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BÖLÜM BİR 

Whitney, eğer tehditlerinde samimiyseler ki ben öyle olduğuna eminim, elindeki haberden daha fazlasını kaybedebilirsin. 

Genç kız, Martin'in bu uyarısı karşısında sırtının ürpermesini önlemeye çalıştı. Geçen hafta boyunca aldığı tehdit telefonlarının gerçek olduğundan bir an bile şüphelenmemişti zaten. İlk iki telefon gazetedeki bürosuna edilmişti. Whitney biraz rahatsız olmuştu bunlardan, ama iki yıldır sürdürdüğü gazetecilik mesleğinde, haklarında yazılacak şeylerden hoşlanmayan, bu yüzden de hoşnutsuzluklarını çeşitli biçimlerde açığa vuran bir sürü insanla karşılaştığı için pek ciddiye almamıştı. 


Ama dün gece evine telefon edilip Beresford ailesinden uzak durması ihtarı tekrarlanınca, durumu yazı işleri müdürü Martin Groves'a bildirmeye karar vermişti. Dün gece evinden aramışlardı kendisini, telefon. Numarası rehberde kayıtlı olmadığı halde, hem de. 

Bu benim haberim Martin, diye inatla tekrarladı. Meydan okuyan bir tavırla başını kaldırmıştı. 

Bill de pekâlâ altından kalkabilir bu haberin. 

Whitney gergin bir sesle, Biliyorum. dedi. Öfkeden yanakları al al olmuştu. Ama haberi ben yakaladım. Yazı işleri müdürünün, bilgileri başka bir muhabire devretme önerisine boyun eğmemeye kararlıydı. Martin, olayı küçümseyen bir tavırla, Belediye meclislerinde rüşvet alma olayları daha önce de defalarca yazıldı, dedi. 

Belki, diye cevap verdi genç kız. Ama Tom Beresford'un bu rüşvet olaylarının çoğuna karıştığını ispat etmeme şu kadarcık bir şey kaldı. 
Başparmağıyla işaret parmağını birbirinden bir iki santim uzakta tutarak elini adama doğru uzattı. 

Martin iki yana salladı başını. Seyrek kır saçlı zayıf bir erkekti. Şu anda karşısında oturn kızdan ancak birkaç yaş küçük bir torunu vardı. Güzel bir kız olan torunuyla her zaman gururlanırdı. Ama o bile, Whitney Morgan'ın olağanüstü güzelliği yanında torununun pek sönük kaldığını kabulleniyordu. 
Abanoz rengi parlak siyah saçları, yukarı doğru hafifçe çekik menekşe rengi iri gözleri, narin yüz hatları, bir atmış sekizlik ince uzun, zarif vücuduyla gerçekten çok güzeldi Whitıiey. Ve güzelliğin avantaj değil, aksine, bir engel oluşturduğu bir meslek seçmişti kendine. Martin, onun başa çıkmak zorunda olduğu tek güçlüğün bu olmadığını da biliyordu. 

O kadarcık şey yeteri kadar küçük değil,dedi sert bir sesle. Ben burada bir gazete yönetiyorum, intihar komandolarını değil. Sana günlerce önce bu işin peşini bırakmanı söylemiştim. 

Whitney, emirlerine uymadığını öğrenince göstereceği tepkiyi tahmin ettiği için Martin'e o tehdit telefonlarından söz etmek istememişti. .Yazı işleri müdürünün emrini kulak arkası etmek doğru bir davranış değildi tabii, ama bildiklerini unutmayı başaramamıştı işte. Suçsuz kişilerin, sokaktaki vatandaşın çıkarları zedeleniyordu ve bunu bilmesi, kendisine verilen emri çiğneyip işin peşini bırakmamasına yetmişti. Üstelik başarılı olursa, kendisini tebrik edecek ilk kişinin Martin olacağının da farkındaydı. 

0 adam suçlu. Tıpkı. 

Martin imalı bir sesle, Gangsterlerin, çimento, ayakkabıyla yüzmeye gitmekten, söz eden bir şakaları vardır, biliyor musun? . Diye sözünü kesti onun, Beresford şaka yapmayacaktır. 

Whitney dikkatle baktı yaşlı, adama. İri iri açılmış menekşe rengi gözlerinde tereddüt dolu bir ifade belirmişti. Sonunda, bu sözleri Ciddiye almıyormuş gibi bir sesle, Beni korkutmaya çalışıyorsun, dedi. 


Martin içini çekti. Başarılı oldum mu peki?Genç kız, Hayır diye yalan söyledi. Tabii ki korkmuştu. 

Martin hızla oturduğu yerden kalktı Whitney, o adam tam bir baraküda! 
Seni kendisi yemek zahmetine bile katlanmayacaktır. Bu işi dalkavuklarından birine gördürecek. 

Whitney, Tom Beresford'un nasıl biri olduğunu çok iyi biliyordu. 
Mafya'ya, benzer bir örgütü yönetmekteydi. Altmış yaşlarında, kaya gibi sert biriydi ve yönettiği imparatorluk, neredeyse Amerika'daki kadar güçlüydü ama genç kız, yaptığı araştırmalar sırasında ikisi arasında herhangi bir bağıntı, bir ilişki bulunduğu yolunda bir kanıta rastlamamıştı. 

İyi ki, söyledin, Martin, diye güldü. Bugün öğle yemeğini onunla birlikte yiyecektim. 

Ne? 

Bu haberi verdiğinde Martın'in böyle bir tepki göstermesini zaten bekliyordu. Ama yine de, kendisini en son gören kişinin kim olduğunu Martin'in bilmesinde yarar vardı. Yaşlı adam az sonra patlamak üzereymiş gibi görünüyordu. Whıtıiey, ' Tom Beresford'u yemeğe davet etmekte biraz acele ettim belki de,' diye düşündü. 

Ama adam öyle iyi korunuyordu ki, onunla konuşabilmek için başka bir yol bulamamıştı. Hem daveti de kabul etmişti. Gene de, Martin'in anlattıklarından sonra, kendini nasıl bir tehlikenin beklediğini düşünmekten alamıyordu. 

Ne dediğimi duyduğuna eminim, Martin. İçini çekti. Yirmi beş dakika sonra lokantada buluşacağız. 

Hangi lokantada? 

Yapma Martin 

Yaşlı adam ifadesiz bir sesle, Hangi nehiri aratmam gerektiğini öğrenmek için sordum, dedi. 

Londra'dan geçen bir tek nehir var. Genç kız bu randevudan vazgeçmesi için hala Martin'in gözünü korkutmaya çalışmasına kızmıştı. 

Neyse, hiç olmazsa şehir dışında randevu vermeyecek kadar akıllılık etmişsin. Kaşlarını çattı. Ne halt etmeye o adamla buluşmaya kalktın? Bu soruyu sorduğuna pişman olmuş gibi içini çekti. Tamam, biliyorum. Ona kendisini savunma imkânı vermek istedin. 

Whitney, gerçeklerden son derece emin bir tavırla, Bunu yapamazdı, dedi. 

Ama bildiklerimi ortaya döküp ona meydan okursam, belki ağzından bir şeyler kaçırabilir. 

Martin acıyan gözlerle baktı ona. National'da ne kadar zamandır çalışıyorum demiştin? 

İki yıldır. Whitney onun bunu zaten bildiğini biliyordu. Tamam, Tom Beresford gibi adamlar ağızlarından bir şey kaçırmazlar, diye içini çekti. O kadar da aptal değilim ama... 


Yaşlı adam, Hiç de belli etmiyorsun, diye alay etti. Eline ne geçeceğini umuyorsun, söyler misin? 

Mr. Beresford'a beni öyle kolayca korkutamayacağını göstermek istiyorum. 

Bu itiraf karşısında Martin'in yüzü yumuşadı. Cesaretine hayranlık duyuyorum Whitney... 

Ama bundan hiç hoşlanmıyorsun, diye onun yerine cümleyi tamamladı genç kız. Sesi alay doluydu. 

Martin gergin bir tavırla, Evet, dedi. Hawk'ın bundan haberdar edilmesi Gerekir. 

Hayır! 

. Whitney. 

Genç kız sert bir sesle, Olmaz dedim, diye sözünü kesti. Hawk'ın olanları öğrendiğinde düşünmek bile paniğe kapılmasına yetmişti. Nasıl bir tepki göstereceğini çok iyi biliyordu çünkü. 

Martin sabrı tükenerek, Bu lanet olası gazetenin sahibi o, diye hatırlattı Whitney Hawk'ın kim olduğunun, ne olduğunun pekâlâ farkındaydı. Ve James Hawkworth gibi biriyle takışmayı hiç istemiyordu. James, onu bu isimle çağırmaya cesaret eden son kişi belki de hala, Hawk'ın kendisini devirdiği yerden doğrulmaya çalışıyordu. Durumu öğrenince onun da Martin gibi tepki göstereceğinden emindi. Whitney. Ama nedeni çok farklı olacak, diye düşündü Ona, söylemen gerekmez. 

Muhabirlerimden biri tehdit telefonları alıyorsa, gerekir Whıtney, diye kararlı bir tavırla onu susturdu Martin. Hawk'm bunları bilmek isteyeceği de biliyorum. Ne dedin? Ağzının içinden bir şeyler mırıldanan genç kıza şüpheyle baktı. 

Whitney meydan, okuyan bir tavırla başını kaldırdı. Önemli- değil. 
Yanakları kızarmıştı. 

Önemli. Ama gördüğüm kadarıyla tekrarlamaya niyetin yok. Bilmeni istiyorum ki, seni bu. Haberden alma, kararım... 

Böyle bir şey yapmaya kalkarsan başka bir gazeteye giderim. 

Whitney! 

Ciddiyim Martin. Sesi son derece sakındı. Elimden alınışını ses çıkarmadan seyredemeyecek kadar uzun süre ve Çok çalıştım bu haberin üstünde. 

Martin kısılmış gözleriyle uzun uzun baktı genç kıza. Whitney'in kararlılığı karşısında yenilgisini kabul ediyormuş gibi içini çekti. Sonra, Bakalım Hawk bu işe ne diyecek? diye mrıldandı. Belki o güzel vücudunun korunmaya, değmediğine karar verir. Ya da bir muhabirin hayatının haberden daha önemli olduğu, konusunda benimle aynı görüşü paylaşır! 

Birinin Tom Beresford'la ilgili bir şeyler yapması gerek! 

Bırak onunla yasalar ilginsin! 
Yasaları uygulayacak kişiler, yeterli kanıt bulmayı başaramıyorlar. 


Martin Ve sen o kanıtları buldun demek? diye küçümser bir tavırla baktı genç kıza' 

Whitney içini, çekti. Haberin gazetede yayınlanmasını sağlayacak kadar kanıt toplayamamıştı. Hoşnutsuz bir, sesle, Hawk'ın ne diyeceğini ikimiz de biliyoruz dedi. 

Yaşlı adam, Sahi mi? diye takıldı ona. Son zamanlarda pek de seni korumaya hazır, gibi görünmüyor. 

Whitney yüzünün solduğunu hissetti. Martin'in elinden gelen her yöntemi kullanarak kendisini bu işten uzak tutmaya çalıştığını biliyordu. 
Bunun için de yaşlı adam Hawk'ın son zamanlardaki ilgisizliğinden söz ediyordu. Ama Hawk'ın kendisini hayatından uzaklaştırması konusunda öylesine hassastı ki, Martin'in sözleri karşısında kendini küçük düşmüş gibi hissetmekten alamıyordu. 

Gazetede çalışanların çoğu Hawk'la yakınlığını geçmişini iyi biliyorlardı. 
Ama' genç adam sürekli olarak Whitney'in varlığını görmezden gelmeye başladığında da genç kız, duruma hiç aldırış etmiyormuş gibi bir tavır takınmış onlar da ikisi arasındaki, yakınlığı unutup gitmişlerdi Sadece Martin, Hawk'ın bu aldırmaz tutumuyla Whitney'yı ne kadar incitebileceğini tahmin etmişti. 

Genç kız yorgun bir sesle, Ne istersen söyle ona Martin, dedi. Tom Beresford'la olan randevuma gideceğim. Eğer Hawk benim düşündüğüm kadar iyi bir gazeteciyse bu davranışımı onaylayacaktır. 

Ya onaylamazsa 

Whitney omuzunu silkti. O senin sorunun. 

Yaşlı adam, Hawk seni, eline geçirene kadar, diye uyardı onu. Whitney bu tehdidi ciddiye almadığını belirten acı bir sesle Demin sende söyledin ya neden benim için dertlensin ki? diye mırıldandı. Kaşlarını çatarak bileğindeki saate bir göz attı. Altın saatin gene altından yapılmış, olan, kayışında küçük elmaslar parlıyordu. Bir önceki yirminci doğum yıldönümünde Hawk armağan etmişti bunu ona. Geçen ay kutladığı yirmi birinci yaş günü ise Hawk'dan bir tebrik kartı bile almadan geçmişti. Sabırsızlıkla kafasından uzaklaştırmaya çalıştı bu düşünceleri, Omuzlarından aşağı inen gür, siyah saçlarını başının bir hareketiyle geriye doğru atarak Martin e baktı. Hemen çıkmazsam geç kalacağım 

Whitney. 

Tanrı aşkına, telaşlı koca karılar gibi davranma Martin, Yaşlı adamı küçük görüyormuş gibiydi. 

Adamın bakışlarında öfkeli bir pırıltı belirdi. Küçükken biri seni biraz pataklasa çok iyi olacakmış. 

Whitney. O biri bu işe cesaret edemedi, diye alay etti. 

Martin yorulmuş gibiydi. Pekala... Whitney Tom Beresford'la yemeğe git. 
Döndüğünde parçalarını toplamak üzere burada bekleyeceğim seni. 


Sonra daha yumuşak bir sesle Tabii eğer geri dönersen, diye ekledi. 

Martin'in bu yemek fikrine gösterdiği tepki Whitney'in duyduğu hevesi bir hayli söndürmüştü Hawk'ın kızacağını düşünerek böyle bir tepki gösterdiğini biliyordu genç kız. Ama aslında yaşlı adamın endişelenmesine gerek yoktu. Hawk onun başına geleceklere zerre kadar aldırmıyordu ve bunu açıkça belli etmişti. Ama Tom Beresford'u davet ettiği lokantanın faturasını görünce söyleyecek bir hayli şey bulacaktı kuşkusuz. “Adamı ham burgerciye götüremezdim ya,” diye düşündü. 

O sabah 'büyük bir özenle giyinmişti. Tom Beresford'un sekreterine söylediği gibi, bunun sadece bir magazin haberi olduğu blöfün yutturabilmesi için adamın karşısında sakin, soğukkanlı ve havalı görünmek zorundaydı. 
Aldığı tehdit telefonları düşünülürse bu yemekte ikisi de birbirlerine blöf yapacaklar demekti. Tom. Beresford'un. Whitney'in neyin peşinde olduğundan haberi vardı. Genç kız, ona asıl peşinde olduğu konunun dışında başka şeyler de. Sorabileceğini biliyordu. Yorkshire'lı bir madencinin en büyük oğlu olarak atıldığı hayata mültimilyarder bir işadamı ve müteahit haline nasıl yükseldiğini sorabilirdi pekala. Whitney:.. ? Onun, Ingiliz sanayiine yaptığı katkılardan ötürü gelecek yılki 'Devlet Onur Listesine. 
alınacağı ve kendisine bir asalet ünvanı verileceği yolunda bir hayli söylenti duymuştu. İnşaat sanayindeki o olağanüstü hızlı yükselişini sağlayan rüşvet olaylarından haberi olmayan herkes için gerçekten değerli biriydi Tom Beresford. 

Whitney rüşvet aldığı için işinden kovulan bir belediye meclisi, üyesi ile Tom Beresford'un ilişkisini kelimenin tam anlamıyla tesadüfen öğrenmişti İşi biraz kurcalamaya başlayınca adamın bir sürü yerel yönetimden ardı ardına büyük inşaat ihaleleri aldığını görmüş ve giderek rüşvet veren kişinin o olduğuna iyice emin olmuştu. 

Tam altı ay boyunca bu konuyu araştırmıştı Whitney. Ama haberin basılması konusunda Hawk'ı ikna edebilmesi için daha çok kanıta ihtiyacı vardı. 

Lokantaya girince şef garsona adını verdi ve kendisini beklemekte olan, Tom Beresford'un oturduğu masaya doğru garsonun peşi sıra yürüdü. 
Adamın sert, derin çizgilerle kaplı yüzünün her santimini gayet iyi, tanıyordu. 
Hakkında soruşturma yaparken belli etmeden bir sürü de fotoğrafını çekmişti çünkü. Ama onu görür görmez tanıdığını belli etmek istemiyordu. 

Soluk leylak rengi elbisesi Whitney'in menekşe rengi gözlerinin rengini daha da belirginleştirmişti Dalgalı, gür siyah saçları, ipek bir pelerin gibi omuzlarından aşağı dökülüyordu. Genç kız uzun boyunun bir sürü erkeğin yanında kendisine avantaj sağladığının da farkındaydı. O gün ayağına topukları yedi buçuk santim yüksekliğinde, ince bantlı bir ayakkabı giydiği için Tom Beresford'dan bir iki santim daha uzun görüneceğini umuyordu. 


Adam ayağa kalkıp kibarca elini sıkarken umutlarının boşa çıkmadığını görerek sevindi. Ne içeceğini soran garsona bir bardak şarap ısmarladı. Tom Beresford'un önünde daha önce, ısmarladığı viski kadehi duruyordu. Yan taraftaki masaya çabucak bir göz attı. 

Evet, Beresford, Alex Cordell ve Glyn Briant adlı iki gorilini de yanında getirmişti. Kiminin goril kiminin de 'koruma' diye adlandırdığı bu kişilere Tom Beresford 'yardımcılarım ' demeyi tercih ediyordu. Gittiği her yerde onu izleyen bu iki gorilin kendileriyle aynı masaya oturacaklarını tahmin etmişti Whitney. Neden yanlarnda olmadıklarını sormak arzusunu bastırarak ışıl ışıl bir tebessümle gülümsedi adama. Sizinle bu buluşmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Gerçeği söylüyordu. 

Adamın dudakları bir tebessümle kıvrıldı ama soluk mavi gözlerindeki buz gibi ifade hiç değişmedi, 

Sahi mi? 

Whitney kontrolü elinden kaçırmaya başladığını hissederek biraz rahatsız oldu -. Martin bu adamı bir baraküdaya benzetmişti ama Tom Beresford o anda daha çok bir köpek balığma benziyordu. Gözetleyen, en uygun saldırı arımı bekleyerek pusu ya yatan bir köpek balığına . 

Genç kız, 'Londra'nın göbeğinde kalabalık bir lokantadayım. Burada bana ne yapabilir ki bu' adam?' diye endişelerini yatıştırmaya çalıştı. Tom Beresford'un soğuk cevabına aldırmadan, gülümseyerek, .Herkes başarılı kişilerin hikayelerinden hoşlanır, değil mi? diye sordu. 

Adam sözcükleri uzata uzata, Öyle mi diye soruya soruyla cevap verdi gene. 

Whitrıey güldü. Hoşlandıklarını biliyor olmalısınız. 

Tom Beresford bıkkın bir sesle, Miss Morgan,dedi. Benim başarı hikayemde, çok daha saygın bir gazetenin işlemeyi unuttuğu ne tür 'Yeni bir bakış asısı' ortaya atacaksınız acaba? 

Whitney başka bir gazetenin Beresford hakkındaki yazısını birkaç ay önce okumuş ve gazetenin olayı ele alışındaki saflık karşısında şaşırıp kalmıştı. Ama Tom Beresford'un başarısındaki sırrın yarısı da buydu işte. 
İnsanların çoğu onun bulunduğu yere gelmek için kullandığı yöntemler hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Ne var ki Whitney'in yaptığı gibi işi birazcık kurcalamaya kalkan biri, pis kokular almaya 'başlardı hemen. 
Beresford'un sorusunu kafasında evirip çevirirken dikkatle baktı adamın yüzüne. 'Kibarlık maskesi bu kadar çabuk indi aşağıya demek?'diye düşündü. 
Ama hayır, henüz gerçek kişiliğini göstermemişti Tom Beresford. Ben günlük bir gazeteye yazıyorum Mr.Beresford günde iki milyon trajı var. 
Sizinle ilgili röportajım iki ya da üç bölümden oluşacak. 

Adam hor gören bir alaycılıkla, Benim bedava reklama hiç ihtiyacım yok, Miss Morgan diye cevap verdi. 

Whitney'in gözleri bir an öfkeyle parladı ama hemen bastırdı bu duygusunu 


Bu adamın yanında öfkeye kapılmanın kendisine ve amacına hiç yararı olmayacağını biliyordu. 

Yumuşak bir sesle, Devlet Onur Listesi'ni düşünün dedi. Şirketinizin yaratıcılığı ve başarısı, önlerinde hiçbir istihdam olanağı bulunmadan okulunu bitirmiş olan bir sürü gence umut sağlayacaktır. 

Adamın dudakları alaycı bir ifadeyle bükülü. Yağcılık ha, Miss Morgan? 
diye dalga geçti. 

Tom Beresford, Yorkshirehlı bir madenci ailesinden geliyor olabilirdi ama, yaşadığı hayat sayesinde zarif biri olmuştu, ve zenginliğinin verdiği o küstahça kendine güven duygusu da karşısındakileri yıldırıyordu. 
Altmışlarındaki çoğu erkek gibi ne, göbek salmış ne de saçları dökülmeye başlamıştı. Gümüş rengi gür saçlarının pahalı ve usta bir berber tarafindan kesildiği belliydi. Açık gri takım elbisesi ye soluk gri ipek gömleği atletik bir vücudu gizlemekteydi. Whitney kendisini de, çevresini de bütünüyle kontrol altında tutabilen bir adamla karşı karşıya olduğunu anlamaya başlamıştı. 

Kesmlikle değil, Mr. Beresford diye karşı çıktı. Sizin öykünüz bir sürü insan için yararlı olacaktır. 

James Hawkworth'ün gazetesinde bu tür yazılar yayınlandığının farkında değildim. 

Whrtney kaşlarını kaldırdı. Ben de size hangi, gazetede çalıştığımı söylediğimin farkında değildim . 

Söylemediniz. Sesi çok sakindi. Benim durumumda biri telefon edip gazeteci olduğunu söyleyen herhangi biriyle buluşmaya razı olmaz. Tabii ki ben de gereken soruşturmayı yaptım 

Tabii, diye gergin bir sesle cevap verdi Whitney. O soruşturmanın ne kadar ayrıntılı yapıldığı,rehberde kayıtlı olmayan telefon numarasını öğrenmesinden de belli değil miydi? 

Adam yumuşak bir sesle, Tabii Geraldine hemen adınızı tanıdı, diye ekledi. Yıllarca dul kaldıktan sonra evlendiği ikinci karısından söz ettiğinde genç kızın göstereceği tepkiyi kaçırmamak istermiş gibi gözlerini kısarak bakıyordu. 

Geraldine. Whitney, Geraldine'in bu adamla evlenmiş olduğunu öğrenmenin yarattığı şoktan kurtulmaya çalıştı. Bütün kibar davranışlarına ve zenginliğine rağmen nasıl olmuştu da bu adamı Hawk'a tercih edebilmişti Geraldine? 

Benimki pek sık duyulan bir ad değil. dedi gergin bir sesle. Geraldine'i düşünmek bile hala öfkeyle savunma duruma geçmesine neden oluyordu. 
Hawk nasıl olurdu da hala sevebilirdi o kadını? Ama sevmişti işte ve şimdi bir başkasıyla evli olmasına rağmen herhalde hala seviyordu da. 

Sizinle tanışıp alışılmadık güzelliğinizi gözlerimle gördükten sonra, Hawk'ın size duyduğu ilgiyi daha iyi anlayabiliyorum. 


Adam takdir dolu bir sesle mırıldanmıştı bunu. 
Whitney bu beklenmedik ve hiç hoşuna gitmeyen övgü karşısında kasılı verdi.Ger.. karınız ... o ilişkinin tamamen bittiğini de söylemedi mi size? 

Hala onun yanında çalışıyorsunuz. Omzunu silkti. 

Whitney hemen, Öteki çalışanlardan hiçbir farkım yok, diye savunmaya geçti. Daha cümlesini bitirmeden, 'Lanet olsun,' diye düşünmeye başlamıştı bile. 'Kendisini savunması gereken kişi ben değilim ki!' 

Tom Beresford kaşlarını kaldırarak, Muhabirlerin beş bin sterlinlik altın saat satın alabilecek kadar para kazandıklarını bilmiyordum doğrusu! dedi. 

Mr. Beresford Genç kızın yanakları al al olmuştu. 
Özür dilerim Whitney, biraz fazla ileri gittim. Bağışlanmak istermiş gibi bir tavırla ellerini kaldırmıştı . Umarım sana Whitney dememe itiraz etmezsin. 

Tabii diyebilirsiniz. Sesi çok gergindi, gözlerinin menekşe rengi iyice koyulaşmıştı. 

Yemeklerimizi ısmarlayalım mı? diye yumuşak bir sesle sordu Tom Beresford. Genç kız evet der gibi başını sallayınca garsona işaret etti. 

Whitney önüne getirilen pahalı yemekleri yemeye çalışırken bir yandan da düşünüyordu. Bu randevuya gelirken Tom Beresford'un röportaj sırasında bocalayacağın dan,üstünlüğün kendisinde olacağından pek emindi ama kısa sürede yanıldığını anlamıştı Tom Beresford yalnız kendi istediği sohbet konularını seçmekte çok ustaydı. Yemek sırasında da, Whitney'in her sorusunu kibarca engelleyip, aralarına diktiği o görünmez duvarı aşmasına izin yermedi. Bir buçuk saat sonra yemek bitip kahvelerini içmeye koyulduklarında, genç kız Tom Beresford'un belediye meclisleriyle ilişkisi konusunda altı ay öncekinden daha fazla bir, şey öğrenememiş olduğunu fark etti. 

Neden gorillerinizi buraya çağırmıyorsunuz? Kahveyi birlikte içerdik. 
Adamdan herhangi bir tepki alabilmek için kasıtlı olarak onu kışkırtmaya çalışıyordu. 

Ama o soluk mavi gözlerdeki neşeli, kahkaha dolu anlatımı görünce irkildi, Beklediği böyle bir tepki değildi. 

Giyn ve Alex güzel bir hanımla beraberken yanıma gelmemeleri gerektiğini iyi bilirler. 

'İkinci kez kendisinden güzel' diye söz ediyordu. Whitney onun kendisini çekici bulması düşüncesinden hiç hoşlanmamıştı. 

Tom Beresford, Endişelenme , Whitney, diye alaycı bir sesle yatıştırdı genç kızı. Sırf seni güzel buldum diye herhangi bir pisliğe bulaşmış olmazsın. 
Korktuğun buydu, değil mi? 

Genç kız, duygularının kolayca değerlendirilmesi karşısında elinde olmadan kızardı. Sizin ne ... 

Hawk'ın, güzelliğin konusunda sık sık kompliman yaptığına eminim, Adam rahatça sözünü kesivermişti. 


Whitney kaşlarını çatarak baktı ona. Hawk'ı bu konuşmanın dışında tutamaz mıyız? 

Tom Beresford, Tabii, diye yanıtradı onu. Karımın eski sevgilisi hakkında konuşmak pek hoşuma gitmiyor zaten. 

Whitney, 'sevgili' değil, 'sevgililer' demesi gerektiğini söylememek için kendini güç tuttu. Geraldiae hayatında tek bir erkek olmasına hiçbir zaman katlanamazdı. Ama, Hawk gibi Tom Beresford da, ilk karısının ölümünün ardından yıllarca yas tuttuktan sonra aşık olduğu' kadın 'hakkında kötü bir söz duymaya tahammül edemiyordu işte. Böylesine derin duygular, böylesine aşk ılham edecek neyi vardı Geraldine'in? Genç kız, babasının, Geraldine etrafında hep erkek ister, dediğini anımsadı. Zaten' onun hemcinsleriyle dostluk' kurmaya yanaştığını bir kez bile görmemişti Whitney 

Mr.Beresford, demin sizin yüzünüzden bir pisliğe bulaşabileceğim yolunda bir şeyler söylediniz, Ne demek istiyordunuz? Adamın üstü örtülü, bir itirafta bulunup bulunmadığını anlamak istiyordu. 

Tom Beresford omzunu silkti. Sen toplum içinde yeri olan genç bir hanımsın bense bir madencinin oğluyum. Alaycı bir tavırla kızın gözlerinin içine baktı. Ama sanırım kuzeyli aksanımı düzeltmeyi başardım. Yüz yüze gelmeden önce Whitney'in kendisi hakkında neler düşündüğünü tahmin ediyormuş gibiydi. 

Genç kız soğuk bir tavırla, Düzelttiğiniz belli oluyor, diye onayladı onu. 
Not defteriyle çantasını toparladı. Çok yardımcı oldunuz, Mr.Beresford, ama artık gitmem gerekiyor. 

Bu küçük sohbetten çok hoşlandım. Yazınız yayınlanmadan önce bir kopyasını görebilirim değil mi? 

Tabii. Whitney hesabı getirmesi için garsona başıyla işaret ederken içinden, 'Yazmaya niyetlendiğim asıl yazıyı değil' tabii diye geçirdi. Tom Beresford'un yemek boyunca için için kendisine gülüp durduğunu sezmişti Kendi seçtiği bu lokantanın aşırı pahalı fiyatlarını da çok eğlenceli buluyordu herhalde. 

Adam uzanıp hesap pusulasını aldı. Soran gözlerle bakan Whitney'ye, itiraz istemediğini belirten bir sesle, Bu yemekte fazlasıyla eğlendiğime göre, hesabı ödemek de bana düşer, dedi. 

Genç kız bu açık alay karşısında kızardı. Kendini iyice aptal hissetmeye başlamıştı. Adamı yemeğe davet ederek nasıl bir hata yaptığını anlattığında Martin gülmekten katılacaktı mutlaka .Gergin bir tavırla, Natinol gazetesi faturayı ödeyebilir, dedi. 

Israr ediyorum Whitney. Sesinin tonu, tartışmayı kes, der gibiydi. Alaycı bir sesle, Yazın için daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa lütfen beni aramakta tereddüt etme, diye ekledi. 

Whitney ayağa kalkarken, 'Ara ki boyunun ölçüsünü alayım' diye düşündü. 


Yan masadaki iki korumaya başıyla alaycı bir selam vererek yürüdü. 

Adam son derece tatlı davranmıştı kendisine, en ufak bir tehdit belirtisi olmamıştı davranışlarında. Ama Whitney ona, eskisinden de az güvenmekteydi şimdi. Belki de, güldüğü zaman bile buz gibi bakan gözleri yüzündendi bu. Ya da sanki yenilmez olduğunu, bilmesinden kaynaklanan o küstahça kendine güveni rahatsız etmekteydi genç kızı. Birden, onun gerçekten suçlu olduğuna kesinlikle inanıverdi. Artık iyice emindi bundan. 

Tom Beresford kendince suçluluğunu kanıtlamıştı işte, ama en ufak bir sevinç, bir zafer duygusu vermiyordu bu Whitney'ye. Bütün kanıtları toparlayabilmesi için daha çok çalışması lazımdı ve adamın bu gerçekleri yazmak için kendisine izin vermeye hiç niyeti olmadığının da farkındaydı. 
'Düşmanını tanı,' diye bir atasözü vardı. Whitney de tanımıştı ve 'Keşke hiç tanımasaydım,'diye düşünüyordu şimdi. 

Miss Morgan? 

Evet... Bir el omzunu tutmuş, bir el de sıkı sıkı bileğim yakalamıştı. 
Whitney dönüp bakmak istedi ama adam engel oldu buna. Ne dernek bu?. 

Arabaya yürüyün Miss Morgarı. Adam Whitney 'yi kaldırımın kenarında bekleyen; siyah limuzine doğru itti. Arabanın özel, siyah camlarından içeriyi görmek mümkün değildi. Genç kız kurtulmaya çabalayınca, Olay yaratmayın, diye uyardı adam onu. 

Olay yaratmak mı? Bunu bana yapamazsınız.. Kalabalık bir caddedeyiz. 

Yaptım bile, Miss Morgan. Hafifçe iterek, zorla arka koltuğa oturttu genç kızı. Doğrulup yüzüne bakmasına fırsat vermeden kapıyı kapadı. 

Whithey deli gibi kapının koluna saldırdı ama açmayı başaramadı. 
Kilitliydi. Motorun çalıştığını duyunca kapıldığı panik büyüdü. Şoförle arkadaki yolcuları ayıran kalın, karartılmış camdan yapılma bölmeyi yumruklamaya başladı. 

Cam bölme ağır ağır aşağı kaydı ve birazcık aralandıktan sonra durdu. 
Whitney adamın koyu renk saçlarını ve dikiz aynasından kendisine bakan kahverengi gözlerini görebiliyordu sadece. Birden, lokantada Tom Beresford'un iki korumasının gözlerinin rengine dikkat etmediği için pişmanlık duydu. Arabayı kullanan adam o iki gorilden hangisiydi acaba? 

Evet, Miss Morgan? Adamın sesi bu durum kendisini çok eğlendiriyormuş gibi, garip bir tondaydı. 

Whitney, aslında hiç. de sahip olmadığı bir kendine güvenle Derhal bu arabayı durdur ve beni indir, diye emretti.. Doğruyu söylemek gerekirse, korkudan ödü kopmaktaydı. Resmen kaçırılıyordu, 

Özür dilerim korkarım yapamam bunu. Adam başını iki yana salladı. 

Dikiz aynasından kendisine bakan o kahverengi gözlerde iyice keyifli bir anlatım belirmişti şimdi. 

Bir kadını sokağın ortasında, kaçırıp sonra da onun, korkudan kıvranmasını seyretmekten zevk alıyordu bu adam gerçek bir ruh hastası 


dernekti, Zayıf bir sesle, Ben... nereye gidiyoruz? diye sordu. Başına gelenlerin ciddiyetini kavradıkça korkusu artmaya başı dönmeye başlamıştı. Ölmek için daha çok gencim, diye düşündü. 

Adam ifadesiz bir sesle, Fazla uzağa değil diye cevap verdi. 

Nehre doğru gidiyorlardı! 'Aman yarabbim !' diye sessizce inledi. Demek Tom Beresford kendisine soru sormak cüretini göstermesine çok öfkelenmiş ve hemen işinin bitirilmesini emretmişti adamlarına! 

Bakın.diye aradaki cam bölmeye iyice yaklaştırdı yüzünü. Böyle şeyler yapmak için herhalde çok iyi para alıyorsunuzdur anlıyorum.... 

Adam yumuşak bir sesle, Hem de çok iyi, diye doğruladı onu 

Whitney, güçlükle yutkundu. Biraz param var. Beni bırakırsanız kaybınızı karşılamaya yeter sanırım. Bu da... Umutsuzca, bileğindeki saati adama doğru uzattı. Birkaç bin sterlin eder. 

Adam sabırlı bir sesle, Bir iş yapmam için para ödendi bana Miss Morgan, diye sözünü kesti genç kızın ve üstlendiğim işi her zaman yaparım. 

'Aman Tanrım!' Whitney koltuğa çöktü. Panik içindeki kafasında neredeyse komik düşünceler belirmeye başlamıştı. Bütün bunlar benim başıma geliyor olamaz. Ancak kötü bir gangster filminde olur böyle şeyler. 
Belki de Hawk'a, onu ne kadar çok sevdiğini söylemek fırsatı bir daha hiç geçmeyecekti eline. 

Hızla Thames Nehri'ne yaklaşmakta olduklarını fark edince korkudan yüreğinin sıkıştığını sezdi Kalbi hızlı hızlı atıyordu, Bakın bir hata yapıyorsunuz. Ben... 

Hayır, hata falan yapmıyorum. Adam başını iki yana salladı. Whitney Morgan'ı buraya getirmem söylendi. Ben de bana söyleneni yaptım. 
Konuşurken otomobili durdurmuştu inip Whitney'in inmesi için kapıyı açtı. 

Adamın 'burası' dediği, yer, lüks yatlar için yapılmış bir yat limanıydı Genç kız içinden, 'Tanrım!' diye inledi. Demek nehire değil, açık denize atacaklardı onu! Zaten iyi yüzme bilmiyordu. Manş Denizi'nin buz gibi sularında bir dakika bile canlı kalamazdı. Cesedinin bulunacağı bile şüpheliydi bu durumda. 

Sonra, hemen önündeki ışıl ışıl beyaz yatın arkasında yazılı adı fark etti. 

Ardından da, yattan rıhtıma uzatılmış olan iskelenin tepesinde duran erkeği. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Whitney aynı anda ikişeyi birden anlayıverdi. Kendisini öldürecek falan değillerdi ve onu buraya getiren adamı Tom Beresford tutmamıştı. Bu ikinci gerçeği fark edince, birincinin verdiği rahatlık duygusu yerini derin bir öfkeye bırakıverdi. 

Seni hayvan! diye öfkeyle bağırarak iskeleden yukarı doğru koştu. Seni vicdansız hay van! Genç adamın yüzüne bütün gücüyle bir tokat attı. 


Uzun parmaklı, güçlü iki el uzanıp, daha fazla vurmasına engel olmak için genç kızın bileklerini sıkı sıkı kavradı. Whitney ... 

Öleceğimi sandım diye hıçkırdı Whitney .Genç adamın yüzüne bakmak için kaldırdığı gözleri yaş doluydu. Ama beni kaçırtan senmişsin! 

Mr.Hawkworth ... 

Hawk, iskele tahtasının dibinde, arabanın yanında duran şoföre baktı. Tamam Peterson, ben 
Miss Morgarı'ı idare edebilirim artık, dedi güvenli bir tavırla. 

Belki bu küstahça kendine güven yüzünden, belki de kendisini ölesiye korkutmuş olması yüzündendi, ama nedeni ne olursa olsun, Whitney birden bütün kontrolünü Kaybediverdi. Vahşi bir hayvan gibi genç adamı tekmelemeye başladı. Bir yandan da yüzünü tırmalamaya çalışıyordu. 

Hawk onu kendinden uzak tutmaya çalıştı ama genç kızın savurduğu tekmelerden biri bacağına, tam kaval kemiğinin üstüne gelmişti bile. 

Peterson usulca, İdare edebildiğinizi görüyorum, Mr. Hawkworth. diye alayetti. 

Hawk'ın saf altın gibi parlayan bal rengi gözleri hoşnutsuzlukla kısıldı. 
Faturanı yollabana, dedi ters bir sesle. 

Sizin İçin yapabileceğim başka bir şey yok mu? Adam oradan uzaklaşmakta acele etmiyordu. Gördüklerinden çok hoşlandığı belliydi. 

Yok, diye dişlerinin arasından homurdandı Hawk Hala kurtulmak için çırpınıp duran Whitney'ye . öfkeyle bakarak, Kes artık, diye dişlerinin arasından homurdandı. Kendini maskara ediyorsun. 

Whitney, maskara olduğuna inandığı için değil,daha fazla mücadele edecek gücü kalmadığı için, çırpınrnayı kesti. o anda aptalca bir görünüşü olan kendisi değil, Hawk'tı ve bu hal James Charles Hawkworthe hiç yakışmıyordu. Geniş omuzları ve upuzun boyuyla genç kıza tepeden bakan adam Ptersorı'm limuzine binişini kısık gözlerle izlemekteydi. 

Whitney içerlediğini belli eden bir sesle, Martin ben odadan çıkar çıkmaz seni aramış olmalı, diye mırıldandı. 

Öyle yaptığına da iyi etti. Hawk hemen hemen dudaklarını hiç oynatmadan, öfkeyle söylemişti bunu. 

Genç kız başını kaldırıp genç adamın yüzüne,baktı. Ödümü kopardın, diye suçladı onu.A yaklarıma çimentodan, bir çift ayakkabı geçirip nehre atacaklarını sandım! 

Hawk buz gibi bir tavırla, Bu hala gerçekleşebilir, diye cevap verdi. 

Beni tehdit etme. Adam kaçırtmaktan tutuklatabilirim seni. 

Hawk altın rengi gözlerinde alaycı bir pırıltıyla süzdü onu. Adam denmek için biraz fazla diştsin. 

Lafı çevirme!Silkinerek Hawk'ın elinden kurtuldu. Genç adamın yüzüne bakarken biryandan da, 'Keşke bu kadar yakışıklı olmasa'diye düşünüyordu. 
Yakası açık beyaz gömleği, bıçak gibi ütülü beyaz pantolonu ve pahalı beyaz 


ayakkabıları ile gerçekten soluk .kesecek kadar yakışıklıydı genç adam , Güpegündüz kaçırttın beni. 

Kim tanıklık edecek peki? Kirpikleri gibi koyu renk olan kaşlarını kaldırarak sormuştu bu soruyu. Başını hafifçe sallayınca, koyu sarı saçları güneş ışığında parladı. Bu saçların arasında birkaç tutam iyice açık sarı bir renk almıştı. Yatıyla sıcak denizlere yaptığı geziler sırasında sürekli güneş altında kalmaktan açılmış olmalıydı saçının rengi. 

Whitney kızgınlıkla, Ben, dedi. Peterson da var ... 

Hawk güven dolu bir sesle, O kaçırma hikayesini doğrulamaz Peterson. 
diye cevap, verdi. 

Whitney'in gözleri öfkeyle parladı. Daha birkaç dakika önce, kendisini ne kadar sevdiğini ona söyleyemeden öleceğini düşünüp acı çektiği geldi aklına. 'Sevmek mi, diye düşündü. 'Ne sevmesi. Nefret ediyorum ondan! 
Genç adamın yüzüne baktı. İkna gücünü biraz fazla abartıyorsun sanırım. 

Bu ikna sorunu değil Whitney, diye alay etti Hawk, Bir erkek söz konusu olduğunda senin ikna yeteneğin benimkinden çok, daha başarılı olur. Hakaret ediyormuş gibi söylemişti bunu.Ama. Peterson senin itirazlarının, oyunun bir parçası olduğuna inanıyor. 

Whitney'in gözleri kısılıverdi. Ne oyunu? 

Hawk, yatın mürettebatının merakla kendilerine baktığını bakışlarıyla Whitney'ye anlatmaya çalışırken, bir yandan da, içeri girelim mi? diye önerdi. Az önceki gibi bir sahne daha yaratacaksan, bunun özel bir gösteri olmasını tercih ederim. Salona gitmeleri gerektiğini ima ediyordu. 

Whitney homurdanarak kaşlarını çattı ye genç adamın önü sıra yatın iç tarafına doğru yürüdü. Daha önce de defalarca Freedom'a bindiği için yatın zarif güzelliği hiç etkilememişti genç kızı, ama Hawk'ın yatı yeniden dekore ettirdiğini fark etti. Kendi evinin bir katı genişliğindeki salon baştan aşağı yeni eşyalarla döşenmişti. Freedorn'da, salonun bulunduğu bu üst güvertede bir kütüphaneyle bir de yemek salonu vardı. Alt güvertede de, yarım düzine tayfanın barındığı kamaralarla son derece lüks altı yatakodası bulunuyordu. 
Freedom otuz metre uzunluğunda, büyük ve lüks bir tekneydi. Hawk vaktinin çoğunu burada geçirdiği için döşenmesine de özen gösteriyordu. Burası deri, pirinç ve camın hakim olduğu eşyalarla, genç adamın karadaki evinden çok daha sıcak ve cana yakındı. 

Genç adam salonun kapısını arkalarından kapatınca Whttnev,.Ne gösterisi diye sordu. Sıcak temmuz gününde salon serin ve havalandırma aygıtının yumuşak mırıltısı sayılmazsa, çok sessizdi, Mürettebat, ortalıkta pek görünmeden işleri yürütmeyi .başaracak kadar becerikli ve usta denizcilerden seçilmişti doğrusu. 

Hawk geniş omuzlarmı silkti. Petersorı'ın hayatını kadınları kaçırarak kazandığını sarımıyorsun, değil mi? 

Whitney inatla, Ama beni kaçırırken çok başarılıydı. diye ısrar etti. 


Hawk bara doğru yürürken kasten topalladı. Whitney'in az önce bacağına attığı tekmeyi hatırlatmaya çalışıyor gibiydi. Buzdolabından bir şişe taze portakal suyu alıp iki bardağa boşalttı 

Genç kızın, cam sehpanın üstüne bıraktığı bardağı görmezden geldiğini fark edince omzunu silkerek ondan uzaklaştı ve kahverengi deri koltuklardan birine oturdu. 

Whitney sabırsız bir sesle, Hawk dedi. Genç adamın davranışı sinirlerini bozuyordu. 

Hatları granitten oyulmuş bir yüz ne kadar yumuşayabilirse, Hawk'ın yüzü de o kadar yumuşadı.Yüzü, özenle yapılmış bir heykelinki kadar düzgün, hatları ancak bir heykelde görülecek kadar keskindi. Elmacık kemikleri çıkık, yüzü zayıftı. Ağzı sert; inatçı kişiliğini yansıtan ince bir çizgi gibiydi. Altın rengi gözleri de, Whitney'in hayatından çıkıp gittiği günkü gibi sert, kararlı ve acımasız bir ifadeyle bakıyordu 

Genç adam bıkkın bir sesle, Poterson bir oyun oynadığımızı sanıyor. 
dedi. Sen çılgınca arzulanan kadınsın ben de kötü yürekli hayranınım. 
Müstehcen bir oyun, değil mi? Alay ediyordu. 

İğrenç! Whitney yığılır gibi oturdu koltuğa. Kendisini bırakması için yalvardıkça şoförün yüzünde beliren. o eğleniyormuş gibi neşeli ifadeyi hatırladığında yüzü kızardı. Oyundaki rolünü çok iyi oynamıştı doğrusu. 
Adam kendisinin garip zevkleri olan bir sapık olduğunu düşünmüş olmalıydı. 
0 kadar üzülme Whitney diye dalga geçti Hawk. Peterson. üç yıl önce bu 
limuzin kiralama işine başladığından beri bundan çok daha garip önerilerle karşılaştığını söyledi bana. 

Bu da o isteklerden biri, diye inledi genç kız.. 

Sanrnam. Anlattığına göre şeyhin biri....! 

Hawk, saçma oyunlar oynamaktan başka yapacak işi olmayan zengin bir Arap'ın özel zevkleri beni hiç ilgilendirmiyor . 

Genç adam usulca, Belki de haklısın, dedi.Sadece sana Peterson'ın bizim isteğimizde garip bir yan görmediğini anlatmak istemiştim . 

Beni de bu saçmalığa ortak etmeye çalışma diye öfkeyle itiraz etti Whitney. Bir daha o adamın yüzüne bakamayacağım. 

Hawk kaşlarını kaldırarak, İlerde Peterson'ın hizmetinden yararlanmayı mı düşünüyordun? diye sordu .. 

Hawk, bütün bunlar çok eğlenceli. Sesinin tonu aslında tam tersini düşündüğünü belli ediyordu.Ama bu durum, adam beni zorla arabaya bindirdiğinde neredeyse kalp krizi geçireceğim gerçeğini değiştirmiyor. 
Kendimi' öyle çaresiz hissettim ki, ne yapacağımı bilemiyordum. 

Peterson gerçekten adam kaçıran biri olsaydı,senin bu karşılaşmadan zaferle çıkacağına bahse girerdim. 

Ortada gerçek bir tehlike olmadığını artık biliyorum ama gede kendimi pek zafer kazanmış gibi hissetmiyorum doğrusu. 


Çok sarsıldığı belliydi. Öleceğimi sandım, diye tekrarladı. 

Neden böyle düşündüğünü ikimiz de biliyoruz değil mı? Hawk hızla ayağa kalktı. Hareketlerinde güçlü bir atletin zarafeti vardı. Kendine bir bardak viski doldurdu. Beni hemen aramasaydı Martin'in işine son verirdim, diye acımasızca açıkladı. Sense kesinlikle kovuldun. 

Bunu yaparnazsın! İtiraz eden bir tavırla ayağa fırlamıştı. 

Hawk buz gibi bir öfkeyle, 'Sahi mi?' dercesine baktı genç kıza. Bağışla, ama National'ın sahibiolarak pekala yapabilirim . Sesi hor gören bir alayla doluydu. . Whitney kızgınlıkla, Bunu kastetmediğimi biliyorsurı, dedi. Beni kovmanı haklı gösterecek tek bir nedenin yok. Sendikaya ne gerekçe göstereceksin? 

Uzun süre ve izinsiz işe gelmemeye ne dersin? 

Ben hiç hastalanmadım! Yüzünde isyan dolu bir ifade vardı. 

Geçmişten söz ettiğimi hatırlamıyorum, dedi Hawk, Son derece sakindi. 

Genç kız şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Beni kaçırttın, dedi inanmazlıkla. 

Hawk, Zorla gettirttin. diye düzeltti Senin için fidye ödeyecek kimseyi tanımıyorum. 

Whitney gergin bir sesle, Beresford öder belki, diye hatırlattı. 

Genç adamın gözlerinde bir ışık yanıp söndü. 

Belki telefon edip ona sormam gerekirdi. 

Whitney çok ileri gittiğini anladı. Hawk aptallara katlanacak biri değildi. 
Tom Beresford'la o şekilde buluştuğu için Hawk'ın kendisine aptaldan da öte, bir geri zekalı gözüyle baktığını biliyordu. Ama oradan adeta kaçarcasına uzaklaştırarak ödünü kopartmıştı ve bu yüzden duyduğu öfkeyi bir türlü bastıramıyordu genç kız.İsteğim olmadan beni bu gemide zorla tutamazsın ... 
diye başladı. 

Kim söylemiş onu diye buz gibi bir sesle sordu Hawk. Daha önce de defalarca Freedomda bulundun. Şimdi neden bu seferkinin eskilerinden farklı olduğunu düşünsün ınsanlar? 

Whitney patlamak üzere olan öfkesini bastırmaya çalışarak, Burada kalmak istemiyorum da ondan, diye karşılık verdi. 

Genç adam aldırmaz bir tavırla geniş omuzlarını silkti. Mürettebata doktorunun tavsiyesine uyarak dinlenmek üzere yata geldiğini söyledim. 

Her şeye bir cevap buluyorsun, Öyle değil mi? Bu güç gösterisiyle ne elde etmeyi umuyorsun? Küçük gören bir tavırla sormuştu bunu. 

Hawk, Elde etmek mi? diye soğuk bir edayla soruyu tekrarladı. Kim bilir belki de daha birkaç yıl hayatta kalmanı sağlamaya çalışıyorumdur. 

Bana pırlanta bir kol saati hediye edip hayatından çıkarıp attıktan sonra... 
. Seni hayatımdan çıkarıp atmadım! Dişlerinin arasından homurdanır gibi söylemişti bunu Hawk. Bütün vücudu öfkeyle gerilmişti. 


Whitney, Pekala, görevini yerine getirdikten sonra diyelim, diye karşılık verdi. İkisi de aynı kapıya çıkar. 

Bütün bu.olanlardan sonra başıma gelenlere aldırman beni çok şaşrıttı. 

Genç adam ateş saçan gözlerle baktı Whitney'ye.Tabii ki aldırıyorum, lanet olasıca! 

Genç kız bu sözlere hiç inanmıyormuş gibi Dik tavırla burnundan soludu. O yüzden son bir yıldır benim durumum hakkında bu derece endişeli ve ilgiliydin sanırım, diye alayetti. 

Seni üzecek bir şey olsaydı Martin bana haber verirdi: Gayet iyi olduğunu söylemişti. Whitney'in alaycığı, suçlayıcı bir sabırsızlıkla bir yana itivermişti. 

Genç .kız aksi bir sesle, Tabii ki gayet iyiyim,hayatta kalabilmek için senin varlığına ihtiyacım yok, dedi Hawk nedense hep aynı etkiyi yaratıyordu üstünde. Yaptığı her şeyi, bütün düşüncelerini öğrenmek istediğinde Whitney müthiş içerliyordu onun bu haline. Ama hiç ilgilenmediğinde daha da çok kırıldığını itiraf etmeliydi. 

Genç adamınağzı ince bir çizgi halini alıverdi.Bukez ihtiyacın olabtlir. 

Whitney, Sen de Martin kadar kötüsün, diye içini çekti. Tanrı aşkırıa, sadece 'bir haberi kovahyorum ve bütün yaptığım bundan ibaret. 

Tom Beresford hakkında bir haberi. 

Genç kız öfkeli bir hoşgörüyle, Neden herkes bu adamdan bu- kadar korkuyor? diye sordu, 

Bu ondan korkmak sorunu değil, Böyle çocukça davranmasaydın bu işten neden uzak durman gerektiğini sana söylerdim. 

Hiçbir zaman çocukluk ettiğimi sanmıyorum. Özellikle ve kesinlikle seninle tanıştıktan sonra. 

Benimle yaşamak o kadar mı kötüydü?- Evet! 

Whitney... 

Geraldine'in Tom Beresford ile evlendiğini biliyor musun ? Daha soru dudaklarından dökülürken bunu söylediği için kendi kendine lanet etti genç kız. Hawk hala sevdiği kadının kiminle evlendiğini tabii ki bilecekti. 

Genç adam hafifçe başını eğdi. Salonun geniş penceresinden giren güneş ışığı koyu sarı saçlarının üstünde altın pırıltılarla oynaştı bir an. Düğüne davet edildim. Bıkkın ses tonu gerçek duygularını kesinlikle yansıtmıyordu. 

Pis kaltak! Whitney, Hawk'm sevdiği kadına hakaret ettiğinin bilincine varanca kendi yaptığına inanamayarak soluğunu tuttu. Özür dilerim ben ... 

Genç adam, Dert değil, Whitney, diye alaycı bir sesle susturdu onu. 
Geraldine'in kusurlarını her zaman bilmişimdir.. 

Ama buna rağmen sevmişti onu.' Hawk'ın bu kadına duyduğu kayıtsız şartsız aşkı Whitney hiçbir zaman anlayamamıştı İş hayatında Hawk'ın bir benzeri yoktu. National gazetesi genç adamın başarılarından sadece biriydi. 
Otuz yedi yaşında, 'haksızhk' sayılacak kadar yakışıklı bir erkekti. 
Karşılaştığı her kadına bir tür meydan okuma gibi gelen o soğukkanlı, sakin 


tavrının altından bir güç ve alaycılık havası yayılmaktaydı. Ve sahip olduğu bütün o değerleri ve sunabileceği her şeyi, bırakıp kalbinde yer alabilecek, onunla aynı odada bile bulunmaya hakkı 'olmayan bir kadına cömertçe saçmıştı Whitney, kesinlikle anlayamıyordu bunu. 

Geraldine'den hoşlanmayışının bit nedenininde Hawk'a duyduğu sevgi olduğunu kabul ediyordu genç kız, ama aslına bakılırsa, Hawk'a aşık olma hatasında bulunmadan önce de' hiç hoşlanmıyordu O kadından, Evet, bir hataydı ona aşık olmak. Hawk, bir ömür boyu sevilecek bir erkekti ve o erkeğin kalbi de bir başka kadına, Geraldine'e aitti. Düğüne gittin mi? Acıyla kaşlarını çatmıştı. 

Tabii ki hayır. Sesinden böyle bir şeyin ihtimal bile edilemeyeceği belli oluyordu. Bir başka zavallının da felaketine doğru koştuğunu seyretmeye mi gideydim?. 

Yemekte karısından söz ederken Tom Beresford'un Geraldine'e olan aşkından ötürü rahatsızlık duyduğunu belli eden en küçük bir tavrı olmamıştı. 
Hawk gibi o da her fırsatta karısının , nasıl meziyetlerle donanmış olduğunu anlatmaktaydı. 

Tom Beresford senin gibi değil. Düşünmeden konuşmuştu, Ne söylediğini, bunun ne tür bir anlama geldiğini fark edince suçlu suçlu genç adamın yüzüne baktı. Demek istediğim sadece... 

Hawk, Ne demek istediğini biliyorum Whitney, diye sert bir sesle sözünü kesti onun. Benim Geraldin'le olan ilişkimi hiçbir zaman anlayamadın. 
Dilerim bundan sonra da anlamazsın! 

Whitney, Hawk'm Geraldine duyduğu bu mantıksızca aşkın kimsenin başına gelmemesini diledi içinden. Karşısındaki gururlu ve küstah erkeğin çaresiz sevgiyi itiraf etmesine tanık olmak da hiç hoş değildi doğrusu. Bir süre kendini Hawk'a sevdirmek. onun kalbinde bir yer edinmek için uğraşmıştı, ama Geraldine kocasını sevmemesine rağmen,bir başkasının böyle bir şeye kalkışmasına da tahammül edemiyordu. Yıllarca Whitney'in hayatını bir cehenneme çevirmişti bu yüzden. 

Geraldine Tom Beresford'un ne iş yaptığını biliyor mu dersin?- Genç adamın tepkisini görebilmek için dikkatle yüzüne bakıyordu. Hawk omzunu silkti. Bol bol geldikten sonra paranın kaynağının ne olduğuna' hiçbir zaman aldırmaz O. 

Hawk'ın Geraldine'e olan aşkı kör bir sevgi olsaydı, Whitney belki ilerisi için bir umut olduğunu düşünebilirdi, ama genç, adam kadını, bütün kusurlarını bile bile seviyordu, Bu tür bir aşk ne görmezden gelinebilir, nede alt edilebilirdi. Tıpkı bir hastalık gibi insanı yiyip bitirirdi sadece. 

Whitrıey farkına varmadan düşüncelerini yüksek sesle dile getirdi. Hiçbir zaman kurtulamayacaksın ondan Başını kaldırıp genç adamın sarsılmış bakışlarıyla karşılaşınca kızardı. 

Hawk, Hiçbir zaman, diye içini çekti. 


Hawk... 

Genç adam, Whitney, bu konuyu kapatalım artık. diye sözünü kesti onun. 
Freedam'ı Londra'ya Geraldirıe'i almak üzere getirtmiştim. Bu hafta sonu, bir iki hafta sürecek bir yat gezisine çıkacaktık. Ama bu durumda planlarımı değiştirmek orunda.kaldım 
Buna gerek yok ki. Karaya çıkınama izin verirsen ... 

Sözünü tamamlamasına izin vermeden, Hayır, diye kestirip attı Hawk. 
Tom Beresford'le ilgili bir haber yazmaya çalıştığını herkes unutana kadar burada kalacaksın. 

Whitney, Beresford'un soluk mavi gözlerindeki o vahşi hayvan bakışını hatırlayıp başını iki yana salladı. Hattalar sürer bu, diye sabırsızca itiraz etti. 

Genç adam sakin bir sesle, ,Senin çok zamanın var, dedi. Gerekirse, aylarca kalabilirsin burada. Hem artık, işsizsin ve bakmak zorunda olduğun kimsen de ,yok. 

Ben. 

O yazıyı, başka bir gazetede yayınlatma tehdidini sürdürtmeyi de aklından çıkart, diye acımasızca ekledi Hawk. Böyle bir' şey yapmaya ,kalkarsın, ,Martin de, işten atılmanin asıl nedeninin izinsiz işe gelmemek değil, haberi ilginç kılmak için asılsız birtakım iddialarla süslemek olduğunu etrafa yayacak. 

Whitney'in yüzü bembeyaz kesildi. Ne kadar asılsız olursa olsun, 'böyle bir dedikodunun başlamasıyla meslek hayatının, sona ereceğini biliyordu. 
Bana böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. 

Hawk omzunu silkti. Soğuk bir ifade vardıyüzünde, Öyleyse bir dene, dedi yumuşak bir sesle. 

Martin Groves gibi güvenilir, bir kaynaktan çıkacak böyle bir dedikodunun, Whitney'in gazetecilik kariyerini ebediyen sona erdireceğini mutlaka biliyor olmalıydı 
Hawk, Yerel gazetelerde bile iş bulamazdı, Bunu beni korumak için yapmıyorsun, diye suçladı onu genç kız. 

Seni değilse, kimi korumak için yapıyorum dersin? Sesi sertti. 

Geraldine'i! Gözleri, kızgınlıkla parlıyordu. 

Kocasının başına gelecekler, onun da başına gelecek. O kadının, kocasının para kazanmak için neler yaptığını bilmemesi olanaksız. Böyle bir şeye inanmıyorum ben. 

Hawk düşünceli bir tavırla, Geraldine'in, kocasının karıştığı her rüşvet olayından haberdar olduğuna eminim, dedi. 

Öyleyse... Hawk'ın yüzünün ifadesinin değiştiğini fark edince sustu. 
Genç adam kararlı adımlarla kendisine doğru yürürken, şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. 

Genç kızın olduğu yerde büzüldüğünü fark eden Hawk, Tanrı aşkına sana vuracak falan değilim, diye hornurdandı. Sertçe kollarından tutarak 


kımıldamasını engellemişti bu arada, ama canını acıtmamaya özen gösteriyordu. 

Sen ne?... 

Sus! diye dişlerinin arasından fısıldadı Hawk, başını eğip dudaklarını dudaklarıyla örtüverdi sonra. 

Bu beklenmedik öpüş karşısında Whitney soluğunun kesildiğini hissetti. 
Hawk vücudunu sertçe kendi vücuduna bastırınca birden bütün direncinin kaybolduğunu, duyularının hazla dolduğunu farketti ve ... 

Özür dilerim Hawk, bilmiyordum! .. Başka bir.erkeğin şaşkın sesi birden salonu doldurmuştu. 

Hawk dönüp adama bakmadan önce altın rengi gözlerinde tatminkar bir pırıltı yanıp söndü.Tamam Stephen, dedi rahat bir tavırla. Whitney, Freedoru'ın kaptanını hatırladın mı? diye kaşlarını kaldırarak, sorar gibi baktı genç kıza, Whitney, adamı yatla yaptığı sayısız gezilerden hatırlıyordu. 
Başıyla selamladı kaptanı, Hawk'ın o ani, soluk kesici öpücüğünün nedenini şimdi anlamıştı. Sesinin titreyeceğinden korktuğu için kaptanla konuşmaya cesaret edemedi. 

Stephen Hollister, böyle mahrem bir anda onları rahatsız ettiği için huzursuz olmuştu Daha sonra gelebilirim, dedi. 

Hawk, ona başıyla 'olur' işareti yapmadan önce sert sert baktı genç kıza. 
Böylesi daha iyi olacak, dedi. Ben de şimdi Whitney'yi kamarasına götürecektim zaten. Sesindeki imalı ton anlaşılmayacak gibi değildi Kaptan Hollister sessizce dışarı çıkıp salonda yalnız bıraktı onları. 

Kapı kapanır kapanmaz Whitney hızla Hawk'a doğru döndü. Ya sevgili Geraldine bunu duyarsa? diye meydan okurcasına sordu. Genç adamın kendisini böyle kullanmış olmasından ötürü müthiş incinmişti. Hawk, öpüşlerine karşılık verdiğini fark etmiş olmalıydı. Bu durum, kendisini daha da aşağılanmış hissetmesine neden oluyordu. 

Genç adamın vücudu gerginleşiverdi. Gözlerinde de sert bir bakış belirmişti. Mürettebatım hakkımda dedikodu yapmayacak kadar çok para alır, diye kestirip attı. Ayrıca, hiçbiri Geraldine'e aldırış bile etmez. 

Whitney öylesine kızgındı ki, Hawk'ın sinirlerini bozmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu içinde, Ya Mr. Peterson? diye sordu. Ona da unutması için mi para ödeniyor? 

Hawk basit, açık bir kendini beğenmişlikle Evet, diye cevap verdi. 

Beni susturmak içİn öpmek zorunda değildin. Hawk'ın dudaklarının yakıcı izini hala dudaklarının üstünde hissetmekteydı. Sadece, 'biri geliyor. 
demen yeterdi Demin dışarda öfkeden kendimi kaybetmiştim, biliyorum, ama ikide bir de rezalet çıkarmak gibi bir alışkanlığım da yok. . 

Genç adam yorgun bir tavırla, Biliyorum,diye içini çekti. Ben sadece ... 
seni utandırdıysam özür dilerim. Garip, beceriksizce bir tavırla omzunu silkti. 


Utarımak mı? Hala bütün duyguları, bütün sinir uçları alev alev yanıyordu. Parmaklarını, az önce Hawk'ın dudaklarının dokunduğu yerlere bastırmamak için kendini güç tutmaktaydı.Şu anda hissettikleri içinde utanma duygusuna zerre kadar yer yoktu! 

Altı yıl boyunca benim vasim oldun. Benimle öpüşürken yakalandığın için senin utanman gerekmezmi? diye hor gören bir tavırla konuşmaya çalıştı.O bir tek öpüşün kendisini nasıl perişan ettiğini saklamak istiyordu. 

Hawk hafifçe içini çekti. Utanmanın bu işle bir ilgisi yok, ama haklısın, seni öpmemem gerekirdi. Stephen'la konuşup gördüklerini unutmasını söyleyeceğim. 

Ona, hala eski karını sevdiğin için, bana verdiğin o öpücüğün hiçbir anlamı olamayacağını söylemeyi de unutma. Whitney'ingözleri, dökemediği gözyaşlarıyla yanıyordu. 

Whitney .... 

Beni kamarama kadar götürmek zahmetine girme. Her zaman kaldığım kamara olduğuna eminim. Kapıyı arkasından hızla çarparak kapattı. Bir an için, bitkin bir tavırla kapattığı kapıya, yaslanmak için büyük bir ihtiyaç, duydu içinde, ama olağanüstü bir çabayla bu duygusunu bastırmayı başardı. 
Dimdik, sert adımlarla, yatak odalarının bulunduğu güverteye inen merdivenlere doğru yürüdü. 

Turuncu ve krem rengi tonlarla döşenmiş, iç içe iki odadan oluşan geniş kamaraya girip kapıyı arkasından kilitleyene kadar kontrolünü korumayı başardı. Hawk, insanların, bir konuşmanın tam ortasında çekip gitmelerinden, hele hele kapıyı çarparak gitmelerinden nefret ederdi. Whitney bunu pek genç bir yaşta öğrenmişti.Böyle davrandığı daha, ilk seferde, bir haftalık tatilin her öğleden sonrasını odasına kapanıp Fransızca çalışmak zorunda kalarak geçirmişti. 

Hawk'ın vesayetine verildiğinde on beş yaşındaydı. Genç adamı ilk kez o zaman görmüştü. Babasıyla dost olduklarını biliyordu. Babası sık sık söz ederdi ondan. Babasından söz eden dergilerde, Hawkworth mirasının varisinin resimleri de olurdu. 

O sıralarda iki adam motosiklet pistlerinin vazgeçilmez iki yıldızıydılar. 
Bazen biri, bazen öteki bir numara oluyordu ve aralarındaki arkadaşça rekabet, sağlam bir dostluğun temelini oluşturuyordu. 

Whitney, babasının para kazanmak için yarıştığını biliyor, okuduğu yatılı okulda, onun kazandığı başarılarla gurur duyuyordu. Annesi, kendisi daha çok küçükken ölmüş, babası da 
Whitney sekiz yaşına geldiğinde, kızını o pahalı okula yerleştirmiş. 

Babasının yerine James Hawkworth'ün okula geldiği gün Whitney, Dan Morgan'ın motosiklet yarışçılığı mesleğinin, o çok sevdiği yarış pistinde sona ermiş olduğunu anlamıştı. 


Öğretmenler, yarış sırasında meydana gelen o, ölümcül kazayı genç. 
kızdan saklamayı basarmışlardı. Sonra Hawk gelmiş, büyük bir tatlılık ve incelikle Dan Morgan'ın ölüm haberini vermişti Whitney'ye. Genç kız, kendini babasının 'bu genç, dostunun kollarının arasına atarak saatlerce hıçkırmış, büyük kaybının arkasından ağlamıştı Hawk, gözyaşları dinene kadar onu kollarının arasında tutmuştu. Whitney biraz sakinleştikten sonra, saatlerdir ilk kez konuşmaya başlamış' ve alçak sakin bir sesle, babasının onu kendisinin gözetimine bıraktığını arilatmıştı. . 

Whitney yalnız babasının ölümüne değil, Bütünüyle yabancı birinin denetiminde yaşamaya da kendini alıştırmak zorunda kalmıştı. Başlangıçta değişen pek bir şey olmamıştı. Son sınıftaydı. Hawk onun öğrenimini yatılı okulda tamamlamasını uygun görmüştü. Tek değişiklik, tatillerde eve, neşe dolu babasının yanına gideceği yerde; Hawk'la karısının oturdukları o büyük, konak benzeri eve, Londra'nın en seçkin semtlerinden birindeki Hawkworth malikanesine gitmesiydi. 

.'Whitney annesini sadece babasının' sakladığı fotoğraflardan tanıyordu Bu yüzden Geraldine Hawkworth'le arkadaş olmak istemişti. Ama daha ilk karşılaşmalarında kadın ona nasıl bir can sıkıntısı olduğunu, kocası velayetini üstlendiği için hayatının altüst olduğunu açık açık belli etmişti. Whitney, Hawk'm çok zengin bir aileden geldiğini, ailenin işlerinden biriyle meşgul olacağı yerde motosiklet yarışçılığnı seçtiği için akrabaları tarafından yarı yarı ya aforoz edildiğini önceden biliyordu . Geraldine genç kıza, Hawk'ın on beş yaşındaki bir çocuğun vasıliğini üstlendiği .için çok sevdiği mesleğinden vazgeçmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Kadın, dünyanın dört bir yanını dolaşmasını sağlayan heyecan verici motosiklet yarışçıhğı yerine Hawk'm, toplum içinde çok daha saygın olan. aile işlerini üstlenmeyi tercih ettiğini bunun tek sorumlusunun da Whitney olduğunu söylemişti.O heyecanlı hayattan uzaklaşmak zorunda kaldığı için genç kıza içerlediği açıkça belli oluyordu.Hawk hiçbir zaman, hiçbir şekilde Whitney'yi suçlarnarnıştı Mesleğini değiştirmesinin evliliği üstündeki kötü etkisine rağmen bile 

Ama yıllar geçtikçe iş hayatının sorumluluğu omuzlarına giderek daha çok yüklenmeye, Hawk daha durmuş oturmuş bir hayat sürmeye başladıkça Geraldine eskisi kadar zengin de olsa bu ağırbaşlı yaşamdan .sıkıldığını açıkça belli etmeye başlamıştı. Whitney okulu bitirdikten sonraki iki yıl boyunca karı koca arasındaki tartışmalar 

iyice sıklaşmış ve sonunda korkunç kavgalar halini almıştı. 

Genç kız on sekiz yaşına bastığında Hawk'a artık rüştünü ispat ettiğini, kendi başına yaşayabileceğini, böylece onların da baş başa kalabileceklerini söylemişti. Evden ayrılma önerisini yaptığı o gün, Whitney o zamana kadar bilmediği bir gerçeği öğrenmişti. Rüştünü ispat etmiş olmasına rağmen, Hawk yirmi bir yaşına kadar vasisi olarak kalacaktı. Babası her zaman fazlasıyla koruyucu olmuş, bu özelliğini ölümünden sonra da sürdürmüştü 


demek. Bu durum babasının arzusu üzerine oluşmuştu ama gene de Whitney durmadan acı sözler. söyleyen Geraldine ve kendisiyle ilgili konularda son derece kararlı davranan Hawk'la üç yıl daha geçirmek zorunda olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğramaktan kendini alamamıştı. 

Ne var ki, durum birden değişmişti. Geraldine geceleri yalnız başına dışarı çıkmaya başlamıştı.Sabaha' kadar eve dönmediği günler oluyordu. 
Sabahın erken saatlerinde bir gece önceki tuvaleti ile geri döndüğünde, Whitney onun evden uzakta geçirdiği bu geceleri önceden planlamadığını anlıyordu. 

Hawk giderek iyice içine kapanmış, bütün vaktini ve enerjisini iş imparatorluğunun yönetimine harcamaya başlamıştı. Hiç olmazsa, Whitney'in hatırı uğruna edindiği yeni mesleğine korayca uyum sağlayabilmişti. 

Genç. adam geç vakitlere kadar çalışıyordu. Ama Whitney bunun nedeninin, karısının bir başka erkekle buluşmak üzere her gece çekip gidişini görmemek için olduğundan emindi. Boynuzlanan koca rolü genç kızın tanımaya ve .. sevmeye başladığı bu erkeğe hiç uymuyordu. Ama Hawk, Ceraldine'le arasındaki duruma hiç itiraz etmeyince. Whitney onunıkarrsını ne olursa, 'daha, da kötüsü, kiminle olursa olsun, sevdiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. 

Geraldine, Whitney'in yirmi ,birinci doğum gününden hemen ,önce, yaşadığı bu hayattan bıktığını, boşanmak istediğini söylemişti Hawk'a.Genç adam hiç, tartışmadan kabul etmişti bu isteği. Gitmek isteyen birini nasıl tutabilirdi ki? 

Boşanma işlemleri sürerken Geraldine evden ayrılmıştı. Bu sırada Whitney, Hawk'a onu sevdiğini belli etmeye çalışmıştı ama genç adam onun yalnız başına yaşayacağı bir yer bulup her şeyi ayarladıktan sonra kendi evinden uzaklaştırarak bu aşkı reddetmişti, Gitmeden önce elmas taşlarla süslü o saati armağan etmişti kendisine, Whitney'in yirmi birinci doğum gününden bir gün önce olmuştu bunlar. Ve genç kız o zamandan beri ilk kez karsılaşıyordu Hawk'la. 

Whitney, Hawkworth imparatorluğunun bir parçası olan National gazetesinde yirmi yaşından beri çalışmaktaydı işinde başarılı olduğunu biliyordu Hawk'ın yanından ayrıldığı için işini bırakması gerekmezdi. 
Whitney bazen binaya girip çıkarken uzaktan görürdü onu, Geraldine'den boşandıktan ve kadın bir başkasıyla evlendikten sonra Hawk daha yaşlı ve daha alaycı biri gibi görünmeye başlamıştı. O günden beri hayatında başka bir kadın olduğuna dair en ufak bir dedikodu da çıkmamıştı. Artık Hawk'ı istememesine rağmen Geraldine hala vücuduna da ruhuna da, hükmediyordu onun 

BÖLÜM ÜÇ 


Freedom'dayken ne giyeceği sorusunun cevabını birkaç saat sonra aldı Whitney. Tayfalardan biri iki büyük bavul getirdi kamarasına. Bavullarda sahip olduğu bütün giysiler bulunuyordu. 'Evimin anahtarını Hawk'a vermemiştim ki' 

Genç adamı kütüphanede büyük maun masanın başında çalışır buldu. 
Masanın üstü bir sürü kâğıt ve dosya ile kaplıydı. 

Hawk soğuk bir tavırla kendisine bakarken, genç kız suçlayan bir sesle, Kapı kırıp evlere girmek de başarının bir parçası mı oldu artık? diye sordu. 

Hawk arkasına yaslandı. Son derece rahat bir hali vardı. Elindeki altın dolmakalemi bilinçsizce parmaklarının arasında çeviriyordu. Whitney birkaç yıl önce yılbaşında hediye ettiği kalemi tanımıştı. Genç adam onun nereye baktığını fark edince hafifçe omzunu silkti. Zevklisin. 

Her konuda değildi. Hangi aklı başında kadın kendisine hoşgörülü bir ağabey şefkati gösteren evli bir erkeğe âşık olurdu? Ama o gün, öğleden sonra kendisini öptüğünde, davranışı hiç de kardeşçe değildi! Ama hemen ardından özür dilemişti. Hawk, ve şu anda o öpücüğü anımsadığını belirten en ufak bir ifade yoktu yüzünde. 

Whitney başını salladı. Sen de öylesin. Kolundaki pırlantalı altın saati kastediyordu. Ama, kendisi gibi Hawk da her konuda zevkli sayılmazdı. 
Özellikle kadın konusundaki seçimi, Geraldine, acınacak gibiydi. 

Ama soruma cevap verrnedin, diye sert bir sesle ekledi Whitney. 

Elbiselerimt almak için. evimin kapısını mı kırdın? 

Hayır. 

Ama... 

Anahtarı kullarıdım Whitney. Az ileride iskemlelerden birinin üstünde duran büyük omuz çantasını gösterdi başıyla. Çantanı salonda bırakmıştın, diye açıkladı. 

Genç kız büyük bir öfkeyle, Sen de karıştırıp anahtarlarımı aradın ha? 
Diye sordu. 

Hawk'ın altın rengi gözleri kısılıverdi. Görmemem gereken bir şeyler mi var çantarıda? 

Bir iki kişisel mektubun yanısıra, Tom Beresford'la ilgili dosya ve fotoğraflarda çantanın içindeydi. Whitney bir an bile ayırmıyordu onları yanından. Ama Hawk o öpücüğü ile aklını karıştırmış ve çantasını salonda unutmasına neden olmuştu. . 

Genç kız çantayı kapıp sıkı sıkı göğsüne bastırdı. 

Mesele bu değil, sen de biliyorsun. Çantamı karıştırman yeteri kadar kötü, ama bir yabancının evime girip ... 

Hawk yumuşacık bir sesle, Eşyalarrnı ben kendi ellerimle topladım Whitney. dedi. 

Genç kız hangisinin daha kötü olduğunu bilemiyordu.Bir yabancının mı, yoksa Hawk'ın mı, kendi elleriyle yarattığı o küçük dünyayı,evini görmesi 


daha kötüydü? Londra'nın lüks semtlerinden birinde oturmuyordu Whitney, üç katlı küçük evi Victoria devrinden kalmaydı. Taşınır taşınmaz kendi kişiliğinin damgasını vurmuştu eve genç kız. Evde Hawk'ın bir sürü fotoğrafı vardı. Tanrıya şükür, bunların çoğunda babasıyla bir arada görünüyordu genç adam. Bu yüzden, Whitney'in evinin hemen her odasında eski vasisinin resimlerini bulundurmasını garipsememiş olacaktı. 

Bocaladığını saklamak için, sert bir sesle, Neyse, bu da bir şeydir. diye cevap verdi. Ama anahtarı isteyemez miydin benden? Çantayı açıp içindekilere bir göz attı. 

Merak etme, hiçbir şeyin eksik falan değil. Whitney'in şüpheci tavrı karşısında.. aksi bir sesle söylemişti bunu. 

Evimin anahtarı da mı? Küçümseyen bir alaycılıkla konuşuyordu. 
Menekşe rengi gözleri iyice koyulaşmıştı. 

İşim biter bitmez yerine koydum onu. 

Ne kadar naziksin! 

Hawk sert bir sesle, Önümüzdeki birkaç haftayı sırtındaki bu elbiseyle geçirmeyi mi tercih ederdin? diye sordu. 

Whitney'in çenesi kasılıverdi. Evime dönüp elimdeki haberi izlemeği tercih ederdim. 

Olmaz.Sesi, her türlü tartışmayı bir yana bırakan bir kesinlikteydi. 
Whitney onun nasıl kararlı ve dediğimdedik biri olduğunu biliyordu. Burada bütün gün ne yapacağım peki? Sıkıntıdan' ölürüm ben. diye zoraki mahkümiyetine itiraz etti. Eskiden Freedom'da hiç canın sıkılmazdı. Omzunu silkti. 

Daha önce bu gemide hiç hapsedilmemiştim ki! 

Hawk'ın yüzü karardı. Şimdi de burada hapis değilsin. Sadece, yatı terk etmekte özgür değilsin, o kadar. 

Yaptığın ayırım çok hoş doğrusu . 

Hawk içini çekti. Yatın içinde istediğin gibi hareket etmekte serbestsin ... 
Teşekkürler! 

Ana babaların o 'Nerede yanlış yaptım? sorusunu neden sorduklarını anlamaya başiryorum, dedi genç adam sert bir sesle.Sana söylenenleri yaparsan bu tür durumlar ortaya, çıkmayacaktır.Ama ikimiz de, söz dinleme konusunda pek başarılı olmadığını biliyoruz, öyle değil mi? 

Whitney kızardı. Hawk'ın neden söz ettiğini anlamıştı. Genç adamın bütün itirazlarına rağmen,arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmakta ısrar etmiş ve gruptaki oğlanlarla birlikte yapılan bir eş değiştirme alemine katılmak istemediği için ırzına geçilmesine ramak kalmıştı.Hawk onu, sahildeki banklardan birinde uyurken bulmuştu. Sözde arkadaşlarının sebep olduğu düşkırıklığının yeterli bir ceza olduğunu düşündüğü için bir kez bile Whitney'ye bu olaydan söz etmemiş, bir kez bile, 'Ben demedim mi?' 
dememişti. 'Şu ana kadar yani,' diye düşündü. 


Bu aynı şey değil.. 

Haklısın. O sırada kaybedeceğim tek şey bekaretindi! 

Hawk çok kızgındı ve Whitney, onurunu kaybetmeden bu konuşmayı kesmek istiyorsa çenesini tutması gerektiğinin farkındaydı. Ama içinden bir şey konuşması için dürtüyordu sanki genç kızı. Kaybedecek bir bekaretim olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? 

Hawk zalimce, Peki sen, buna aldırdığımı nereden çıkarıyorsun? diye karşılık verdi. 

Whitney tokat yemiş gibi irkildi. Hak etmişti bu cevabı. Usulca içini çekti. Özür dilerim. 

Gereksiz ve çok münasebetsizceydi. 

Bunu anladığına sevindim. Öyle kolay kolay bağışlamak niyetinde değildi. Şimdi, elbiselerini geri, evine götürinemi mi tercih ederdin ... 

Tabii ki hayır. Bütün o mücadele gücü bir anda terk etmişti sanki Whitney'yi. Eğer bir süre burada kalacaksam, onlara ihtiyacım olacak. 

Eğer, diye bir şey söz konusu değil. 

Whitney sessizce yenilgiyi kabul erler gibi görünmesi gerektiğini düşündü. Hawk, herhangi bir tavize razı edilemeyecek kadar kızgındı, Öyleyse umarım bikinilerimden birini de koymuşsundur bavula Mayosuz güneşlenemem çünkü, dedi. Güneş banyosu yapmak yok. Hawk başını iki yana salladı. 

Neden yokmuş? Mürettebatından biriyle flört etmeye niyetlenmediğime seni temin ederim. Whitney müthiş öfkelenmişti. 

Hawk'ın. ağzı incecik bir çizgi gibi,geriliverdi.Böyle bir şey yapmaya niyetlensen bile, onlar buna kalkışmayacak kadar sadıktırlar bana, dedi güvenli bir sesle. Stephen onlara, böyle bir şeyin işlerine mal olacağını söylemiştir. Demin yatta özgürce dolaşabileceğini söylerken, alt güvertede demeyi unuttum herhalde. Görülebileceğin üst güverteye çıkmanı istemiyorum. 

Whitney duyduklarına inanamıyormuş gibi,Kimin görebileceği? diye sordu. ' 

İlgilenen herhangi birmin! 

Whitney, Hawk'ın ,bu ateşli tavrı karşısında kaşlarını çattı. Olanların hiçbiri onun kişiliğine yakışmıyordu. Her zaman sakin ve denetimli biriydi, hiçbir zaman bugün, olduğu gibi sinirlenmemişti Olaylarda, Hawk'ın huzurunu kaçıran, düzenini altüst eden bir şeyler olduğu belliydi.. 

Aldırmaz bir tavırla, Benim gerçekten tehlikede olduğuma inanamazsın, öyle değil mi? diye sordu. 

O tehdit telefonlarını alan sensin. Ne düşünüyorsun bu konuda? 

O tanınmaz, yumuşak ama tehdit dolu sesi hatırlayınca genç kızın yüzü soluverdi. Bir erkek sesiydi, ama fısıltıyla konuştuğu için tanıması, kime ait 


olduğunun anlaşılması imkansızdı. Her neyse, tehditler, huzurunu kaçıracak kadar gerçek gibi gelmişti. 

Yani Tom Beresford bu işten de şüphe uyandırmadan yakayı sıyıracak anlamına mı geliyor bu? 

Öyle olması .gerekmez. Martin, sende adam hakkında bir dosyayla bir sürü fotoğraf olduğunu söyledi. 

Whitney araştıran gözlerle baktı genç adama Sesindeki bu yumuşak tonlamaya pek güvenmiyordu doğrusu, Dikkatlice, Ne olmuş dosyaya? diye sordu, 

Bana verirsen elden geçirir, neler bildiğine bir göz atarım. 

Hawk'ın sakinliğinde genç kızı rahatsız eden bir şeyler vardı. Tom Beresford dosyası evde, diye yalan söyledi Suçluluk duygusu yanaklarının kızarmasına yol açmıştı. Hawk ayağa kalkınca, elinde olmadan bir adım geriledi. 

Genç adam masanın kenarına ilişirken, bu suçlu davranış karşısında, gözlerini kısarak baktı Whitne'ye. Yazık, dedi usulca. Başını, soru sorarmış gibi hafifçe bir yana eğmişti. 

Whitney, onun bu sözleri söyleyiş biçiminden hiç hoşlanmamıştı. Hevesli bir tavırla, Gidip, alabiliriz dosyayı, dedi. 

Hawk başını iki yana salladı. Sanrnam. 

Hawk... 

Geç oldu Whitney, Neden gidip akşam yemeği için giyinmiyorsun? 

Whitney dudağınırı içini ısırarak düşünceli bir tavırla önüne baktı. Hawk'ı bir yıldır görmemiş,onunla konuşmamıştı ama bu süre içinde böylesine değişmiş olabileceğine bir türlü inanamıyordu. Daha önce hiç olmadığı kadar uzaktı kendisine. Whitney on sekiz yaşına gelip Hawk'ın Geraldine'le olan evliliği iyice çatırdamaya başlayana kadar genç adam kıza hep babaca bir yakınlık ve nezaketle davranmıştı Şimdiyse, açıkça ve sadece, uzaktı! 

Resmi mi giyinmem 'gerekiyor? diye dalgın dalgın sordu. Hala, Hawk'taki değişikliğin yarattığı şaşkınlığın etkisindeydi. 

Genç adam dudağını büktü, Sean resmi derdi, bense rahat olmasını tercih ederim. 

Whitney'in gözleri parlayıverdi. Sean hala senin yanında mı? . 

Hawk kaşlarını kaldırarak, Olmamalı mıydı? diye sordu. 

O ateşli İrlandalı, Whitney tanıdığından beri Hawk'ın aşçısıydı Mutfakta şeflik yerine, donanmada mühendis olmaya çok daha uygun biri gibi görünen iriyarı neşeli bir adamdı. Kalın,sert bir sese ve Whitney'in o zamana kadar gör'düğü en mavi gözlere sahipti. O soruyu, hala Hawk'ın yanında çalışmasına şaştığı için sormamıştı, bu teknede hiç olmazsa tek bir dost yüz görmenin kendisini nasıl mutlu ettiğini anlatmaktı kasti. İlk tanıştıklan anda Sean genç kıza kalbinde hemen bir yer açmıştı. 

Memnuniyetle gülümsedi. Onu tekrar görmek çok güzel olacak. 


Hawk yüzünü buruşturdu Keşke hepimize aynı sıcak hevesliliği göstersen, dedi kuru bir alaycılıkla. Öğleden sonra Whitiley'in olanca gücüyle tokatladığı yanağını ovuşturdu. 

Whitney hiç acımayan gözlerle baktı ona.Belki bir dahaki sefere, basit bir davetin yeteceğini anlarsın. . 

Martin'in sözleri bende tam tersi bir izlenim uyandırdı halbuki, diye gizli gizli .alayetti. Hawk. Seni dinleyen herkese meydan okuduğunu söyledi. 
Çocukken sana uyguladığım disipline de laf dokundurup duruyormuşsun. 
Koyu renk kaşlarını alaycı bir tavırla kaldırmıştı. 

Sözünü ettiği kişi Hawk değildi ve Martin de bunu biliyordu pekala. 
'Lanet olasıca ihtiyar,'diye düşündü. Sonra duygularını yüksek sesle dile getirdi. Sanırım. gelecek doğum günün de .Martin'e bir tahta kaşık hediye edeceğim. Yüzünü buruşturdu. 

Hawk güldü, Çok uzun bir süredir onun güldüğünü görmemişti Whitney. 
Genç adamın yüzü değişmiş, iyice genç bir görünüm almıştı. Neredeyse çocuksu bir ifade veriyordu o neşeli, pırıl pırıl gülümseme Sıcak bir sesle, İkımtzin adına yolla o tahta kaşığı, dedi. Bu son bilgiyi, yalnız senin başını derde sokmak için değil, beni kızdırmak için de verdiğine eminim. 

Mümkündür. Belki onu bir iki yeni göreve göndermek, tahta kaşık hediye etmekten daha iyi olur. 

Bak işte bu gerçekten zalimlik olur'l İkisi de Martin'in masasını terk etmekten duyduğu hoşnutsuzluğa güldüler. 

Whitney zorla buraya getirilmişti, bu yatta zorla tutuluyordu ama o anda bunların ,hiçbirine aldırmamaktaydı. Hawk'la birlikte olduktan sonra her şeye katlanabileceğini biliyordu çünkü. 

Nereye gitmeyi düsünüvorsun? diye sordu. 

Akdeniz'de şöyle birkaç gün .dolaşmayı düşünüyorum. Neşeli hali yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. 

Hımm, güzel. Onunla baş başa olma ihtimalini düşününce gözleri parladı. Eskiden sadece Freedom'da yalnız kalabiliyorlardı. Tekne, Geraldine'in o sert, kınayıcı varlığıyle hazır bulunmayı reddettiği tek yerdi. 
Belki Hawk artık bir çocuk olmadığını fark ederdi bu yolculukta. 

Denize açılınca üst güverteye çıkabilirsin 

Genç kız, kızdırmak istermiş gibi, Bikinimle mi? diye takıldı ona. . 

Hawk birkaç dakika gözlerini kırpmadan, ısrarla baktı. Bakışları istemeden, elbisesinin altından belli olan göğüslerinin yuvarlak hatlarında dolaşıyor gibiydi. Sonra başını çevirip masanın kenarına iliştiği yerden doğruldu. Dönüp gene eski yerine otururken, Bu işleri yemekten önce bitirmem gerekiyor, diye mırıldandı. 

Whitney bu sözleri, ardında başka bir şey aramadan olduğu gibi kabullenerek kütüphaneden çıktı. Belki yatta geçireceği günler o kadar da kötü olmayacaktı. Londra'ya döner dönmez Tom Beresford'la ilgili 


araştırmalarına yeniden başlayacaktı. Aylarca sürmüştü bu iş. Hawk'la geçireceği bu armağan gibi bir hafta boyunca beklemesi fazla bir şeyi değiştirmezdi nasılsa . 

O gece yemek için salona girdiğinde, Hawk'ın. kendisine karşı takındığı o tahakküm edici tavra, o buyurgan davranışlarına duyduğu bütün kızgınlığı, bütün içerlemeyi unutmuştu Whitney. Görünüşünden çok memnundu. Siyah gece elbisesinin kendisine ağırbaşlı, görmüş geçirmiş bir hava verdiğini biliyordu Hawk'ın onda var olduğunu hiç sanmadığı bir hava ... Parlak, gür siyah saçları yumuşak dalgalar halinde omuzlartndan aşağı dökülmekteydi. 

Ama Hawk'a bakar bakmaz kendi görünümünü unutuverdi. 0 da siyahlar giymiş, kravat takmamıştı. Gömleğinin üst düğmesi açıktı. Genç adamın seksi görünüşü karşısında, kalbinin atışlarının sıklaştığını hissetti Whitney. 
Hiçbir erkeğin bu kadar yakışıklı görünmesine izin verilmemeliydi! 

Hawk boğuk bir sesle, Çok güzel görünüyorsun, dedi. 

Sen de. Hawk 'güzel' değil, yakışıklıydı. Nasıl çarpıcı bir görünümü olduğunu anlatacak söz bulamıyordu Whitney. Rahatlıktan tişört ve blucini kastetmediğine sevindim, demekle yetindi. 

Genç adam arkalarındaki yemek masasına bir göz attı. Mum ışında baş başa yenecek romantik bir yemek düşünülerek hazırlandığı belliydi.Pişmanlık dolu bir sesle, Stepherı'ın Sean'le dedikodu yapmasını engelleyecek kadar çabuk davranıp uyaramamışım kaptanı. dedi. 

Whitney'in yanakları pembeleşti. Önemi yok, diye boğuk bir sesle sakinleştirmeye çalıştı onu. 

Yok mu? 

Ben... şey ... yani, senin için de yoksa, diye beceriksizce kekeledi. 
Aralarında geçen o öpüşme olayına kendi yaklaşış biçimi karşısında irkilmişti. Daha güvenli bir tavırla, Hem senin için neden önemli olsun ki, diye devam etti. Geraldine'in bunu öğrenmesi çok az bir ihtimal,öyle demiştin. 
Kadının adı ağzından çıkar çıkmaz yaptığı hatayı anladı. Hawk'ın birden içine kapandığını sezince, düşüncesizce konuştuğu için büyük bir. pişmanlık duydu: 

Sonunda genç adam, Bu gece Geraldineden söz etmesek olmaz mı? diye sert bir sesle konuştu.O adı bir daha hiç duymasa da olurdu tabii. 

Bence bir sakırıcası yok, dedi aldırmaz bir tavırla.Sonra sırf söyleyecek bir söz bulmuş olmak için kafasını zorladı. Acaba Sean bize neler hazırladı, merak ediyorum. diye mırıldarıdı. 

Hawk dudaklarını hoşnutsuzlukla büktü. Senin teknede olduğunu bildiğine göre herhalde ensevdiğin böreği ve Wellington usulü dana bifteği. Benim sevdiğim yemeklerin de canı cehenneme tabii. _ 

Genç adamın şakacı tavrına yumuşacık bir sesle güldü Whitney. Hawk, elini hafifçe sırtına dayayıp masaya doğru götürüyordu onu. İskemlesine otururken, 


O yemekler, kalori hesabı yapmak zorunda kalmamdan önceydi, diye açıkladı. 

Sean küçük, oval bir masada hazırlamıştı iki kişilik' sofrayı. Hawk oturduğu yerden kaşlarını çatarak baktı ona. Vücudun mükemmel. dedi. 

Her zaman öyleydi. 

Evet, ama Sean'in yemeklerine fazla dalarsam böyle kalmaz. 

Yemeklerimin nesi varmış, öğrenebilir miyim? Sean yanlarına gelmiş, börek tabaklarını önlerine yerleştiriyordu. Tişört ve blucin giymişti Mesleğini hatırlatan tek şey, başındaki kolalı aşçıbaşı kepiydi. 

Hiçbir şeyi yok. Sorun da bu zaten, diye adama gülümsedi Whitney. Seni görmek ne güzel Sean. 

Seni de, sevgilim. Kıza içten bir tavırla gülümsüyordu. Uzak denizleri dolaşan tüccarlara benziyordu, kolunda dövmesi eksikti bir tek Whitney bir zamanlar ona bunu söylemiş ve kollarına dövme yaptırmasını önermişti. 
Sean, ellermin ve kollarının sermayesi olduğunu, kötüye kullanılmayacak kadar değerli olduklarını söylemişti. Hawk'ın ona ödediği muazzam ücrete bakılırsa, belki de haklıydı adam. Mükemmel bir aşcıydı zaten 

Sean her zamanki açık sözlülüğüyle, Hawk'ın sonunda aklını başına toplayıp senin ne kadar güzelolduğunu görebildiğine sevindim., dedi: 

0 böyle yapmasaydı belki ben seni kendim için kapıp kaçardım. 

Sean... . 

Keşke daha önce açıklasaydın bunu bana Sean, diye yapmacık bir düş kırıklığıyla konuştu Whitney Yıllardır bana evlenrne teklif etmeni bekliyordum ama artık çok geç...' Hawk'ın susmasını ihtar eden bakışlarına aldırmıyordu 

Neyse, yapacak bir şey yok artık, diye Sean genç kızın oyununa katıldı. 
Gözleri yaramaz bir çocuk gibi parlıyordu. Ne yapalım. Ama.ben olmasam bile, Hawk'dan daha iyi birini seçemezdin doğrusu. 

Onayladığına sevındım.sıcacık bir tavırla gülümsedi adama. Hawk açıkça kaşlarını çatmaya başlamıştı şimdi. 

Senin neyin var oğlum? diye sordu Sean.Israrla bakıyordu Hawk'a. 
Talihin başını mı döndürdü? Öyle olduğuna bahse gireram., 

Hawk sözcükleri uzatarak, Onun gibi bir şey, dedi. 

Sean, bu cevaptan hoşlanmış gibi başını salladı Ondan kurtulmaya karar verirsen, Whitney, sevgilim, Sean O'Gilligen'in seni beklediğini unutma. 
Sana iyi davranırım. 

Yaşlı adam aşağı, mutfağa giderken Hawk, Öyle yapacağına iddiaya girerim. diye mırıldandı. 

Ona cesaret vermemeliydin Whitney. Kaşlarını çatmıştı gene. 

Genç kız omzunu silkerek önündeki yiyecekle meşgul olmaya başladı. Ben Sean'le hep böyle şakalaşırım. 


Bizi kastetmıştim, dedi Hawk, sıkılı dişlerinin arasından. Ne kadar az kişi inanırsa, o kadar iyi. 

Gecemin bütün tadı bir anda kaçıvermişti. Geraldine yüzünden.. 

Altı yıl boyunca senin vasin olmam yüzünden, lanet olsurı! Ateş püsküren gözlerle bakıyordu. 

Whitney de aynı bakışlarla karşılık verdi ona, Yirmi iki yaşında bir yetişkinim ben artık. 

Sessizlik içinde yemeklerini yemeye başladılar. Whitney, Hawk'ın, altı üstü bir parçacık şakalaşma olan bir şey konusunda nasıl bu kadar katı ye acımasız davranabildiğine şaşıyordu. İkisi arasındaki ilişki konusundaki dedikodunun Freedom'dan dışarı sızmayacağını o.da kendisi kadar: biliyordu. 
Aldıkları yüksek maaşlar olmasa bile, adamlarının hepsi Hawk'a sonuna kadar sadık kalacak türde kişilerdi. 

Hawk'ın yarattığı o güven ve sadakat duygusuna karşı bağışıklığı olan tek kişi Geraldine'di. Evliliklerinin son üç yılı boyunca onu parasını .harcamış, gücünü kullanmış ama karşılığında hemen hiçbir şey vermemişti. 
Aynı yatak odasını bile paylaşmıyorlardı. Hawk bu zoraki perhiz kendisini hiç etkilememiş gibi davranmıştı ama,karısına hep sadık kaldığı düşünülürse, Geraldine aylardır aşığı olan erkekle evlenmek için boşanmak istediğini söylediğinde uğradığı darbe. çok büyük olmuştu herhalde. 

Üzücü şeyler .mi düşünüyorsun? 

Whitney, başını kaldırıp bakınca Hawk'ın kaşlarını çatmış kendisini süzmekte olduğunu gördü. 

Hatırtamıvorum, diye soruyu beceriksizce geçiştirmeye çalıştı. 

Genç adam inanmadığını belli eden bir tavırla, 

Garıp, dedi. Eskiden böyle hafıza kayıplarına uğradığını hiç hatırlamıyorum. 

Whitney kızardı. Öyleyse özel şeyler düşündüğümü anlamış olman gerekirdi. Ne kadar kötü bir şey söylediğini fark edince utançla büzüldü.Ama onca yıldır Hawk'ın bu zorunlu perhizi kendisiyle bozmasını ne çok istediğini nasıl söyleyebilirdi ona?Pişmanlıkla özür dilerim dedi. 

Hawk başını sallayarak, Şu son bir yıldır bir birimizden uzaklaştık , dedi.Buna gerçekten üzülüyormuş gibi bir hali vardı. Evini ilk kez bugün eşyalarını toplarken gördüğümün farkındasın değil mi? 

O eve davet edilmiştin. Gene sesindeki acı,iğneleyici tonlamaya pişman olup sustu. Hawk Geraldine den yeteri kadar çekmişti zaten Özür dilerim, diye düzeltmeye çalıştı . Meşgul bir insansın 

Seninle ilgilenemeyecek kadar değil ,Whitney. Uzanıp masanın üzerinden genç kızın elini tuttu. Bana ihtiyacın olduğun her an yanındayım. 

Her zaman ihtiyaç duymuştu ona Şu son bir yıldır, onsuz hiç bitmeyecekmiş gibi gelmişti Whitney” ye. İlk başlarda birkaç kez evine davet etmişti onu ama o bu davetler öylesine büyük bir incelikle reddedilmişti ki, 


neler olup bittiğini anlayamamıştı genç kız.Daha sonra Hawk Whitney'in davetlerini geri çevirirken kibarca davranmaktan vazgeçmişti.İşte o zaman, Whitney, Hawk'ın hayatında hiç yeri olmadığını anlamıştı. 

Bir kez daha reddedilmeyi göze alamadığı için konuyu değiştirmeyi tercih etti. Neşeli sesle Evimi nasıl buldun ? diye sordu. 

İlginç 

Whitney bu ihtiyatlı cevaba güldü. Hoşuna gitmedi. 

Yatak odalarının alt 

katta, oturma odalarını üst katta olması biraz aklımı karıştırdı, dedi hafif bir alayla. Ama yolumu bulmayı başardım. 

Whitney ev ve bulunduğu semti görürü görmez sevmişti ama odaların yerleştirilişinin yanlış olduğuna karar vermiş ve bir iki küçük değişiklikle istediği biçime sokmuştu binayı. 

Hawk onun bu tersine yaşama fikrine hala alışamamış gibiydi Yeni bir moda mı bu ? diye sordu. 

Sanmam. Ben öylesini tercih ettim,o kadar Sırf uyumak için üst kata çıkacaksam, pencereden görünen o güzelim manzaranın ne yararı olur ki bana? 

İşte bu kadar. Benim mantığımla dalga geçiyorsun, dedi 

Genç adam neşeli bir tavırla, Belki bira geçiyorumdur diye kabullendi bu suçlamayı Konuya daha önce hiç bu açıdan bakmamıştım. Bahçen olsaydı durum biraz farklı olurdu ama,olmadığına göre isanırım haklısın 

Whitney başını salladı hem daha da rahat. Kimse görmediği için oturma odasının perdelerini kapatmak zorunda kalmıyorum. 

İlginç bir düşünce olduğunu söylemişdim. 

Whitney alaylı bir sesle Ama Hawkworrth malikanesinde uygulamayı istemezsin ,dedi. 

Benim bir bahçem var ama hem düzenimi değiştirirsem Rusty'nin aklı karışır. 

Whitney, Hawk'ın kızıl kahverengi tüylü iri köpeğini hatırlayınca gülümsedi. Nasıl , iyi mi? 

Hepimiz gibi oda yaşlanıyor.İçini çekti. 

Hasta falan değil ya ? Kaşlarını çatmıştı. 

Sadece her zamankinden daha huysuz .Sanırım babalık ona pek iyi gelmedi. 

Whitney'in gözleri iri iri açılıverdi .Rusty baba mı oldu? 

Hawh genç kızın şaşkınlığı karşısında usulca güldüMrs. Russell kendi köpeği için aynı soydan yakışıklı bir eş seçmişti ama Rusty elini daha çabuk tutmuş.Kadıncağız doğan yavruları görünce çok bozuldu. 

Whitney, Hawk'ın kibarhk budalası komşusunu hatırlayınca hafifçe yüzünü buruşturdu. Kadın Honey adlı köpeğinin üstüne titrerdi. Kim bilir ne kadar tatlıdır .yavrular, diye gülümsedidi. 


Mrs.Bussell hiç de öyle düşünmüyordu ama yavruların hepsine birer ev bulmayı başardı. Rusty oğlu ve mirasçısının varlığından pek hoşlanmıyor ama. 

Whitney heyecanla, Birini de sen mi aldın? diye sordu. 

Satın almadım. Mrs. Russell, yavruların içinden istediğimi seçebileceğimi söyledi. Eğer seçmezsem, Honey'yi, yarışmada ödül alan güllerimin kökünü kazması için bahçeme salacağımını, eklemeyı de imutmadı! 

Bu havadan sudan sohbetten sonra aralarındaki konuşma daha rahat bir hal almıştı. Whitney genç adama iyi geceler dilerken ona, aralarındaki o eski yakınlık biraz olsun geri dönmüş gibi geldi. Ama ayrılırlarken Hawk'ın alnına kondurduğu babaca öpücük, bunun kendi istediği türden bir yakınlık olmadığını anlatıyordu genç kıza. 

Hawk'ın hemen yarıdaki kamarada olduğunu düşünmek Whitney'in uykusunu kaçırmıştı. Uzun bir süre uyumaya çalışarak yatağında yattı ama sonunda daha fazla çaba göstermekten vazgeçti. Biraz okumaya karar verdi. 

Kütüphaneden birkitap almak üzere yataktan kalkarken Tom Beresford da, adam hakkında yazacağı haber de çoktan aklından çıkıp gitmişti. Hawk'la birlikte geçireceği günleri düşünüyordu . Onun kendisini bir kadın olarak görmesi için eline geçen bu fırsattan sonuna kadar yararlanmaya kararlı olduğunu Hawk herhalde aklına bile getirmezdi. Eğer onunla tamamen yalnızken de başarısızlığa uğrarsa, bu işin peşinibırakması gerekecekti 

Burada kimse bizi rahatsız etmez. 

Whitney, Hawk'ın yantaraftaki salona girerken söylediklerini duyunca olduğu yerde donup kaldı. Genç adamın yanında biri vardı, Sabahın bırınde yatın içinde neden dolaşıyordu acaba? Bu saatte onu arayan kimdi? Hawk'ın kendilerini kimsenin rahatsız etmesini istemediği bu kişi kimdi? Bir kadın olmalıydı. Belk de Geraldine Beresford'dur,' diye, düşündü. 

-Tekneye gelirken senı kimsenin .görmediğine emin misin ? 

Whitney, çıkan seslerden Hawk'ın konuğuna kendisine içki koyduğunu anladı. 

Hiç kimse görmedi. Ben beceriksiz bir amatör değilim. 

Bir erkek sesiydi. Nedense tandık bir ses gibi geldi Whitney'ye. Kısık sesle yapılan konuşmayı daha iyi duyabilmek için başını ileri doğru uzattı. 

Güvertede bir iki adam bırakmak zorunda kaldırn. Hawk içini çekti. 
Whitney'in de burada olduğunu biliyor muydun? Yabancı adam itiraz edermiş gibi homurdanınca, Başka seçeneğirn yoktu, diye açıkladı. Çok meraklı olmaya, her şeyi kurcalamaya başlamıştı. 

Bugün öğle yemeğinde kızı görmekten hiç hoşlanmadığı kesin, dedi adam, çirkin bir sesle. 

Tanrım! Whitney bu adamın Tom Beresford' la bir ilişkisi olduğunu anlamıştı. 'Pekiya Hawk?' 


Hawk, Ne onun, ne de bir başkasının Whitney'ye bir zarar vermesine izin vermeveceğrm, diye dişlerini gıcırdattı. Nasıl bir işe bulaştığını anlayamayan bir çocuk henüz o. 

Öteki adam, O herifin duruma böyle baktığını sanmıyorum, dedi. Kızın burada, seninle olduğunu öğrenince daha da dikkatli olmaya başlayacak. 

Whitrıey'ın vasisiydim ben. Şimdi de benim yanımda çalışıyor. Adamın sözlerini fazla ciddiye almıyormuş gibiydi. 

Onu rahatsız eden de bu ikinci gerçek herhalde. Benden bir türlü emin alamıyor. Yaptığımız onca şeyden, onca çabadan Sonra buna katlanamayız. 
Güvenini kaybetmemen gerek. 

Bak Giyn... 

Glyn? Tom Beresofrd'un korumalarından biri olan Glyn Briant mı? 
Whitney kendini hasta ve şaşkın hissetti birden. Hawk, Tom Beresford'la ilişkisi olduğu için o haberin yayınlanmasını engellemek istiyor olamazdı. 
'Buna inanamam,' diye düşündü. 'Olamaz!' İyi ama bütün bunlar başka ne anlama gelebilirdi? 

Glyn denen adam sabırsız bir sesle, Dosya ve fotoğraflar kızın yanında mı? diye sordu. 

Hawk içini çekti. Yanında olmadığını söylüyor, Ama ben evini aradım, orada yok. Çantasında olduğunu anladım ama geç kalmıştım. Çantayı almasını engelleyemedim maalesef ben bir amatörüm! 

Adamın Whitney'den bütün istediği o dosyaya fotoğraflar. Ama onları bir kez eline geçirdi mi, vasiliğini yaptığın kızcağız artık onun için kurtulunması gereken bir engelden başka bir şey olmayacak. 

Glyn, Onlara ben de bir göz atmak isterim doğrusu, diye ekledi. 
Sesinden ne kadar ilgilendiği belli oluyordu 

.Bu işe girmeye razı olduğumda, Whitney'in kesinlikle karıştırılmayacağı şartını getirmiştim. 

Hawk, o kendisi karıştı, diye sert bir sesle cevap verdi Glyn Uyarıldı, ama inatla işin üstüne gitmeye devam etti. Şimdi geri çekilirsek ne kadar çok kişi bundan zarar görecek, kaç kişinin canı yanacak, sen de biliyorsun. Eğer istediğini ona verirsen belki Whitney, Morgan'la ilgilenmekten vazgeçer. 

Hawk, Tamam, diye içini çekti. Dosyayla fotoğrafları alıp sana getireceğim. 

Bu arada Miss Morgarı'ı ne yapacaksın? 
Birkaç günlüğüne Akdeniz'e götüreceğim ve unutulması için dua edeceğim ... Hawk büyük bir baskı altındaymış, acı çekiyormuş gibiydi. 

Bu iş için bir iki gün, hatta bir- iki hafta bile yeterli olmaz, diye mırıldandı öteki adam. Son zamanlarda kendini fazlasıyla göze çarpar bir hale getirmişti. 

Peki ne yapmamı önerirsin ? Glyn'in de bir çözüm bulamayacağından eminmiş gibi sormuştu bunu. 


Belki ona Whitney'in zararsız olduğunu gösterebiliriz. 

Peki, bunu nasıl yapacaksın? diye sabırsızca sordu Hawk. Yazı işleri müdürüne haberin peşini bırakmasını söylemesi için altı ay önce emir verdim, o da söyledi. Ama Whitney genede bildiğini okudu. 

Ve bizimki de şimdi bir kedi yavrusu kadar sinirli ve diken üstünde! 

Çok ileri gittik, çok şey riske attık. Bu işi bozamayız artık, diye sinirli bir sesle söylendi Hawk. 

Glyn soğukkanlı ve güven dolu bir sesle, Bozacak falan değiliz. diye cevap verdi. 

Bana duyduğu o küçücük güveni yitirirse bozacağız. Zaten fazlasıyla ihtiyatlı davranıyor. 

Sen davran mıydın? Özellikle bu son gelişmeler göz önüne alınırsa. 

Hawk gururlu bir sesle Whitney benim sorumluluğumda. Ben onu idare ederim dedi. 

Giyn,Umanm haklısındır, diye mırıldandı. Onca çabanın; küçük bir kızın fazla merakı yüzünden mahvolmasını istemem. 

Bir şey mahvolmayacak. 

Şu Akdeniz seyahatini bir süre için ettelesen iyi olur. İkinizin baş başa denize açılmanızın çok güzel bir şey gibi görüneceğini sanmıyorum. 

Hawk sert bir sesle, Whitney'le aramızda ima ettiğin gibi bir şey yok, dedi. Geraldlne'in buna inanacağını mı sanıyorsun? 

Hawk sabırsızca, Geraldine'in ne düşündüğünü kim bilebilir ki? diye homurdandı. 

Glyn, Ve bu şartlarda nasıl itiraz edebilir ki? diye takıldı ona. 

Hawk, Whitney'In bu. işe karışmasından hoşlanmıyorum Glyn, diye kestirip attı birden. 

Başka seçeneğimiz yok. Kendisi boğazına kadar battı bu işe, hepimiz gibi oda şansını denemek zorunda artık. 

İki adam salondan çıkarken seslerini iyice alçalttıkları için Whitney konuşmanın geri kalanını duyamadı. Glyn Briant yattan ayrılıyor olmalıydı. 

Bir sürü insanın hayatı Hawk'ın Tom Beresford'la bir iş, bir anlaşma yapmasına mı bağlıydı? 

'Hawk'ın kendi hayatı da mı?' diye düşündü. 

BÖLÜM DÖRT 

Ertesi sabah kahvaltı masasında Whitney bir yabancının karşısında oturuyormuş duygusuna kapıldı. 

Tom Beresford'un kirli işlerine bulaşan Hawk'ın yedi yıl önce kendisini evine götüren ve sonunda aşık olduğu tatlı ve sevecen. Hawk'la aynı insan olması imkânsızdı. Ama bir yıl önce Whitney'yi hayatından çıkartıp atan Hawk da o eski Hawk değildi. Görevi bitince, sevgi ve şefkat de bitmişti. 

Hawk ne zaman, neden böyle değişmişti? Yedi yıl önce Hawkworth ailesinin çeşitli dallardaki işlerinin yönetimini üstlendiğinde, holdingin 


başarıları devam edecekmiş gibiydi. Whitney, dün geceye ,kadar bunun böyle olduğunu sanıyordu. Ama sabaha kadar düşünüp durmuş ve Hawk'ın Tom Beresford gibi bir adamla iş yapmasının tek nedeninin ancak para olabileceği sonucuna varmıştı. 

Eğer bu doğruysa, bu işten kendisi sorumluydu. Hawk sevdiği ve çok başarılı olduğu mesleğini, bir vasinin saygı uyandıran bir İşadamı olması gerektiğt düşüncesiyle, sırf Whitney'in hatırı için terk etmişti. Holdingin yönetiminde başarısız olup bütün parasını kaybettiyse, bu Whitney'in suçuydu. 

Belki Geraldine'i de bu yüzden kaybetmişti. O kadın başarısızlıklara katlanabilecek biri değildi, hiç değildi. 

Gene de bunların hiçbiri Hawk'ın Tom Beresford'la ilişkisini haklı çıkartmıyordu. Dün gece duyduklarına bakılırsa, Beresford tam anlamıyla ikna olmuş değildi. Hawk'ın bir an önce kendini ona ikna ispat etmesi gerekiyordu. 

Bu sabah çok sessisin 

Whitney irkildi, suçlu suçlu baktı genç adama.Sonra hemen bakışlarını kaçırdı. Duyduklarından sonra, duygularını belli etmeden onun gözlerinin içine bakması olanaksızdı çünkü. 

Pek iyi uyuyamadım, diye gerçeği söyledi. 

Hawk anlayışlı bir tavırla başını salladı. Teknede ilk gece hep biraz garip gelir. Hele limanda demirliyse. 

Dün gece garip değildi, mahvediciydi! Gözleri yaşlarla doldu birden. 

Hawk havadan sudan söz eder gibi, Birkaç gün daha Londra'da kalmaya karar verdiğimi duymak hoşuna gidecektir, dedi. 

Whitney güçlükle yutkundu. Yani Akdeniz yolculuğuna çıkmıyor muyuz? 
Dün gitmek için'bu kadar hevesli değildin, diye şakacı bir tavırla azarladı onu genç adam.Beresford'un o kirli işlerine tam anlamıyla ve gerçekten bulaşmamıştı. Whitney onu buradan uzaklaştırmaya ikna eder, büyük bir hata yaptığını görmesini sağlarsa, kolay yoldan para kazanmakta vazgeçerdi belki.Kendiside Tom Beresford'la ilgili haberi unutmaya hazırdı.Hawk'ın bu işe karışmasını önlemek için her şeyi yapmaya hazırdı. 

Akdeniz yolculuğu eğlenceli olacaktı Hawk . Yalvaran gözlerle baktı genç adama. Hafifçe koluna dokundu. 

Bu kez bakışlarını kaçıran Hawk oldu. Birden Bir iş çıktı, dedi. Bir süre daha burada kalmam gerekiyor. Aslında bugün kente gideceğim ben. Az sonra yola çıkacağım. Neden gidip biraz yatmıyorsun Çok bitkin görünüyorsun. Seni rahatsız etmemeleri için emir veririm. 

Hawk intihara hazırlanırken nasıl rahatsız olmazdı. 

Genç adam laf arasında söylüyormuş gibi, Tom Beresford'la ilgili dosyayla fotoğraflarıda evinden alırım, diye ekledi. 


Whitney soluğunun kesildiğini hissetti. Dosyayı şu anda, kend mahfına yol açacak 

Bir pazarlıkta kullanmayı tasarladığı şu sırada, istese bile veremezdi ona. 
Ben. 

Şey. sanırım masamım gözünde. diye yalan söyledi. Ayağını uzatıp yerde, 

İskemlesinin yanında duran çantasına hafiçe dokundu. Dosyada, fotoğraflar da çantanın içindeydi. 

Whitney. 

Hay Tanrım ! Özür dilerim! Masanın üstündeki portakal suyu dolu sürahiye kasten çarparak Hawk''ın üstüne devirmişti. Koyu renk pantolonundaki sarı lekeyi temizlemeye çalışan genç adama baktı. Çok sakarım. 

Önemi yok diye yüzünü buruşturdu Hawk. Gidip üstümü değiştireyim. 

Whitney'in de istediği buydu. Yalnız kalınca içini çekerek bir fincan kahve doldurdu kendine. Düşünmeye ihtiyacı vardı. 

Olaylarla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Hawk'ı durdurmak zorundaydı. Bunu yapması şarttı! Ama nasıl! Bu sabah Tom Beresford'la buluşmaya gidiyor olabilir. 

On dakika sonra Hawk yanına geldiğinde üstünü değiştirmişti. Özür dilerim, geciktim. Her yanım yapış yapış olmuş. Duş yapmak zorunda kaldım. 

Öyle yakışıklıydı ki! Ismarlama dikilmiş kahverengi pantolonu uzun bacaklarına ve dar kalçalarına sıkı sıkı oturuyordu. İnce, sarı kareli kahverengi ceketi ve krem rengi ipek gömleğiyle Whitney'in gözlerini kamaştırdı bir an. 

Isınarlama elbiseler. ipek gömlekler giyiyordu, Freedorrı'm ve Hawkworth malikanesinin; bir sürü işalanını içeren koca bir holdingiri sahibiydi. Ve bütün bunların hepsi birer gösterişten yalandan ibaretti! 

Yavaçça Hawk dedi, Şu son bir yılda yaşadıklarımıza rağmen,başım derde girseydi, yardıma ihtiyacım olsaydı, sana başvururdum bunu biliyorsun, değil mi? Kaşlarını çatarak baktı genç aadam 

Hawk'ın gözleri kısılıverdi. öyle olmasını umarım. 

Eğer sen ... herhangi bir konuda başın derde girse, elimden gelen her şeyi yaparak sana yardım ederdim, doğru değil mi? .Dikkatle baktı yüzüne. 
Tepkisini görmek istiyordu. 

Bundan eminim. 

Dilinin ucuyla dudağını yaladı. Şimdi;.. öyle mi? 

Hawk bu soru çok hoşuna gitmiş, eğleriiyormuş gibi bir sesle, Başım dertte mi yarıi? diye genç kızın sorusuna açıklık getirdi. Bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok: Meydan okurcasına baktı Whitney'ye. Büroya gitmişken masanı da boşaltırım. 


Whitney yutkundu, Gazetedeki işine son vermesinin haksızlık olduğunu söylemesini. kendisiyle tartışmasını beklediğini biliyordu. Ama hayatta sahip olduğu tek şeyolan işi, son bir yıldır kendisi için büyük önem taşıyan işi, Hawk'ın yapmak üzere olduğu şeyin korkunçluğu karşısında bütün önemini yitirmişti gözünde. 

İşim bekleyemez. Koyu renk kirpikleri altın rengi gözlerini gölgelemekteydi. Hawk öyle bir kesinlikle konuşmuştu ki, Whitney gerçekten bekleyemeyeceğini anladı. Durum bu kadar umutsuzdu demek! 
Genç adam, düş kırıklığı yüzünden belli olan genç kıza, Bugün dirilen , Whitney. dedi. Akşama birlikte zevkli bir şeyler yaparız. Söz veriyorum. 
Whitney bu kandırıcı, tatlı ses tonundan hiç hoşlanmamıştı. Söyle Hawk, dedi. Dün beni öptüğünde, sana bir çocuk gibi mi göründüm? Genç adamın dudakları geriliverdi. Yüzü bir anda sertleşmişti. Öyle olmadığını biliyorsun. 
Öyleyse bir çocukmuşum gibi beni yatıştırmaya çalışma. Dik dik baktı ona. 
Yirmi iki yaşındayım. On beş yaşındayken belki gerekiyordu ama artık, düş kırıklığına uğradığımda 'zevkli bir şey' vaadiyle kandırılmaya ihtiyacım yok. 

Hawk kıza öfkeyle bakarken kesik kesik soluyordu. Ben sadece ... 

Whitney ateşli bir sesle, Senin sadece ne yapmaya çalıştığını biliyorum, diye sözünü kesti onun. Yerinden kalkıp güvenli adımlarla genç adama doğru yürüdü. Beni 'zevkli bir şeyle' teselli edeceksen, o şeyi kendim seçmeyi tercih ederim. Kollarını boynuna dolayıp başını kendine doğru çekti. 

Bir gün önce Hawk kendisini öptüğünde onun bundan zerre kadar etkilenmediğine emindi Whitney. Ama şimdi gene öyle etkilenmeden duramayacağına da emindi! 

Sahip olduğu herş eyi koyuyordu o öpücüğe, bütün aşkını, sahip olduğu birazcık tecrübeyi, her şeyi . 

Dudaklarını araladı, vücudunu erotik bir biçimde genç adamın vücuduna yaslamıştı. Dilini Hawk'ın dudaklarının arasından içeri doğru kaydırırken genç adamın vücudunun gerildiğini hissetti. 

Hawk'ın elleri usulca beline dolanırken zevkle inledi Whitney. Erkeğin vücudundaki inkar edilemeyecek uyanışı fark edince iyice sokuldu ona. 
Öpüşünü biraz daha derinleştirdi arzunun bu fiziksel, belirtisine ihtiyacı vardı. Hawk idareyi ele alıp kendisini ustaca öpmeye başlayınca boğazının derinliklerinden bir inilti koptu. 

Genç adamın elleri huzursuz, sabırsız hareketlerle sırtında dolaşmaya başlamıştı şimdi. Whitney onun ihtiraslı kişiliğini olanca yoğunluğuyla hissediyor, sırtında dolaşan ellerin göğüslerine doğru kaymasını arzuluyordu. 

Hawk. Ne yaptığını sanıyorsun sen? diye büyülenmiş gibi, rüyalı bir sesle sordu. Genç kız göğüslerini onun göğsüne bastırınca ellerini sırtından çekerek bir adım geriledi. Sersemlerniş gibi bir ifade vardı yüzünde. Bu kez sert, inanmazlık dolu bir sesle, Ne halt ettiğini saniyorsun sen? diye sorusunu tekrarladı. 


Bunu bilmediğine inanaaam. 

Whitney? .. Genç adam yalnız onun davranışlarına değil kendisine de şaşıp kalmış gibiydi. Sonunda, Hiç komik değildi, diye, homurdandı!. 

Whitney'in sert kahkahasında neşeden eser yoktu. Kornik olsun diye yapmıştım zaten. 

Bunu, büyüdüğünü bana ispat etmek için yaptıysan, zaten biliyorum bu gerçeği! Dudakları ince bir çizgi halini almıştı. 

Davranışının nedenlerinin yanlış anlaşılması karşısında ağlayabilirdi Whitrıey. Hawk'ı öpüşünün, onun kendisine başka bir gözle bakmasını sağlayacağını nereden çıkarmıştı? Sırf kendisini öptü diye Hawk onu Whitney Morgan olarak görmekten vaz mı geçecekti? En yakın arkadaşının kızı, bakıp gözetmeyi üzerine aldığı çoçuk.... Whitney Morgan'a bakmaya razı olması ne kadar çok şeye mal olmuştu Hawk'a. sevdiği mesleğine, kafasından bir türlü çıkarıp atamadığı karısına... ve şimdi de kendisine miras kalan bütün paraya... ; 

Genç adama arkasını döndü. Özür dilerim.ben ben... şey, beni bilirsin Hawk. Kızdığım an aptalca şeyler yaparım. Sonra konuyu değiştirmeye çalışarak neşeli çıkmasına gayret ettiği bir sesle, Bacağın bugün nasıl? diye sordu.O gün nasıl da acımasızca tekme atmıştı. Genç adama. 

Acıyor. Dudağını büktü. Ama korkma, ölmez. Saatine baktı, Whitney'in az önceki olay üstünde durmayışı onu rahatlatmış gibiydi. 

Gitmem gerek. Kaşlarını çattı. Bütün gün burada tek başına idare edebilecek misın? 

Whitney yarı şakacı, yarı alaycı bir tavırla, yani kaçmaya çalışıp çalışmayacağımı mı soruyorsun? dedi. 

Burada mahküm değilsin! Kızımştı. Benimle biraz birlikte olmak sana bu kadar mı güç geliyor? 

Eğer önlerindeki birkaç gün içinde Hawk'ın bütün hayatını mahvedecek bir şey yapacağını, bilseydi harika olurdu onunla yalnız kalmak. Uzun süre burada olmayacaksın ki, diye dalgın bir tavırla söylendi. Birden gözleri parladı seninle gelmemi neden istemiyorsun, bilmem, dedi heyecanlı bir sesle. Beni de götür. diye yalvarıyor gibiydi. 

Bu bir iş toplantısı 
Sana engel olmam, diye çabucak konuştu Whitney. Öyle sessiz olurum ki varlığımın farkına bile varmazsın. 

Hawk ağır ağır, Whitrıey, dedi Az önce yorgun olduğunu söylemiştin. 

Yorgunum. Ama gündüzleri uyuyamam. Sen de biliyorsun bunu. 

Uyumasan bile yatıp dinlenebilirsin. 

Genç kız tartışmayı kaybatrnek üzere olduğunu anladı. Ama Hawk'la birlikte gidip onun Tom Beresford'la buluşmasını engellemek fikri o kadar çekiciydi, ki, bir kez daha denemeye karar verdi, Beni yanında istemiyorsun, diye suratını astı. Yan gözle bakınca Hawk'ın gülümsediğini gördü. 


Genç adam düşünceli bir tavırla, Böyle konuşup suçluluk duymama neden olduğun son seferi hatırlıyorum, dedi. Tam iki hafta boyunca her gün maç seyretmeye, Wimbledon'a götürmüştüm seni. Üstelik tenisten nefret ederim ben! 

Çok eğlendiğini söylemiştin, diye kızgınlıkla hatırlattı Whitney. 

Seni üzmek istememiştim. Gülümsedi, Ama bu kez üzmek zorundayım. 
Bir iş görüşmesi yapmaya gidiyorum, Sıkıntıdan patlarsın., Genç kızın itiraz etmek üzere olduğunu sezince hemen, Hayır Whitrıey, diye ekledi. Sonunda sana hayır demeyi öğrendim. Kendini küçümsüyormuş gibi bir hali vardı. 

Şımarık bir yumurcakmışım gibi konuşuyorsun. 

Hawk, ,Ben sadece babanın başladığı işi tamamladım. diye ona takıldı Genç kızın kızdığının farkındaydı. 

Whitney boğuk bir sesle, Ama, ben senin kızın değilim. dedi. 

Genç adamın yüzü birden sertleşiverdi. Bir kızım olsaydı, senin gibi olmasını isterdim . 

Hawk salondan çıkarken Whitney kendini bütüntünüyle yenik, çaresiz hissederek koltuğa çöktü. Kızı! Hawk kendisi hakkında böyle düşünüyor olamazdı! 

Whitney, Hawk'ın yokluğundan yararlanarak Tom Beresford'la ilgili dosyayı ve fotoğrafları, çantasından çıkartıp kütüphanedeki masanın üstüne yaydı ve yeniden incelemeye koyuldu. Bilgileri kaç kez okursa okusun resimlere kaç kez bakarsa baksın, bunlarda, Hawk'ın Tom Beresford'la pazarlıkta kullanabileceği bir şey göremiyordu. 

Adamı çok yakından incelemiş, düzinelerce fotoğraf çekmişti ama rüşvetin verildiğini gösteren belli bir kanıt bulamamıştı henüz fotoğrafları eline geçirdiğinde Hawk büyük bir düşkırıklığına uğrayacaktı. Bu resimleri de, dosyayı da ona vereceğini biliyordu Whitney, sonsuza kadar yalan söyleyemezdi. 

Ama o gece, Hawk genç kızın masasından aldığı öteki eşyaları ve dosyaları kendisine verirken Tom Beresford dosyasından hiç söz etmedi. Her zamankinden daha gergin ve yorgun görünüyordu, Whitney ona yardım edebilmeyi çok istiyordu ama Hawk genç kızın yardımını istemediğini açıkça belli etmişti. 

Akşam yemeğinden hemen sonra Hawk çalışması gerektiğini söyleyerek kütüphaneye çekilince Whitney de sıcak, bir banyo yapıp erkenden yattı. 
İpekli çarşafların arasında, kısa sürede derin bir uykuya daldı. 

Neden sonra, sanki birisi dürtmüş gibi birden uyandı, doğrulup yatağın içinde oturdu. Komidinin üstündeki fosforlu saat sabahın birini gösteriyordu. 
Bir gece önce Glyn Briant tam bu saatte yata gelmişti. Bir tesadüf olamazdı bu. 

İpekli geceliğinin üstüne kalın, robdöşambra benzeyen sabahlığını giyip sessizce güverteye süzüldü. Ilık, güzel bir geceydi. 


Burada ne yapıyorsun? Hawk karanlığın içinde duruyordu. 

Whitney irkilerek suçlu bir tavırla dönüp baktı. Hawk'ın yalnız olduğunu görünce büyük bir ferahlık duydu içinde. Yatın kıç tarafındaki güneşlenme güvertesi tarafından gelen genç adamın üstünde sabahki krem rengi gömleğiyle kahverengi pantolonu vardı. 

Birden uyandım. diye omzunu silkti. Rıhtım da hareket eden bir otomobilin motorunun sesini duyunca hızla o yana döndü. Uzaklaşan aracın stop lambaları karanlıkta kırmızı kırmızı parlıyordu. Tekrar Hawk'a döndü. 
Sahte bir aldırmazlıkla, Konuğun mu vardı? diye sordu. 

Genç adam omzunu silkti. Öteki yatlardan birine gelmiş bir, konuk olmlı. 
Whitney'in yüzüne bakmıyordu. 

Bir gece önce Glyn Briant'ın yaptığı ziyaretten sonra buna inanamazdı Whitney. Araba sesine uyandım herhalde, dedi. Sonra kaşlarını çattı. Sen hala yatmadın mı? Yatmadığını pekala biliyordu. 

Yatmadan önce yapmam gereken işler vardı. İhtiyatlı bir tavırla konuşuyordu. 

Anliyorum. Gidip yatmak için hiçbir harekette bulunmamıştı. 

Kızın gitmek için gösterdiği isteksizlik karşısında dikkatle, gözlerini kısarak ona baktı. Hawk. Geç oldu Whitney. 

Ya da erken, diye neşeli bir sesle karşılık verdi genç kız. Bakış açma bağlı bu. 

Hawk sabrı tükenmek üzereymiş gibi içini çekti. Uykun yok mu? 

Pek yok. 

Ama benim var. 

Yapacak işlerin olduğunu sanıyordum. Saf saf baktı genç adama. 

İşlerimi bitirdim.Sahrının sonuna gelmiş gibiydi. 

Whitney neşeli bir sesle, Öyleyse seninle bir bardak bir şeyler içelim. 
Whitney... 

Salonda mı, yoksa burada mı içelim? Hawk' ın itirazını duymazdan gelmişti. Onun kendisiyle konuşmasını bir sağlayabilseydi! Gecenin sessizliği ve karanlığı insanın dilinin çözülmesine yardım edebilirdi. 

Güvertede bir şişe brandy içtim ben, diye gönülsüzce itiraf etti genç adam. 

Whitney onun peşisıra teknenin kıçına gitti. Şezlongtarm bulunduğu kısımda, bir tepsinin üstünde kullanılmış iki bardak duruyordu Glyn Briant'ın bu gece de yata geldiğinden emindi artık. 

Whitney yumusacık minderli koltuklardan, birine krvrıhrken Hawk'ın kendisine uzattığı brandy kadehini aldı. Teşekkür ederim. 

Hawk oturmadı Ayakta, içkisini yudumluyordu. 

Genç kız derin bir soluk aldı. Sarıa yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı? 

Anlamadım. Kaşlarını çatarak bakıyordu. 


Şey, böyle gece yarılarına kadar çalışmanı gerektirecek ölçüde, çok işin olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Yüzünde yumusacık bir anlatım vardı. 
Tanrım, ne olur, konuşsun benimle, diye yakardı içinden. Hawk'a, Tom Beresford'la ilişkisi olup olmadığını açık açık soramazdı. Böyle bir şey yapmaya kalkması, onun tarafından azarlanıp terslenmeyi davet etmekten başka bir sonuç doğurmazdı çünkü. 

Genç adam omzunu silkti. Yola çıkmadan önce yapmam gereken işler olduğunu söylemiştim ya sana. 

Whitney dikkatle baktı ona. Yolculuk iptal edilmedi öyle mi? 

Hawk'ın gözleri kısılıverdi. Yoksa böyle bir izlerum mi uyandırdım sende? Hawk böyle bir şey söylememişti ama Whitney böyle olduğunu tahmin etmişti. Birkaç dakika öncesine kadar Hawk'ın Akdeniz yolculuğuna çıkmamakta kararlı olduğunada emindi.Bu gece Glyn Braight bu kararı değiştirmesme yol açacak ne söylemişti acaba? 'Keşke daha önce uyansaydım. Ne konuştuklarını dinlerdim,' diye düşündü, 

Daha birkaç gün burada kalacağız sanmıştım. Konuyu değiştirdi. 
Martin, kovulduğurnu duyunca ne yaptı? Hafifçe yüzünü buruşturdu. 

Hawk kibirle, Kimse benim kararlarımı tartışamaz, diye cevap verdi. 
Sonra Whitney'ye anlamlı anlamlı bakarak, En azından, hemen hemen hiç kimse, diye ekledi. 

Whitney gülümsedi. Demek Martin yıldız muhabirini kaybetmekten pek üzüntü duymadı? 

Hawk başını çevirip yanlarında demirli öteki yatlarda dolaştırdı bakışlarını sonra, Hayır, pek üzülmedi, dedi. Bütün bunlar bitince yeni bir iş bulman için sana yardım edeceğim Whitrıey. Sert bir sesle, Keşke hiç... diye başladı ama hemen sustu. 

Evet? Genç adama sokulmuş gözlerini onun yüzüne doğru kaldırmştı. 
Bakışları güven ve umut doluydu. Hawk ... Usulca genç adamın kolunu tuttu. 

Bana dokunma! Hawk bir adım geri çekildi. Yüzünde onaylamayan gergin bir anlatım belirmişti. 

Hawk?. Genç adamın kendisine gösterdiği bu fiziksel reddetme karşısında hem şaşırmış, hem de çok incinmişti. Daha önce hiç böyle bir tepki göstermemişti Hawk. 

Genç adamın yüzünde acı çekiyormuş, çok zornıyormuş gibi bir ifade vardı. Geç oldu. Bu gece çok içki içtim ve bir kadınla en son ne zaman beraber olduğumu hatırlamıyorum. Lanet olsun. Kendimi kontrol edemeyebilirim Whitey! 

Whitney ancak şimdi, onun fizikselolarak ne tadar uyarıldığını görebiliyordu. Gözlerindeki cam gibi buğulu bakışın nedeni brandy değildi. 
Yüzü solmuş çenesinde bir kas seyirmeye başrmıştı. Bütün vücudu, hissettiği fiziksel gerilimi yansıtmaktaydı. Hawk'ın zayıflığını itiraf etmesine gerek 


yoktu, açıkça görülüyordu bu. Sevişecek olsalar, sırrını Whitney'ye açar mıydı acaba? Hawk... 

Genç kızın gene kendisine dokunacağını anlayınca geri çekildi. Hayır Whitney! Seni istemiyorum! 

Whitney güven dolu bir sesle, İstiyorsun, dedi. Elini göğsüne dayamış ve bu ternasla genç adamın kalbinin atışlarının değiştiğini hissetişti. 
Genizden gelen boğuk bir sesle, Hawk ..ne istiyorsan ben hazırım, diye mırıldandı. 

İstemiyorum. Başını iki yana salladı. Hızlı hızlı solumaya başlamıştı. 

Hawk, ben çocuk değilim. Birbirimize çok güzel şeyler verebiliriz. 

Hayır! Bunu sadece dili söylüyordu, emindi Whitney. Genç adamın ateş gibi yanan bakışlarını takip edince, sabahlığın açık önünden görünen çıplak bacaklarına baktığını fark etti. Evet, diye ısarlı bir sesle mırıldandı. 
Kararlı adımlarla yaklaştı ona 

Whitney kendisine sokulunca .Hawk, Seni kullanmış olacağım, o kadar, diye inledi. 

Kullan öyleyse, diye boğuk bir sesle cesaret verdi Whitney. 

Hawk güçlükle yutkundu. 
Yapamam. 
Yapabilirsin. Yavaş yavaş g.enç adamın gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. 

Whitney dudaklarını tüy gibi hafif öpücüklerle göğsünde dolaştırmaya başlayınca genç adam, Bu yaptığın doğru değil Whitney, diye inledi. 
Whitney, dayanamıyorum! Genç kızın dili küçük, sert göğüs uçlarında geziniyordu şimdi. Hawk acı çekiyormuş gibi inledi gene. Hemen durmazsan 

Whitney'in durmaya hiç niyeti yoktu. Gecenin karanlığı yıllardır yapmak istediği her şeyi gerçekleştirmesi için gereken cesareti veriyordu genç kıza. 
Karşısındaki güçlü vücudu okşamaya başladı, dudaklan o geniş göğüsten aşağılara doğru kaydı. Hawk artık ona karşı direnmiyordu ama cesaretlendirecek bir şey de yapmamıştı. Kendi vücudunun başdöndürücu yoğunluktaki isteklerine kapılmış gibiydi. . 

Tutkuyla, ihtirasla öpüştüler. Hawk denetimi eline almıştı şimdi. Sabırsız hareketlerle sabahlığın önünü açıp geceliğinin düğmelerini çözmeye koyuldu. 
Birkaç saniye sonra yan çıplak kalmıştı Whitney. 

Göğüsleri yalnız bu amaç için yaratılmışlar gibi, genç adamın avuçlarının içinde kayboldu. Hawk arzuyla sızlayan göğüs ucunu dudaklarıyla kavrayınca Whitney yakıcı bir inilti kopardı. 

Genç adamın elleri ve dudakları vücudunun her noktasında dolaşırken Whitney onun arzuyla kasıldığını hissedebiliyordu. Bu anı; yetişkin yaşamı boyunca arzulamış, hayallemişti. 

Whitney, o benzersiz cennete tek başına ulaşmak üzere olduğunu hissedince. Hawk! diye inledi. Bu tadı onsuz tatmak istemiyordu. 


Hawk, dilini kızın dudaklarında gezdirirken,Her şey bitince benden nefret edeceksin. diye inledi. 

Yanındakinin ben olduğumu bildiğin sürece hiçbir şeye aldırmam, diye mırıldandı. Genç adamın birden kıpırtısız kaldığını, sezince, çok, yanlış bir şey söylediğini anladı. Hawk'ın yarı Gurursuz, şaşkın gözlerle, ilk kez görüyormuş gibi kendisine baktığını. görünce neredeyse ağlayacaktı. 

Hawk'a, kendisini kullanmasına aldırmadığını söylemişti ama onu terk eden, hala sevdiği karısının yerine konacağını düşünmemişti bile 

Hala alev alev yanan vücudunu sabahlığıyla örtü. Güverte parmaklığına doğru yürüyen Hawk'a bakarken geceliğini eline aldı. Genç adamın omuzları çökmüştü. Kesik kesik soluyordu. 

Birden, Yarın tekneye Geraldine ve kocası akşam yemeğine gelecekler. 

Whitney onun neden içtiğini şimdi anlamıştı. 'Tanrım! Bu geceki konuğu Geraldine miydi acaba? diye düşündü. Kadın onu acı içinde, tatminsiz bir durumda bırakıp gitmiş olabilir miydi? 

Boğazından ıstırap dolu bir hıçkırık koptu, önüp koşarak oradan uzaklaştı. 

BÖLÜM BEŞ 
Ertesi sabah Whitney odasından çıktığında Hawk teknede değildi. Stephen Hellister efendisinin saatlerce önce, büroya gittiğini söyledi. 

Belki dün gece çektiği acıyı ve aşağlanmayı hak etmişti Whitney. Hawk ona, kendisini kullanmış olacağını daha baştan söylemişti çünkü. Ama o kadar acımasız olması gerekir miydi? 'Hala eski karımı seviyorum,' demesi yeterdi. Kendisiyle sevişirken aklında sadece Geraldine' in olduğunu Whitney'ye o şekilde anlatmak zorunda değildi. 

Acaba dün gece gördüğü arabada Geraldine mi vardı? Eğer Hawk bir yandan kocasıyla iş, yapmaya çalışırken bir yandan da Geraldine'le ilişkisini sürdürüyorsa, başı, Whitney'in tahmin ettiğinden de büyük bir belada demekti. Tom Beresford bir kenara çekilip Hawk'ın karısıyla macera yaşamasını seyredecek türde biri değildi. 

"Belki de saçmalıyorum. diye geçirdi aklından Hawk herhangi bir kadınla sevişmeyeli çok olduğunu söylemişti kendisine ve bunun doğru olduğuna inanıyordu Whitney. 

Ama dün gece bir şeyi açıkça belli etmişti. Hawk Geraldine'e ya da Geraldine'miş gibi davranabileceği, öyle hayal edebileceği bir kadına sahip olmayacaksa, hiçbir kadınla birlikte olmak istemiyordu. 

Ve Whitney bunu bile bile Freedoru'da kalıp onu görmeye tahammül edemezdi. 

Tekne rıhtıma bağlayan iskeleden geçip gitmesi sözkonusu değildi. 
Bütün gün bir sürü tayfa o tarafta çalışıp duruyordu. Whitney bunun tesadüf olmadığını düşündü. Hawk, onun çekip gitmesini önlemek için her türlü önlemi almıştı. 


Geriye bir tek yol kalıyordu. Teknenin yanından kendini usulca aşağı sallandırırsa, suya düştüğünde çıkacak ses, mürettebatın elikkatini çekmeyecek kadar az olabilirdi. 

Aradığı fırsat öğle yemeğinden sonra eline geçti. Tayfaların çoğu aşağıda yemek yiyorlardı. Geri kalanlar da, iskele tarafında derin bir sohbete dalmıştı. 
Whitney şansını denemeye karar verdi. 

Yatın ne kadar yüksek olduğunun daha önce hiç farkına varmamıştı! 
Tutunup sallanmasına rağmen, suya daha en az kendi boyukadar bir mesafe vardı. Tharnes Nehri'nin karanlık, çamurlu sularına kendini bırakırsa çıkacak şapırtıyı yalnız güvertedeki değil, aşağıda yemek yiyen tayfalar bile 

duyacaktı. 

Kendini ne kadar gülünç bir duruma düşürdüğünü anlayınca gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. Ne aşağı atlayacak cesreti, nede kendini tekrar yukarı çekecek gücü vardı. 

Tam tepesinde birisi bir küfür savurduğunda Whitney kollarının omuz başlarından çıkmak üzere olduğunu düşünüyordu. Başını kaldırıp suçlu bir tavırla baktı ve Hawk'ın ateş saçan gözleriyle karşılaştı. 

Bileklerinden yakalayıp yukarıya, güverteye çekerken tek bir söz bile etmedi genç adam Ama yüzünün ifadesi her şeyi anlatıyordu Çılgınca öfkeliydi 

Whitney sonunda güverteye vardığında acıdan yüzü solmuştu. 
Vücudunun bütün ağırlığını çeken omuzları dayanılmaz ölçüde sancıyordu, Genç kız acıyan omuzlarını ovarken Hawk dişlerinin arasından, Seni küçük budala! diye homurdandı. 

Whitney .ters ters baktı ona. Bunu çoktan anladım, söylemene gerek yoktu, dedi gururlu bir tavırla. 

Ne yapmaya çalışıyordun? 

Özgürlüğüme “kavuşmaya! Öfkeyle baktı. 

Doğru dürüst yüzmeyi bile bilmiyorsun. Boğulabilirdin! Üstümü değiştirmek için kamarama girdiğimde, senin dışarda sallanıp durduğunu görünce, hayal gördüğümü sandım bir an. Hala kendine gelememiş gibiydi. 

Whitney içinden kendine küfretti. Budalalığı suya atlamak için Hawk'ın kamarasmın bulunduğu yeri seçecek kadar ileri götürmüştü demek! Sonra; buna şükretmesi gerektiğini düşündü, Daha fazla dayanamayıp kendini suya bırakacaktı nasılsa. Tayfalar sesi duyup başına üşüştüklerinde olacakları düşünmek bile istemiyordu. 

Ne kadar kaldın orada öyle? diye kaşlarını çatarak sordu Hawk Genç kızın omuzlarına masaj yapmaya başlamıştı. Hareketleri, bilinçsizce yapmasına rağmen, son derece tahrik ediciydi. 

Çok uzun süre. İnledi. 

Neden Whitney ? . Birden duruvermişti. Eğer dün gece yüzündense ... 


Whitney, Dün gece işin sadece bir kısmı, diye sözünü kesti onun, Yaptığın şeyden hoşlanmıyorum Hawk. 

Canını mı yakıyorum? Şimdi usulca dokunuyordu omuzlarına. 

Ovmanı kastetmedim. Silkinip Hawk'ın ellerinden kurtuldu. Neden Geraldine ve Tom Beresford'la ilişki kurdun? 

Genç adam onunla göz göze gelmekten kaçındı. Yüzü birden ifadesizleşmişti. 

Bu seni ilgilendirmez. diye kestirip attı. 

Kendini mahvediyorsun. 

Yapmam gereken şeyi yapıyorum. Sesi soğuktu. 

Whitney başını iki yana salladı. Ben, bu işin içinde yer almak istemiyorum. 

İncinrneden çekip gidemeyecek kadar battın sen de bu işe, diye acımasızca konuştu Hawk. 

Kendisine aşık olduğumu biliyor mu yoksa? Arzuyla, umutla genç adamın sert, uzak ifadeli yüzüne bakınca, onun, dün gece aralarmda geçenlerden değil, Tom Beresford hakkında hazırladığı dosyadan söz ettiğini anladı. 

Geraldine'i bu şekilde geri alamayacağını göremiyor musun? diye inledi. 

Hawk birden gerginleşiverdi Onu geri almak isteseydim gitmesine izin verir miydim? 

O senin kararın değildi. 

Whitney ... Durdu. Öfkeyle sıktı dudaklarını. Tom Beresford'la ilgili dosyayı ve fotoğrafları ver bana. Belki, ama sadece belki, seni bu işin dışında tutabilirim o zaman. 

Genç kız kaşlarını çattı, onların bende olduğunu biliyor musurı? 

Genç adam evet der gibi başını salladı Çantanın içindeki O plastik torbada olmalılar. Kızın sıkı sıkı tuttuğu kocaman çantaya baktı. Hem de şu anda. . 

Whitney suçluluk duygusuyla kızardı. Baştan beri çantamda olduğunu biliyorsan, neden almadın onları ? Hawk'ın bildiğinden emindi. 

Hawk omzunu silkti, Ben zorlamadan kendiliğinden vermeni istedim. 

Ama onu endişelendirecek hiçbir şey yok ki o dosyada., diye itiraz etti. 
Sadece tahminler ve varsayımlar var. Sonra, iğreniyormuş gibi bir sesle, Tom Beresford, kendini suçlayacak bir delil bırakmayacak kadar zeki, diye ekledi, 

Bir bakayım. Hawk vermesini bekliyormuş gibi elini uzatmıştı. 

Whitney bir an kendi kendisiyle mücadele etti, ama eğer gönül rızasıyla vermezse Hawk'ın dosyayı zorla alacağını biliyordu. Sabırlı davranmasının zamanı geçmişti artık. Whitney, adamın suçlu olduğuna kanaat getirecek kadar derin bir araştırma yapmıştı ama Tom Beresford'un neden ille de dosyayı iştediğini bir türlü anlayamıyordu. Notları da, fotoğrafları da 


defalarca incelemesine rağmen adamın suçluluğunu kanıtlayacak herhangi bir şey bulamamıştı çünkü. O belgeler, Tom Beresfordla hakkında bir araştırma yapacak kadar ilgilendiğini kanıtlamaktan başka bir önem taşımıyorlardı. 
Beresford'un durumundaki biri için bu kadarı bile sinir bozucu olabilirdi tabii. 

İçini çekerek dosyayla fotoğrafların bulunduğu plastik torbayı çantasından çıkartıp Hawk'a uzattı. Genç adamın torbanın içindekileri en yakındaki sehpanın üstüne boşaltmasını kaşlarını çatarak izledi. 

Yüzlerce fotoğraf vardı zarfta Tom Beresford'un yalnız, başka kişilerle birlikte, Geraldine' le buluşurken, Geraldine'i yalnız, başka adamlarla birlikte gösteren yüzlerce fotoğraf... Geraldine'le ilgili resimler Whitney'in, Hawk'rn sevdiği kadına duyduğu marazi bir meraktan ötürü çekilmişlerdi. 

Hawk başını aldırıp genç kızın yüzüne baktı. Başka bir şey yoksa, Tom, özel hayatını kurcaladığın için, seni mahkemeye verebilir, dedi alaycı bir sesle. 
Resimlerin arasından birkaçını ayırmaya başladı. 

Böyle bir şey yapmaya kalkarsa, bir sürü şey açıklamak zorunda kalır. 
diye omzu omzunu silkti. Fena bir fotoğrafçı sayılmazsın diye dalgın dalgın mırıldandı. Bazıllarını inceliyor, bazılarına da çabucak bir göz atıp bir yana bırakıyordu. 

Whitney merakla, baktı ona. Ne arıyorsun? diye sordu. 

Derhal temkinli bir ifade belirdi Hawk'ın yüzünde Tom Beresford hakkında, öyle fazla bir toplayamamışın, diye meydan okudu. 

Hele kesin kanıt hiç yok. Halbuki Martin'e, onu suçlamana az kaldığını söylemiştin. 

Whitey'in yüzü öfkeyle kızardı. Onu endişelendirecek kadar çok bilgi var elimde. 

Belki. Sesi ifadesizdi. Fotoğrafları tekrar doldurmaya başladı. Altı ay içinde çok fazla kanıt topladığını sanmıştım. 
Whitney, Bütün bunları ona verecek misin? Endişeyle sordu. 
Bunların artık seni endişelendirmesine gerek yok sesi sertti Genç kız , Ya sen? diye inledi. Senin içinde endişelenmem gerekmiyor mu artık ? 

Hawk gene omzunu silkti. Az önce buradan gitmeye çalışıyordun. Dosyayla resimleri aldığıma göre, seeni Freedomdan göndermek için ne yapabilirim, bir bakacağım 

Whitney küçümseyen bir tavırla Tom Beresford'dan izin alacaksın, dedi. 
Hawk 

Hawk dişlerini arasından, Whitney ! diye homurdanarak ayağa kalktı. 
Upuzun boyu genç kızın gözünü korkuttu bir an. Tanrı aşkına.artık bu işten uzak dur. Sonra belki konuşabiliriz. 

Whitney, Ne zaman ? diye inledi. Tom Beresford kadar pisliğe bulaştığın zaman mı? 


Hawk soğuk soğuk kıza baktı. Sanırım gidip sıcak bir banyo yapsan iyi olacak. Omuzların kaskatı kesilir yoksa. Sesi buz gibiydi. 

Kibarca çekip gitmesini söylüyordu ama Whitney'in böyle bir şey yapmaya hiç niyeti yoktu. Adam Geraldine'le evliyken neden onunla ilişki kuruyorsun? Ondan nefret etmen gerekirdi. 

Ya da acımam. 

Whitney şaşkınlıkla başını iki yana salladı. 

Seni anlamıyorum. 

Genç adam, Anlaman da gerekmez, diye kestirip attı. Aslına bakarsan,anlamaman daha iyi. Hayatının altı yılı boyunca seni koruma sorumluluğu benim üstümdeydi. Şimdi de başına bir şey gelmesini istemiyorum. 

Çoktan işin içine karıştığımı sen söyledin,Dün gece hakkında ne düşünmek istersen iste tepki gösterdiğin Kişi bendim, diye meydan okudu, Eğer burada, onun yanında kalacaksa en azından bunun doğru olduğunu bilmesi gerekiyordu, Freedem'dan kaçmaya çalışması büyük bir hataydı. 
Hawk'la kalmazsa, ona nasıl yardım edebilirdi? 

Hawk yüksek sesle içini çekti. Ben dün gece ne olduğunu çok iyi biliyorum, ama sen biliyor musun? 

Whitney bakışlarıriı kaçırdı. ,Geraldine Beresford'dan çok daha iyilerine layık olduğunu bilryorum. 

Bu gece bir şey yapmaya kalkma Whitney. diye uyardı onu genç adam, Her şeyi mahvedebilirsin, 

Keşke edebilsem! 

Yapma Whitney. Omuzlarından tutup hafifçe sarstı. Çok fazla şeyi riske atmış olursun 

Whitney'in gözleri yaşla doldu. Mesele paraysa 

Hayır değil 

Genç kız Hawk'ın davranışlarına bulduğu mazeretin de elinden alındığını görüyordu. Acıyla içini çekti. Öyleyse neden? diye inledi. 

Hawk birden bıraktı onu, ellerini pantolonun ceplerine soktu. Git banyonu yap ve Tanrı aşkına, bu akşam uslu dur. 

Ya durmazsam? 

Hawk içini çekti. ikimiz de fazlasıyla pişmanruz buna! 

Belki de eskiden Hawk'ı çok güçlü ve güven dolu gördüğü için olacak, genç adamın bu zalimliği Whitney'ye çok üzücü geliyordu, Nedeni ne olursa olsun kendini bütünüyle bir kenara atılmış hissederek, önündeki gerilim dolu gece hazırlanmaya koyuldu. 

Eğer Geraldine bana eskiden olduğu gibi öy buz gibi, lütfen ilgilenerek bir iyilikte buluyormuş gibi davranmaya, kalkacak olursa haddini bildireceğim, diye düşündü. Artık her eli sözde olduğu yere sinen, kendine 


güvensiz yeni yetme değildi. Bir kadındı artık ve Hawk'ı sevdiğini göstermekten korkmuyordu. 

Whitney, o gece siyahlı morlu dekolte gece elbisesini giymeye karar verdi. Elbisenin açıklığı bir yana, kumaş vücuduna sımsıkı oturarak hatlarını meydana çıkarıyordu. Bütün elbise'yi göğsünün hemen üzerinden başlayan incecik bantlar tutuyordu, Whitney dekoltenin dirinliğini vurgulamak için saçlarını tepesinde topladı. 

Elbisenin sırtı da arkadan kuyruk sokumuna kadar açıktı. 

Salonda Hawk'ın yanına gitmek için kamarasından çıktığında son derece kendinden emindi.Ama Glyn Briant'in çoktan gelmiş olduğunu görünce, bir an için bocaladı. 

Whitney'in içeri girdiğini gören iki erkek konuşmalarını yarıda kesmiş, kendilerine doğru yürüyen genç kıza bakıyorlardı. 

Whitney kararlı adımlarla onlardan yana ilerledi. Gözlerini meydan okuyan bir ifadeyle Glyn Briant'ın yüzüne dikmişti. Adam Hawk'ın yaşlarındaydı, kısa kahverengi saçları, kahverengi gözleri vardı. Bu gözler o anda serinkanlı bir hesaplıhkla Whitney 'y i süzmekteydi. Oldukça , yakışıklı biriydi. 

Elini uzatarak, -Miss Morgan... diye selamladı onu. 

Mr. Briant. Whitney kendisine uzatılan eli görmezden gelmişti. 
Adamın gülümsediğini fark edince daha da sinirlendi. Bu gece yalnız mısınız, diye kızdırmaya çalıştı onu. 

Patronum ve karısı az sonra burada olacaklar. dedi. 

Demek size yatı ve bizi önceden denetleme görevi verildi. Alay ediyordu. 

Whitney... Hawk'ın sesi öfkeliydi. 

Tehlikeli olabilir misiniz, Miss Morgan? Glyn Briant kısık gözlerle dikkatle, baktı ona, 

Whitney, Hawk'a bir göz attı. Tuvaletinin baştan çıkarıcı modeline karşı gösterdiği ilk tepki her neyse, yüzündeki gerilim dolu ifade o tepkiyi çoktan silip götürmüştü Yanındaki adamdan korkuyormuş gibi bir hali yoktu, sadece Whitney'in Glyn Briant'a takındiğı iğneleyici tavırdan hoşlanmadığı beliydi. 
Genç kız yumuşak bir sesle, Belki bu sorunuza Hawk daha iyi cevap verir, diye meydan okudu. 

Genç adam, Seni anlamaya çalışmaktan yıllar önce vazgeçtim Whitney,. 
dedi bıkkın bir sesle. Nasılsa burnunun dikine gidip hiçbir şekilde aldırmaksızın bildiğini yapacağını biliyorum. 

Neye aldırmaksızın? Gözü kara davranışları,yüzünden Hawk bir tehiikeye girecekse hemen vazgeçerdi öyle davranmaktan. Neye karışmış, kiminle ilişki kurmuş olursa olsun Hawk'ın başına bir şey gelmesine tahammül edemezdi. 


Gülümseyerek genç adamın koluna girdi. Glyn Briant'a baktığında tebessümünün sıcaklığı gözlerindeki acı dolu ifadeyi saklayamıyordu. Hawk herşeyi abartır, dedi. Her zaman, istediği şeyi bana yaptırmayı başarır. 

Kısılmış kahverengi gözlerde ölçüp biçen, düşünceli bir anlatım belirdi. 
Sahi mi? 

Hawk sert bir sesle, Hayır, değil, diye söze karıştı. 

Bu konuyu hanımefendinin daha iyi bildiğine eminim Hawk. 

Hanımefendi birçok yönden hala çocuk, elbisesine rağmen! Ters ters bakarak Whitney'ye kaşlarını çattı. Bu da bavulunda mıydı? diye sordu 

Genç kız masum bir tavırla kocaman kocaman açtı gözleri. Ne oldu? 
Beğenmedin mı? 

Glyn Briant, Beğenmemek için bir erkeğin kör ve deli olması gerek, Miss Morgan. diye alay etti. 

Eh, kör olmadığını biliyorum. 

Glyn Briant taş gibi bir sessizliğe bürünmüş olan genç adama dönüp, Eee Hawk? diye meydan okudu. 

Hawk sesli sesli içini çekti. Delilik konusunda kendimden şüphe etmeye başlıyorum. 

Ama Hawk, biliyorsun ben... 

Genç adam, Whitney! diye sert bir sesle susturdu onu. 

Genç kız neşeli bir sesle, Hawk çok alçakgönüllü ve namusludur, Mr. Briant, dedi. Ben de bir şey anlatılmayacak kadar hanımefendiyim. 

Tanrı kahretsin! Hawk hızla dönüp Whitney'den uzaklaştı. Ateş saçan gözlerle Glyn'e baktı. Böyle devam edemern, dedi kararlı bir sesle. 

Hawk... 

Altı yıl onun vasiliğini yaptım. Lanet olsun, şimdi benim bir çeşit suçlu olduğumu sanıyor. Öfkeyle soluyordu. 

Whitney, Hawk'ın hiddetine şaşkın şaşkın bakarken Glyn de böyle parlayıvermesi karşısında kızmış gibi görünüyordu. 

Hawk anlaşmıştık ... 

Sen anlaştın! Sen söyledin, ben de kabul ettim. Ne yaptığını bildiğini düşünüyordum çünkü. Ama ona gerçeği anlatmazsak her şeyi mahvedecek. 
Bunu göremiyor musun? Bugün sırf benden uzaklaşabilmek için yattan atlamaya kalkıştı. Üstelik doğru dürüst yüzmeyi beceremiyor bile! Ona, açıklamamız konusunu lanet olası şeflerinden birine onaylatacağını söylemeye kalkma sakın! Şimdi anlatmak zorundayım! 

Glyn Briant, Hawk'dan daha kızgın görünüyordu. Çok tehlikeli bu! 

Asıl Whitney ne kadar az bilirse o kadar tehlikeli olur. 

Hawk ... 

Hawk soğuk bir sesle, Anlat ona Glyn, yoksa ben anlatacağım, dedi. 

Glyn hala kızgındı. Yıllardır süren bir çalışmayı bir kalemde bozacak değilim. Hawk tehditkar bir sesle, 


Anlat Glyn. diye tekrarladı. Ya da ben anlatacağım. 

Adam bunca çabadan sonra kaçarsa ... 

Kaçmayacak. Sesi sertti. Sen onu ele geçirmeyi ne kadar istiyorsan ben de Whitney'in bana duyduğu saygıya o kadar önem veriyorum. Bunu kabul etmen gerek. Sonunda Glyn razı olduğunu belli eden bir tavırla, Ona sadece seni suçlamamasını sağlayacak kadarını anlatacağım, dedi. Sonra soğuk bir sesle, Ama bundan fazlasını söylemek yok, diye uyardı. 

Hawk onayladığını belli edercesine başını sallamadan önce dik dik Whitney'in şaşkın yüzüne baktı. 

Bu sırada rıhtımda yaklaşmakta olan bir aracın sesi duyuldu. Glyn Briant, Geldiler, dedi sabırsız bir sesle. Whitney, bilmen gereken tek şey şu. 
Ben gizli polisim ve burada bir tutuklama yapmak için bulunuyorum. . 

Genç kızın yüzü bembeyaz kesilmişti. Menekşe rengi gözleri korkudan irileşti. Hawk?.. 

Bravo doğrusu Glyn. Hawk, Whitney'yi kollarının arasına almadan önce ters ters baktı öteki adama. Beni tutuklamak üzere olduğuna büyük bir başarıyla ikna ettin onu! 

Glyn kapıya doğru giderken, İnan, şu anda hiç de fena bir fikir gibi gelmedi bu bana, diye homurdandı. Sonra dönüp Whitney'ye baktı.Hey Tanrım! Hawk birini tutuklamarn için bana yardım ediyor. Herhangi bir suç falan işlemiş değil. Ne şimdi, ne de dün böyle bir şey yapmadı. Hawk'a baktı. 
Tamam mı? Tatmin oldun mu? 

Genç adam, tepkisini görmek isteyerek Whitney'ye baktı. Endişeyle çatılmıştı kasları. Whitney? 

Genç kız sırtından büyük bir yük kalkmış gibi derin bir soluk koyuverdi. 
Işıl ışıl parlayan gözlerle Hawk'a baktı. Sonra kendini usulca onun kollarının arasına bıraktı. 

BÖLÜM ALTI 

İki gündür çektiği acılardan sonra Hawk'ın durumunu yanlış anladığını, onun aslında Tom Beresfordu tuzağa düşürmeye çalıştığını öğrenmenin verdiği rahatlama duygusu genç kızın başını döndürmüştü. 

O ilk şok geçince, gözlerini kaldırıp genç adamın yüzüne baktı. Neden bana söylemedin? Rahatlamanın yerini yavaş yavaş kızgınlık almaya başlamıştı. 

Hawk yüzünü buruşturdu Glyn’i duydun. Ben zorlamasaydım, şimdi de söylemezdi sana. Ama, Tom Beresfordun bu gece buraya geleceğini söylediğimde gözlerinde beliren ifadeyi gördüm. Yıllarca senden sorumlu olduktan sonra, benim suçluluğuma inandığını düşünmeye dayanamazdım. 
Bir an sustu. Belki yanıhyorum, Belki de gerçeği bilmemen daha iyi olurdu. 
diye mırıldandı. Kızın itiraz edecekmiş gibi ağzını açtığını görünce, Bu gece uslu davran Whitney, dedi. Dışardan gelen sesler iyice yaklaş mıştı şimdi. 


Çabucak, Beni zor durumda bırak ma, diye ekledi. 

Hawk'a duyduğu güven gene eskisi kadar sağlamdı, Artrk Whitney onun her istediğini yapmaya hazırdı. Dilerse onun için yerlerde bile sürünürdü. Ama Hawk'ın böyle bir şey istemeyeceğini biliyordu. 
Kendisinden hiçbir şey istemiyordu Hawk Sadece kendim Whiltnev'ye karşı sorumlu görüyor, onu korumaya çalışıyordu. Genç kız bunu bilmenin verdiği acıyı bastırmaya çalıştı. 

Hawk'ın yanında durup gururla başını kaldırarak Konukları bekledi. 

Tom Beresford, Geraldine ve Alex Cordell salona girdiler. Glyn Briant hemen arkalarından geliyordu. 

Whitney'yi görünce Tom Beresford'un gözleri ihtiyatlı bir ifadeyle kısıldı, ama genç kız ona değil, yanındaki kadına yöneltmişti bütün dikkatini. 

Geraldine eskisinden daha da güzeldi, Kızıl saçları ışıltılı bukleler halinde büyüleyici güzellikteki yüzünü çevrelemekteydi. Kedi gibi çekik iri yeşil gözleri, yuvarlak hatlı güzel vücuduyla baş döndürüyordu, Üstünde, vücuduna sıkı sıkı oturan kırmızı bii. tuvalet vardı. Ufak tefek yapısı, kocasının daha uzun boylu ve erkeksi görünmesine neden oluyordu. 
Geraldine'in böyle küçücük ve çaresiz görünme yeteneği yüzünden Whitney kendini hep iri ve hantal biri gibi hissetmişti. 

Whitney, Geraldine'i incelerken o da genç kızı süzrnekteydi, Yüzündeki öfkeli ifade, gördüklerinden hiç hoşlanmadığını açıkça belli ediyordu. 

Hawk. Tom Beresford genç adamın elini sıktı. Miss Morgan, diye ekledi. Bu kadar çabuk karşılaşacağunızı bilmiyordum. 

Whitney yanında duran Hawk'ın birden gerginleştiğini hissedince, dudaklarına kadar yükselen ters cevabı yuttu .. Boğuk bir sesle, Hawk benden bir şey istedi mi, ona hiç itiraz edemem, . diye karşılık verdi. Sözlerindeki çift anlamın herkes tarafından anlaşılmasını diliyordu içinden. 

Adamın kaşları sorar gibi kalktı. Sahi mi? 

Whitney gülümsedi. Bu gece ev sahibeliği yapmamı isteyince onu reddedemedim.. diye havai bir tavırla açıkladı. Selam Geraldine. Seni yeniden gördüğüme sevindim. Sesi yumuşacıktı, 

Geraldine gözlerinde alaylı bir bakışla, başıyla selamladı onu. Eleştiren bir tavırla, Sen her zaman Hawk'a biraz aşıktın. dedi. Kızdırmaya çalışıyor gibiydi. 

Whitney, onun oyununa gelmemeye kararlrydı. Öfkesini bastırarak, Sadece biraz rnı? diye sordu. 

Geraldirıe'm yeşil gözleri öfkeyle kısıldı. Senin çocukça tutkuna ikirniz de gülerdik, dedi huysuzca. 

Whitney, Hawk'm kendisiyle böyle zalimce alayettiğine bir an bile inanmadı amaonu sevdiğini biliyor ve bundan utanıyor olması düşüncesi bile yüzünün bembeyaz kesilmesine yetmişti. Çok istemesine .rağmen dönüp 


yanında duran genç adama bakamıyardu. Şimdi gülüyormuş gibi görünmüyor, dedi güven dolu bir sesle. 

Seni ... 

Eski kocanın aşk hayatına gerçekten bu kadar ilgi göstermen gerekir mi Geraldirıe? diye kadının öfkesiyle alayetti Whitney. 

Tom Beresford, Hanımlar, hanımlar, diye şakacı bir sesle azarladı onları ama soluk mavi renkli gözlerinin ifadesi buz gibiydi. Sen kendi seçimini yaptın Geraldine. Hawk da kendi seçimini yapmış gibi görünüyor, dedi sert bir sesle. 

Kadın konusundaki zevkini beğeniyorum doğrusu Hawkworth. 

Hawk, iltifat! Kabulleniyormuş gibi başını eğdi Alex. Odadaki üçüncü erkeğe, Tom Beresford'un öteki sessiz korumasına elini uzattı. Seni bu gece daha erken görürüm sanmıştım. 

0 işi Glyn üstlendi. Oldukça uzak bir tavırla konuşuyordu. Mürettebatın iyi. 
Öyle olduğunu umarım. 

Şimdiden hastalanmaya başladım galiba. Geraldine yeniden dekore edilmiş olan salonda bakışlarını dolaştırdı. Sana bizim dekoratörün adresini vermem gerek Hawk, diye küçümser bir sesle ekledi. 

Bence bu haliyle mükemmel burası. Whitney kendini tutarnamış, Hawk'ı savunmak için atılmıştı hemen, 

Yeşil gözler alay edereesine baştan ayağa süzdü genç kızı. Sonra, Ama zaten bizim zevklerimiz herzaman çok ... farkhydı. dedi. 

Bu sözlerin Hawk'a .yönelik bir küçümseme olduğunu bilen Whitney kızgınlığının içinde giderek kabardığını hissediyordu. Tam cevap vereceği sırada, Hawk'ın kolunu beline doladığını fark etti ve sustu. 

Hawk'ın sessizce durup Geraldine'in kendisine hakaret etmesine nasıl dayandığını bilmiyordu. Herhalde eskiden de böyle katlanmaktaydı ona, Bunu düşünür düşünrnez aklına bir başka fikir daha geldi, Hawk, Tom Beresford'u yakalaması için Glyn Briant'a art niyetle yardım ediyor olabilirdi. 
Adam bir kez yolundan çekildi mi, Geradine yeniden serbest kalacaktı çünkü! 

Hawk'ın suçsuzluğunu anlamanın verdiği rahatlama duygusu şimdi yerini derin bir yeis ve umutsuzluğa bırakmıştı. 

Yemeğin hazır olmasını beklerlerken aralarındaki gergin hava da giderek artıyordu, Tom Beresford da, Hawk da çok az konuşuyorlar, arada bir birkaç kelime söylemekle yetiniyorlardı. Glynı Briant ve Alex Corde de salonun geriside o oturmuşlar sessizce etrafı ve onları gözlemekteydiler Sessizliği bozmak Geraldıne'le Whitney'ye düşrnüştü. İki kadın da birbirlerine duydukları hoşnutsuzluğu saklamak zahmetine katlanmadıkları için konuşma gerilim dolu geçmekteydi. Yemek sırasında da durum değişmedi. 

Whitney'in Hawk'a sormak istediği o kadar çok şey vardı ki. Birlikte iş yapacakmış gibi davrandığı adamla böyle görüşmek; sık sık bir araya gelmek 


zorunda değildi herhalde. Yoksa bunu sırf Geraldine'le birlikte olmak için mi yapıyordu? Bu düşünce Whitney'in renginin solmasına yetti. 

Güvertede biraz dolaşmak ister misiniz, Miss Morgan? Tom Beresford'un her şeyi gören gözleri, Whitney'in bu ani üzüntüsünün nedenini anlamış gibi bakıyordu, 

Hayır!, Hawk'ın sert bakışlarını görünce, 

Teşekkür ederim, diye ekledi. 

Hawk kaşlarınıçattı. Biraz solgun görünüyorsun. 

Kendini berbat hissediyordu. Hawk'ın bütün bunları Geraldine'i geri almak umuduyla yaptığını düşünmek Whitney'yi hasta ediyordu. Neredeyse, ilk şüphelerinin gerçek olmasını dileyecek hale gelmişti. 

Tom Beresford ayağa kalktı. Gerçekten biraz dolaşmanız gerek, Miss Morgan. 

Masanın çevresinden dolaşıp kızın yanma geldi. Az sonra bayılacakmış gibi görünüyorsunuz. 

Hawk'ın yüzü sertleşti. Whitney ... 

Tom Beresford, Ben ilgilenirim Hawkworth, dedi gıcırtı gibi bir sesle. 
Whitney, Alex Cordell'in yerinden kalkıp sessizce peşlerinden güverteye geldiğini belli belirsiz fark etti. Pınl pırıl mehtaplı bir geceydi. Temiz havayı derin derin soludu. 

Biraz daha iyi misiniz? Tom Beresfordun sesi nazikti. Gözlerinde sıcak bir Bakış belirmişti. 

Biraz, evet, diye yalan söyledi Whitney Karınızı Hawk'la yalnız bırakmanız doğru mu? 

Adamın dudaklan büküldü. Geraldine ondan nefret eder,dedi açık açık. 

Ne? 

Beresford alaylı bir tavırla başını eğdi. Horgörülen bir kadın ... 

Geraldine horgörülmedi, diye atıldı Whitney. Hawk onu sevdi. 0 Ne yapmak üzere olduğunu fark edince birden sustu. Kıskançlığı yüzünden az daha Hawk'ı ve Glyn Briant'ı ele verecekti. O Geraldine'i mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptı, diye tamamladı sözünü. 

Karım çok şey isteyen bir kadındır. Tom Beresford omzunu silkti. .Hawk 'da öyle bir erkek. Geraldine'den çok büyük bir şey tstedi. 

Aşkını istedi! 

Hayır, sadakatini istedi, diye mırıldandı. Tom Beresford parmakdıklara dayanıp nehrin karanlık sularına bakmaya başladı. Kanm bir mart kedisi gibidir, diye acı çekiyorınuş, çok zor altındaymış gibi bir sesle ekledi. 

Bunu biliyorsunuz ama gene de... Susup başını salladı. Bu kadında erkeklerin ona aşık olmasına sebep olan ne var acaba? 

Adam neşesiz bir kahkaha attı. Ben, kendi adıma cevap verebilirim. Sizin aklınızda başka kim vardı? 


Adamın keskin bakışlan karsısınde güçlükle yutkundu Whitney. Hawk kendisini zor duruma düşürmemesl için onu uyarmış ve ona güvenmişti. 
Şimdi Hawk'ın Geraldine'e hala aşık olduğunu söylemek, onun hayatını tehlikeye atmak demekti. Sakin bir sesle, Hawk onu, sevdi. dedi. -Ama artık sevmiyor. 

Tom Beresford genç kıza yan gözle baktı. Şimdi sizi seviyor, o yüzden, hımm. 

Evet. Meydan okur gibi baktı. Hawk'la iki sevgili olduklarına bu adamı ikna etmesi gerektiğini biliyordu. Yattaki varlığını ancak bu şekilde haklı gösterebilirdi çünkü. 

Adam onaylayan bir tavırla başını salladı. Peki benimle ilgili haber nasıl gidiyor? 

Whitney öfkeyle kasıldı. Hawk haberin ... haberin kamuoyunun ilgisini çekmeyeceeğine karar verdi.. 

Tom Beresford yumuşak bir sesle, Anlıvorum, diye rmrıldandı. Dönüp sırtını ve dirseklerini parmaklığa yaslayarak fazlasıyla kendinden emin bir tavırla genç kıza baktı. O araştırmaları yapmak için onca zahmete girmeden, önce sevgilmize danışsaydınız belki daha iyi olurdu, dedi. 

Whitney biraz uzaklarında duran Alex Cordell'e yan gözle baktı. Çok rahatsız. olmuştu. Bu adam nasıl oluyorda, tümüyle özel bir konuşmayı böylesine duygusuz bir tavırla dinleyebiliyordu? Duyduğu her şeyi unutınası için kendisine çok iyi bir para ödendiğinden şüphe yoktu. 'Gene de konuşmalarının böylesine yakından dinlenmesi genç kızı huzursuz ediyordu. 

Araştırmaya başladığımda sevgilim değildi. diye aksi bir sesle cevap verdi. 

Adam, siz ona Geraldine'in olduğundan daha mı sadıksınız? diye inceden ineceye alay etti onunla. 

Onu seviyorum. Geraldine'in hiçbir zaman sevmediği kadar! Şimdi izin verirseniz içeri gideceğim. Buradaki havada pek temiz değil! Dönüp yürüdü. 
Tom Beresford kolundan yakalayarak olduğu yerde çevirip kendine bakmaya zorladı Whitney'i. Öfkeyle, Sizin çıkarlarınız için, Hawk'ın sizi 

kontrol edebildiğini umarım, dedi. 

Genç kızın gözleri karanlıkta kızgınlıkla parladı. O, .. 

Daha iyisin ya Whitney? Hawk karanlığın içinden seslenmişti. 

Genç kız dönüp ateş çakan gözlerle ona baktı. Hayır iyi sayılmam! 
Öfkeyle, kesik kesik soluyordu. 

Hawk, Whitney'in kızgınlığına aldırış etmeden 'Tom Beresford'a gülümsedi. Karım iyice deniz tuttu Tom, gitmekten söz ediyor. 

Adamın yüzü sertleşti. Gidip onunla konuşayım diye mırıldandı. 

Tom Beresford yanında Alex Cordell ile birlikte uzaklaşınca Whitney rahat bir soluk almıştı. 


Hawk genç kızı kolundan tutarak yatın arkasına doğru sürükledi. 
Gerektiğinden fazla konuşmaman söylendi sana. diye dişlerinin arasından homurdandı. Altın rengi gözleri soğuk soğuk parlıyordu. Çok fazla şeyin tehlikede olduğunu söylerken Glyn hiç de şaka etmiyordu. Sert bir sesle, Şimdi konukların yanına gidip uslu uslu davranacak mısrn, yoksa kendini iyi hissetmediğini, kamarana gittiğini mi söyleyeyim onlara? diye ekledi. 

Uslu davranmanın anlamı, hor gördüğü insanlara karşı kibar ve güler yüzlü olmaktı. Whitney o gece daha fazla kibarlık gösteremeyeceğini düşündü. Bunu yapapilir misin ? diye sordu. 

Hawk'ın dudakları neşesiz bir tebessümle kıvrıldı. Benim kontrolüm altında göründüğün sürece her şeyi yapabilirim, dedi acı bir sesle. Sen ve Geraldine, yıllardır beni karşılıksız bir aşkla sevdiğin havasını yaratmayı başardınız! 

Whitney kızardı. Konuşmanın gelişi öyle oldu. 

Genç adam yorgun bir tavırla, Biliyorum, dedi. Ama işe yaradı. Herkes şimdi seninle iki sevgili olduğumuza emin. 

Geraldine bile mi? Hawk'ı kızdırmak istiyordu. Bunun gerçek olabileceği genç adamın aklının ucundan bile geçmediği için çok incinmişti. 

Görmedin mi? diye alaylı, bir sesle cevap verdi Hawk. 

Sana sorun yaratmasından korkmuyor musun ? 

Geraldine'in, Tom'ın öğrenmesini istemediği bir aşığı var. Sesi sertti. 

Whitney ona araştıran bakışlarla baktı. Geraldine'in sevgilisi Hawk olabilir miydi? Birden kendini gene hasta gibi hissetti. Sanırım kamarama gitsem iyi olacak. Hawk'la göz göze gelmemek için bakışlarını kaçırdı. 
Lütfen konuklarına özür dilediğimi söyle. 

İki saat sonra kapı kısaca vurulup Hawk odasına girince şaşkınlıkla baktı ona Whitney. 

Soyunup bir duş almış ve leylak rengi ipek pijamalarını giymişti. 
Hawk'ın Geraldine'i yeniden elde etmek için her şeyi yapabileceğini anlamanın verdiği çaresizlikle odada dolaşıp duruyordu. Kafese kapatılmış bir aslan da aynı şeyleri hissederdi herhalde, diye düşünrnüştü bir an sonra güvertede sesler duymuş, konukların 

gitmek üzere olduklarını tahmin etmişti. 

Konuşmamız gerek. Hawk içeri girip kararlı bir tavırla kapıyı kapadı, Ceketini ve kravatını çıkarmış, gömleğinin üstten iki düğmesini açmıştı. Tam konuşmanın orta yerinde sırtını dönüp gitmenden bıktım usandım artık, diye öfkeyle homurdandı. 

Whitney kızgmlıkla irkildi. Bu davranışıyla,sertleşmiş göğüs uçlarının pijamanın ipek kumaşını yırtarcasına gerdiğinin farkında değildi. 

Benim için o konuşma kesinlikle bitmiştir! 

Benim içinse daha yeni başlıyor. Geraldine'in adının her geçişinde bana buz gibi davranmaya başlıyorsun. 


Ve ben bunun nedenini kesinlikle anlamıyorum. 

Whitney, onun Geraldine'i geri almak için kullandığı yöntemden iğrendiğini Gizleyerniyordu artık ... Onun sevgilisisin ... 

Ne dedin?! diye buz gibi bir sesle sordu Hawk. Kulaklarına imnanamıyormuş gibiydi. 

Whitney onun öfkesi karşısında korkuyla yutkundu ama sözünden dönmek niyetinde değildi. Geraldine'in bir sevgilisi var, diye Hawk'ın sözlerini taklit etti ... Onun sevgilisi sensin 

Hawk yumruklarmı sıktı. Ben kimsenin sevgilisi değilim, diye homurdandı. Whitney'ye fiziksel bir acı vermemek için kendini güç tutuyor gibiydi. 

Başka neden karışasın bu işe? Glyn ona yardım ettiğini sanabilir ama aslında Geraldine'i istiyorsun sen. Zengin kocası yolundan çekildi mi, sana dönecektir .. Şimdiden döndü zaten! 

Hawk'ın yüzü iyice solmuş. gözlerinin altın rengi daha da koyulaşmıştı. 
Derin bir soluk aldı. Buraya gel Whitney, dedi. Gelde kimin sevgilisi olduğumu sana göstereyim! Kızın şaşkınlık ve korkuyla kendisine baktığını görünce, Buraya gel dedim, lanet olası! diye hornurdandı. Birden tutup genç kızı kendine doğru çekti. Çok tacrübeli olduğunu iddia ediyordun. O, halde, bırak eski karımla sevişmeyi, aylardır hiç bir kadına elimi sürmediğımi de anlarsın. 

Kendisiyle sevişmeye kararlı olduğunu onun bakışlarından anlamıştı Whitney Yıllardır düşlediği şey gerçek olmak üzereydi. Ama birden aklına gelen şeyle irkildi Hawk ... 

Genç adam dişlerinin arasından, Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum Whitrıey. dedi. Benim kim olduğumu öğrenmenin zamanı geldi şimdi. 

Ama biliyorum... 

Hayır. bilmiyorsun, diye usulca sözünü kesti. Ben bütün öteki erkekler gibi bir erkeğim.Onlar gibi hata yapar, güler, ağlar ve hissederim. Beni üstüne yerleştirdiğin ve düşeceğimden o kadar korktuğun o kaideden inmenin zamanı geldi artık. 

Whitney hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştı, ama bir şey söylemesine fırsat kalmadan Hawk'ın dudakları sahiplenen ,bir tavırla dudaklarını örttü. Genç kız vücudunun erir gibi olduğunu sandı bir anı, menekşe rengi gözleri buğulandı. Sonra zevkle gözlerini kapadı. 

Hawk'ın dudakları yanağında, çenesinde dolaştıktan sonra boynuna doğru indi. Whitney, ipeksi cildinin üstünde dolaşan bu dudakların daha da cüretkar olmasını sağlamak için başını geriye atmış, kendini arzunun yakıcı dalgalarına bırakmıştı. 

Genç adam ipekli pijamanın düğmelerini açtı. Kumaş sessizce yere düştü. 
Tanrım, hiçbir kadın senin kadar seksi görünrnez. diye inledi.Elleri kızın göğüslerinde dolaştı bir an sonra kalçalarına doğru indi. 


Whitney onun kendisine ilk kez, 'kadın' dediğinin bilincine varınca gözlerini açtı, bakışları karşılaştı. Kendimi böyle hissetmemin sebebi sensin Hawk, dedi boğuk bir sesle. Yalnız sen. 

Hawk cevap vermedi. Pijama pantolonunu tutan tek düğmeyi açarken dudaklarını kızın, gül goncasına benzeyen göğüslerinde dolaştırmaya başlamıştı. Bu dudakların ve dilin temasıyla kendinden geçiyordu Whitney. 

Genç adam başını kaldırıp tekrar dudaklarını öpmeye başladı. Şimdi parmakları genç kızın göğüslerine belli belirsiz dokunuyor, Whitney'in duyduğu arzunun bir işkence haline gelmesine neden oluyordu. Genç kız onun ellerini, dudaklarını, her şeyini istemekteydi. 

Hıçkırır gibi, Tanrım, diye inledi. -Hawk lütfen ... , lütfen... 

Hawk onu usulca yatağayatırıp hızla soyundu. Renkleri iyice koyulaşmış olan altın, rengi gözlerini kızın arzuyla kızarmış yüzünden bir an bile ayırmadan üstündeki son giysi parçasını daçıkartıp attı. 

Whitney, yanına. uzanan genç adamın vücudunun temasıyla bütün bedeninin alev aldığını sandı bir an. Dudakları Hawk'ın ağzının içinde kaybolurken üstünde hareket etmekte olan bu güçlü ve adaleli vücudun verdiği çıldırtıcı zevke bıraktı kendini. 

Genç kız onun öpüşleri ve okşayışlarıyla kendinden geçmiş, her hücresi özlemle yanmaya başlamıştı ama, Hawk'ın dizi bacaklarını ayırırken henüz hazır olmadığının farkındaydı. Ne var ki, genç adam ihtirasını kontrol edemeyecek bir noktaya gelmişti. İnleyerek bütün ağırlığını verdi ve birleşti onunla. 

Whitney bir an için sevilmekte değil, yalnızca sahiplenilmekte olduğunu düşündü. Ama vücudu mantığının sesini hemen bastırdı. Hawk'ı kabulleniyor, onu cesaretlendiriyor, onun altında kıpırdamaya başlıyordu. Bu ritm en yüksek noktasına çıkıp vücudunu yakmakta olan ateşi artık denetleyemediği anda Whitney genç adama sarıldı. Umutsuzca, ikisini de derinliklerine çekecek olan o girdaba erişmeye ulaşıyordu. 

Ama gecikmişti. Hawk'ın vücudu son bir kez kasıldı ve sonra kızın üstüne yığılıp kaldı. 

Özür dilerim, diye inledi genç adam. Yüzünü Whitney'in boynuna gömmüştü Özür dilerim .. 

Hawk'la birlikte doruğa vararnayışının yarattığı düşkırıklığı ona zevk verdiğini anlayınca birden kayboldu. Whitney, yatıştırıcı hareketlerle, büyük bir sevgiyle genç adamın sırtını okşamaya koyuldu. Gerçekten mutluydu o anda. 

Genç adam başını kaldırıp yüzüne baktı. Gözleri üzüntüyle kararmıştı. 
Başka sevgilin hiç olmadı Whitney, dedi. Bu bir soru değil, bir gerçeğin ifadesiydi. Daha birkaç dakika önce onun bakire olduğunu şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde anlamıştı. 

Hayır, olmadı. Gülümsedi. 


Canını yaktım .. Kendinden iğreniyor gibiydi. Bu yetmiyormuş gibi, bana verdiğin zevkin aynını sana tattıracak kadar kendimi kontrol etmeyi de beceremedim . Kızın üstünden yana kayıp sırtüstü döndü. Bir koluyla gözlerini örttü. Böyle bir şey yeniyetmeliğimden beri ilk kez başıma geliyor. 
On yedi yaşında bile, az önce yaptığımdan çok daha iyi sevişiyordum! ... 

Whitney, onun hayatına girmiş olan kadınların hiçbirini kıskanmıyordu o anda. Çünkü Hawk'ın kendini tutamayışı, çok uzun zamandır hiçbir kadınla birlikte olmadığını kanıtlamaktaydı. Bir gece önce Geraldine'le beraber olmadığı da kesindi. 

Uzanıp genç adamın çenesini öpmeye başladı.Parmaklarını göğsündeki sık kılların arasına sokmuş, onu okşuyordu, Bir an parmak uçlarında göğüs başlarının sertliğini hissetti. Hawk titrek bir soluk koyverdi. Whitney... 

Genç kız boğuk bir sesle, Sev beni Hawk, diye mırıldandı. Sev beni. 
Ve bırak seni seveyim! 

Hawk kolunu gözlerinin üstünden çekip ona baktı. Başarabileceğimi sanmıyorum, diye inledi . Yazılıp çizilenlerin aksine, erkekler seksüel birer atlet değildirler. Kendime gelmek için zamana ihtiyacım var. 

Whitney bakire olabilirdi ama hiç de saf ve cahil değildi. Sabırla okşamaya devam ederse Hawk'ın gene kendisini isteyeceğini biliyordu. 

Başını eğdi. Saçları siyah bir perde gibi Hawk'ın üstüne döküldü, onu öpmeye başladı. Dudaklarının altında genç adamın vücudunun bir an için kasıldığını, sonra bir zevk iç çekişiyle gevşediğini hissetti. Öpüşlerini daha aşağılara, karnının altına doğru kaydırdığında, gene o gerilimi fark etti. 

Whitney! 

İzin ver. Gözlerinin menekşe rengi ıyice koyulaşmıştı şimdi. Ona zevk vermekten, Hawk'ın izin verdiği tek bağla onu kendisine bağlamaktan başka bir şey istemiyordu. 

Genç adamın başı yenilmiş gibi yastrğa geri düştü. Kendini, giderek daha cüretkar bir hal alan okşayışlara ve öpücüklere bıraktı. Ama pek uzun sürmedi bu durum. Uzanıp Whitney'yi yukarı doğru çekti. Davetkar bir biçimde dikilen göğüslerinden birinin başını dudaklarının arasına aldı. 

Yönetimi gene Hawk almıştı. Elleri ve dudaklarıyla Whitney'yi arzunun doruklarında dolaştırıyor, vücudunun her noktasını öpüyordu, Kendini yukarı doğru çekip diziyle bacaklarını araladığında, bu kez Whitney onu coşkuyla, tutkuyla karşıladı. Vücutları sanki birbirine uymak üzere yaratılmış gibiydi. 

Hemen. ardından, düşünme, yeteneğini kaybediverdi genç kız. 
Vücudunun dışı, içi, benliğinin her noktası alev alev yanıyordu şimdi. Zevkle haykırdı ve ikisi birlikte o başdöndürücü dorukta kendilerinden geçtiler. 

Neden sonra Hawk, Ben ne yaptırn? diye inledi. 

Whitney boğuk bir sesle, Biz ne yaptık? diye düzeltti onu. Her yanı zevkli,bir bitkinlik içindeydi. 


Yalnız beni yedeştirdiğin o kaideden inmekle kalmadım parça parça ettim onu, dedi iğreniyormuş gibi. 

Whitney, aralarında olup bitenlere pişman olması için ona zaman tanımamaya karar verdi.Buna izin verirse Hawk'ın kalkıp gideceğini biliyordu, 'Başka hiçbir şeye olmasa bile, bu tek geceye sahip olmalıyım. 
diye düşündü. 

Yataktan kalkıp elini genç adama doğru uzattı. Haydi, gel de sırtımı yıkamama yardım et. 

Genç kadının vücudunda az önceki sevişmenin izlerini görünce Hawk'ın bakışları karardı. 

Whitney'in gözleri hala duymakta olduğu ihtirasla süzülmüştü. Genç adam sessizce kalkıp onun arkasından bariyoya gitti. 

Birlikte yaptıkları duş yeni bir sevişme faslıyla sona erdi, ve birbirlerinin kollarının arasında uykuya daldılar. 

Whitney, değişik bir şeyler olduğu duygusuyla uyandı. Perdelerin arasından güneş ışığı sızıyordu. Hawk kendisine sarılmış, hala uyuyordu. Bir eli sahiplenen bir tavırla genç kadının göğsünü kavramıştı. 

Birden kendisini neyin uyandırdığını anladı. Yatın makineleri çalışmaya başlamıştı. Gidiyorlardı. 

Whitney kendisine doğru dönünce Hawk hemen uyandı. Onu kollarının arasında görmenin verdiği o ilk zevk duygusu bir an için yüzünde belirdi ama hemen ardından yüzü gene ifadesizleşiverdi. Ne var? diye kaşlarını çatarak sordu. 

Hareket ediyoruz. Şaşırmıştı. Sen demiştin ki... 

Planlarımda bir değişiklik oldu. Dönüp uzun bacaklarını yataktan sarkıtarak doğruldu. Yeniden konuştuğunda geniş sırtı Whitney'ye dönüktü. 
Dün gece buraya bunu söylemeye gelmiştim. Karmakarışık olmuş saçlarırım arasından geçirdi parmaklarını. Başka konularadalmışım . Derin bir iç çekti. 

İyi ama, nereye gidiyoruz? 

Avrupa'ya. Doğrulup giyinmeye başladı. Konuklarımız olduğuna göre... 
dedi. 

Konuklarımız mı ? diye tekrarladı Whitney Kendini can sıkıcı bir çocuk gibi hissetmeye başlamıştı. Yani Tom Beresford'la Geraldine'in teknede olduklarını mı söylüyorsun? Kulaklarına inanamıyormus gibiydi. 

Hawk sonunda dönüp ona baktı ama bakışlarını ondan kaçırıyor gibiydi. 
Evet! 

Ama neden 

Hawk soğuk soğuk baktı ona Onlar benim konuklarım 

Ve benden de onların yanında terbiyeli davranmam bekleniyor. 
Uyuşmuş gibiydi. 

Evet, diye sert bir sesle cevap verdi Hawk. 


Şimdi konuklarımdan biri ortalıkta dolaşmaya başlamadan kendi kamarama gitsem iyi olacak. 

Whitney acı acı, Nederı? diye sordu. Sırtüstü yatmış, gözlerini tavana dikmişti. Zaten hepsi bizim iki sevgili olduğumuzu düşünüyorlar. 

Hawk, Öyle düşünebilirler. Ama bu, bizim, öyle olduğumuzu kanıtamamız gerektiği anlamına gelmez. diye homurdandı. 

BÖLÜM YEDİ 

Alabildiğine garip bir gündü. Geraldine daha sabahtan, kendisini deniz tuttuğunu söyleyerek odasına kapanmıştı. 

Geraldine ortalıkta olmayınca, Whitney dört erkeğin arkadaşlığını tek başına sürdürmek zorunda kaldı. Tabii buna arkadaşlık denebilirse! Hawk derin, düşüncelere dalmış gibiydi, hemen hiç konuşmuyor, genç kadının kendisine bakmadığı anlarda dikkatle gözetliyordu onu. Tom Beresford her zamanki küstahça çekicihğiyle gülümsemekteydi. 

Glyn Briant ve Alex Cordell de mümkün olduğu kadar geride durmaya, konuşmalara katılmamaya çalışıyorlardı. 

Çok garip bir topluluktu. Öğle vakti geldiğinde Whitney artık kime nasıl davrarıacağım kestiremez olmuştu. Alex Cordellin de Glyn ve Hawk'la işbirliği yapıp yapmadığını merak ediyordu Güneş banyosu yapmaya gideceğini söylediğinde, kendisine eşlik etmeyi öneren de Alex Cordell oldu. 

Orta boylu, kısa kahverengi saçlı, kahverengi gözlü biradamdı. Hiç de korkutucu bir hali yoktu. Whitney onun nasılolup da Tom Beresford'un örgütüne katıldığmı merak etti, Bu haliyle Beresford'un gorilliğini yapması çok tuhaftı. 

Adam, onun meraklı bakışlarının nedenini sezince, Ben judoda Siyah kuşak sahibiyim, dedi. 

Whitney kızardığını hissetti. Özür dilerim, diye hafifçe yüzünü buruşturdu. Zeki biri gibi görünüyörsunuz, o yüzden merak ... Sustu. Sonra tekrar, Özür dilerim. dedi. 

Çok kabaydı bu,sözlerim! 

Adam güldü. Kırk yaşlarında olmalıydı ama gülünce olduğundan daha genç görünüyordu. Gözlerinde, bu olanlar kendisini çok eğlendiriyormuş gibi bir pınltı vardı. Alınmış falan değilim, dedi. Kimimiz adeleleriyle kimimizde beyniyle kazanır hayatını. Herkes en iyi yaptığı şeyi kullanır. Omzunu silkti. 

Whitney onu onaylarcasına başını salladı. Babam motosiklet yanşçısıydı, dedi. Bu işin beyin istediğini pek söyleyemem. 

Alex Cordell, Mr Hawkworth de motosiklet yarışçısıydı, diye hatırlattı Ama o adeleleri kadar beynini de kullanabildiğini ispat etti. 

Sevdiği erkek aklına gelince Whitrıey'in yüzünün ifadesi yumuşayıverdi. 
Evet, Ben sanmamki... 

Size katılabilir miyim? 


Whitney kaşlarını çatarak Glyn Briant'a baktı. Alex Cordellle rahatça sohbet edebildiği sırada, konuşmalarının kesilmesine kızmıştı. 

Alex hemen, Benim şezlonguma otur, diye ayağa kalktı. Birinin gidip Mrs. Baresford'un durumuna bakmasının zamanı geldi. 

Glyn genç kadının 'yanındaki şezlonga' rahatça,uzanırken, Yolculuk hoşunuza gidiyor mu? diye sordu. 

Whitney onun yüzüne bile bakmadan, Pek gidiyor sayılmaz, diye cevap verdi. Hawk'ı, senin uğruna kendine biraz daha kötülük yapsın diye yalnız mı brraktın? dedi hor gören bir sesle. 

Adam, Whitney, diye içini çekti. Sabrının sınırlarını zorluyor gibiydi. 
Davranışlana dikkat et yoksa; bu işten zararlı çıkan Hawk olur. 

Whitney'in gözleri iri iri açıldı. Beni tehdit mi ediyorsun? 

Giyn yorgun, bıkkın bir tavırla, Hayır dedi. Senin durumunda bunun bir yararı olacağını sanmıyorum. Ama keşke yapman gerek şeyi yapıp bu işten uzak durmuş olsaydın, ne iyi olacaktı. 

Hawk karıştıgına göre bu söylediğini yapmam imkansız. 

Onu gerçekten seviyorsan, diye sert bir sesle. uyardı adam Whitrıey'yi. 
Onunla mücadele etme, yardım et ona. 

Whitney, Neler olup bittiğini bilsem ederim tabii. diye şikayet dolu bir sesle mırıldanı. Neler olup, bittiğini bilmeden Hawk'a yardım etmemi nasıl beklersin benden? Sen ve Hawk aylardır bu işin içindesiniz. Ama ben bu oyunda kimler 'iyi adam', kimler 'kötüadam', onu bile bilmiyorum! 

Glyn alaylı bir tavırla gülümsedi. Artık ayırım siyah beyaz kadar kesin değil. 

Genç kadın suratını astı.Bir başka deyişle, gerçeği tam olarak sen de bilmiyorsun! 

Adam usulca güldü. Biliyor musun, Hawk seni çok küçümsemiş . 

Whitney kaşlarını çattı. Ne bakımdan? 

Glyn omuzunu silkti. Bence, seni hala koruması gereken 'küçük bir kız sanıyor. 

Artık sanmıyordu. Birlikte geçirdikleri o geceden sonra Hawk onun artık bir erişkin olduğuna kesinlikle inanmış olmalıydı. Ama sabahtanberi sürekli ondan uzak durmuş, görmezden gelmişti. Whitney onun, sonunda kendisiyle sevişecek kadar denetimini yitirmiş olmasina pişmanlık duyduğunu biliyordu. 
Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın aralarında olanları inkar edemez, unutamazdı. Whitney'in de, böyle bir şeye izin vermeye niyeti yoktu. 

Giyn gözlerini kısmış, dikkatle incelemekteydi onun yüzünü. Ama belki de artık doğru değil bu, hımm? 

Whitney, Hawk neden sana yardım etmeye razı oldu? diye sordu. 
Kendini savunmaktansa saldırıya geçmenin çok daha iyi olduğuna karar vermişti. 


Giyn'in yüzü bir anda bütün ifadesini yitiriverdi. Bunu Hawk'a sorman gerekecek. 

Çok işe yarar doğrusu! Sanki ağzını açıyor da! 

Sadece seni korumaya çalıştığı hiç aklına gelmedi mi acaba? 

Benim korunmak falan istemediğim siz ikinizin aklına hiç gelmedi mi? 

Bu iş çocuk oyuncağı değil. .. Yüzünde karamsar bir ifade belirmişti. 

Daha birkaç dakika önce söylediğin gibi, artık bir çocuk değilim ben. 

Glyn gitmek için yerinden kalkarken. Bu Hawk'la senin aranda bir şey,, diye homurdandı. 

Whitney, adamı küçümsediğini saklamadan Ama bunun işini etkilemesine izin vermeyeceksin, değil mi? diye söylendi. 

Adam Whitney'in üstüne doğru eğildi. Tırnaklarnı benim üstümde bilerneye kalkma Whitney, diye uyardı. En vahşi kedileri bile uysallaştırmakla tanınırım. 

Whitney gözünü kırpmadan Glynın gözlerinin içine baktı. Meydan okuyan bir tavırla, Eğer Hawk'ın başına bir şey gelirse, tırnaklarımın ne kadar keskin olduğunu anlarsın, dedi. 

Giyn'in yüzünde gülümsemeye benzer bir şeyler dolaştı. Hawk'ın seni küçümsemekle çok yanlış bir iş yaptığı kesin, diye mırıldandı. 

Neden bunu ona da söylemiyorsun. Belki o zaman ikiniz de bana geri zekalı biri gibi davranmaktan vazgeçersiniz. 

Glyn usulca bir ıslık çaldı. Seninle aynı tarafta olduğumuza memnunum doğrusu. 

Whitney elinde olmadan gülümsedi. Ötekilerin yanına gitmen gerekmiyor mu? dedi dostça. Seni özlemişlerdir. 

Glyn omzunu silkti Benim'de her erkek gibi güzel bir yüzden etkilenmeye iznim var. 

Birinizin etkilendiğine memnun oldum doğrusu. Güneş gözlüğünü burnunun üstline yerleştirip yüzünü güneşe döndü. Hawk'ın direnmekte bir zorluk çekmediği muhakkak. 

Neye direnmekte zorluk çekmiyorum? Whitney'in elleri şezlongun kol dayayacak yerlerini sıktı ama Hawk'ın beklenmedik varlığından huzursuz olduğunu gösterecek başka hiçbir harekette bulunmadı. Güzel bir kadına, diye cevap verdi. Yoksa Geraldine'in bugün nasıl olduğuna gidip baktın mı? 
Bu iş erkekler için günün eğlencesi olrnuşa benziyor. 

Hawk sorar gibi baktı ona. Kim gitti? Alex mi? 

Whitney ters bir sesle, Yarım saat önce ona bakmaya gitti, dedi. Yoksa daha geri dönmedi mi? Yapmacık bir huysuzluk vardı sesinde. Aman Tanrım, kocası bu işten hiç hoşlanmayacak, öyle değil mi? diye alay etti. 
Hemen ardından da, Ama asıl sorun, hangi kocası, diye ekledi. Sesi sertleşmişti. 

Whitney!.. 


Genç kadın, Hawk'ın alabildiğine sert sesine aldırış etmeden, Doğrusu çok düşüncesizsin, dedi. Hiç olmazsa birkaç kadın daha davet edebilirdin tekneye Geraldine'le ben hepinize yetiişemiyoruz. 

Hawk, Glyn'e. Tom seni istiyor. dedi. Öfkeden çenesindeki kaslar çelik gibi kasılmıştı. 

Glyn kısaca başını sallayıp Whitney'ye döndü. Konuşmamız çok hoşuma gitti Whitney. diye alay etti. Pençelere de dikkat edeceğim. 

Adam yanlarından uzaklaşınca Hawk tekrar, Whitney'ye baktı. Ne demek bu? 

Whitney, kara gözlüklerin ardından doya doya bakıyordu, ona. Güçlü kollarını açıkta bırakan kısa kollu gömleği, ince beline ve dar kalçalarına sıkı sıkı oturan koyu renk pantolonu ile ne kadar da yakışıklıydı! Yorgun görünüyordu. Gözlerinin altında koyu renkli halkalar vardı. Genç kadın, gece yatakta onunla geçirdiği anları anımsayınca elinde olmadan gülümsedi. 

Bu kadar komik olan ne? Gözleri şüpheyle kısılmıştı. 

Whitney'in gülümsemesi daha da genişledi. Boğuk bir sesle, Komik değil, dedi Güzel 

Whitney, dün gece ... 

Harikuladeydi biliyorum. Ayağa kalkıp kollarını Hawk'ın boynuna doladı . Öpülmek istiyormuş gibi yüzünü genç adama doğru kaldırmıştı .Seninle' yalnız olmak çok güzel. Ama teknede başkalarının olduğunu bilerek sevişmekte müthiş erotik bir, şeyler var, diye tahrik edici bir tavırla mırıldandı. Neden hemen şimdi kamarama gitmiyoruz? Kimsenin bizi aramayacağına eminim. 

Whitney karnını genç adamın kasıklarına sürtmeye başlamıştı. Hawk'ın boynunda bir kas seğirdi. Whitney... 

Özür dilerim. AlexCordell'in utanç dolu sesi aralarına girivermişti. Mr. 
Beresford seninle konuşmak istiyor, dedi Hawk'a. 

Hawk baştan savarcasına kafasını salladı. Hemen geleceğimi söyle. 
Tekrar yalnız kaldıklarında Whitney'ye bakan altın rengi gözlerinde garip bir pırıltı belirmişti. Sağ ol, esefle içini çekti. Sen tekneye geldiğinden beri anında durumu kurtarma yeteneğimi kaybettim gibi geliyor bana. 

Whitney sevgiyle yanağını okşadı genç adamın. Acı dolu bir sesle, Bu iş daha ne kadar devam etmek zorunda? diye sordu. 

Hawk gene içini çekti. Yakında her şey bitecek. Sonra şevkle. Umarım, diye ekledi. 

Genç kadının gözleri üzüntüyle karardı. Dün gece yüzünden, diye mırıldandı . 

Hawk bakışlarını kaçırdı. Dün geceki şeyin, olmasını asla önceden düşünmemiştim. Böyle bir niyetim hiç yoktu ... Whitney parmaklarını dudaklarına bastırarak kendisini susturunca genç kadının elini sıkı sıkı tuttu. 
Seninle konuşmam gerek. Bu gece kamarana gelirim. 


Whitney yalnız, kalınca tekrar şezlonga uzanırken kendi kendine gülümsedi. Hawk ilişkilerinde meydana gelen değişikliği mantıklı bir şekilde tartışıp ortadan kaldıracağım, sonra da odasından çıkıp gideceğini sanıyor olabilirdi. Ama bir kez o kamaradan içeri girince, çekip gidemeyecekti. Genç kadın, onun kollarının arasında geçireceği geceyi düşününce bütün vücudunu tatlı bir sızının kapladığını fark etti. 

Hawk'la olan, ilişkilerindeki değişiklik, Whitney'e büyük bir kendine, güven duygusu veriyordu, Akşam yemeği için giyinmeye giderken Geraldine'in kamarasına uğrayıp sağlığını sorma cesaretini de bu güven sayesinde buldu. 

Halime bakıp zevk duymaya mı, geldin? Geraldine doğrulup sırtını yastıklara dayadı. Yüzü çok solgundu. 

Whitney dudak büktü. Herkesi kendin gibi sanma. 

Kadının yeşil gözleri düşmanlıkla kısıldı. Neden geldin buraya? 

Whitney, .. Ev sahiben olarak, gelip nasıl, olduğuna bakmamın görevim olduğunu düşündüm, dedi. Kasten eziyet ediyordu kadına. 

Gördüğün gibi berbat bir haldeyim. Kendine acıyormuş gibiydi. 

Whitney kaşlarını çattı. İkimiz de gemi yolculuğuna dayanamadığını biliyoruz. Neden bu yolculuğa katlandın sanki? 

Geraldine, Kendime göre nedenlerim var, diye kestirip attı. Sonra, Bu arada Hawk'la olan ilişkinin tadını çıkarmaya bak, diye ekledi. Çünkü, sizi ayırmaya karar verdiğim anda bunu yapacağım. . 

Bu kadın, karşısındaki insanların en zayıf noktalarını bulup çıkarmakta çok ustaydı doğrusu. 

Whitney oturduğu iskemleden kalktı. İğreniyermuş gibi bir sesle, Şu sivri dilin hiç değişmemiş. dedi. 

Senin Hawk'a duyduğun o ayan beyan aşkda öyle, diye açıkça alay etti Geraldine Dediğim. gibi, hazır elinde fırsat varken, ben izin veriyorken, tadını çıkartmaya bak. 

Odasına girdiğinde Whitney zangır zangır titriyordu. Kolayca teslim olan, mücadeleden kaçan biri değildi. Ama Hawk'la olan ilişkisi öyle narin, öyle belirsizdi ki .. Geraldine'in Hawk'ın üstündeki etkisi de eskisi kadar güçlüydü, Genç adam ne kadar gururlu ve kendinden emin olursa olsun, bu kadın gene de dilediğini yaptıracaktı ona. 

Akşam, yemeği genç kadına bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Hawk'la yalnız. kalmak, onunla konuşmak için dayanılmaz bir arzu duyarken nefret ettiği, hiç aldırmadığı ve Hawk'la olan karanlık ilişkisi yüzünden kendisini korkutan üç ayrı erkeğe karşı nazik davranmak zorunda kalması bitkin düşürmüştü Whitney'yi. 

Sonunda başının ağrıdığını söyleyip izin isteyince Tom Beresford, Bu yolculuğun hanımların üstünde kötü bir etkisi var galiba,dedi. Tanrıya şükür yarın Amsterdam'a varmış olacağız. 


Amaterdam mı? Whitney dikkatle baktı adama. Amsterdama mı gidiyorlardı yani? Ama neden? 

Bir saat sonra kamarasınm kapısı vuruldu. Hawk, Şşş, diye uyardı onu. 

Ama... 

Glyn Briant sabırsızlıkla, Kapının ağzında duramayız. Bir gören olacak, diye uyardı. 

Glyn, Hawk'ın ardından içeri girerken Whitney kaşlarını çatarak baktı ona. Sevdiği erkekle yalnız olmak istiyordu. Hawk'la ikisinin oturup gene Tom Beresford'dan söz etmelerini dinlemeye hiç niyeti yoktu. 

Hawk'ın altın rengi gözlerindeki esef dolu anlatım genç kızın duygularını anladığını ve ona hak verdiğini açıkça belli ediyordu. Ama gene de Giyn'le birlikte masanın başına geçip Whitney'in çektiği fotoğrafları elden geçirmeye başlamıştı bile. Her kareyi tek tek inceliyor üstünde uzun uzun konuşuyorlardı. Birkaç dakika sonra Whitney, Siz bana aldırmayın, dedi aksi bir sesle Glyn başını kaldırıp ona baktı. Çok eğleniyormuş gibiydi. Bize biraz kahve vermeye ne dersin? Uzun bir gece olacak. Whitney'in Hawk ve kendisi için hazırladığı kahve dolu termosa bakıyordu. 

Genç kadının gözleri öfkeyle parladı. Sadece iki fincan var, diye adamın arzusunadığını belli etti. 

Glyn sırıttı. Tamam işte. Biz de iki kişiyiz zaten! 

Whitney öfkeyle derin bir soluk aldı. Sabahlığına sıkı sıkı sarındı Kendi kahveni kendin koy. Ben yatmaya gidiyorum! Ara kapıdan yatak odasına geçip kapıyı hızla çarptı 

Bir saniye sonra, kapının sessizce açılrhğını ve tekrar kapandığını duydu ama dönüp bakmadı. 

Hawk arkasından yaklaşıp usulca omuzlarını tuttu. Seni kızdırmasına izin vermemelisin, diye tatlı bir sesle azarladı onu. Bu en sevdiği eğlencesi oldu. 

Whitney dönüp genç adama baktığında gözyaşları yanaklarından süzülmek üzereydi. Nasıl bir düşkırıklığına uğradığını hiç saklamadan.Bu gece yalnız olacağımızı sanmıştım dedi. 

Ben de. İçini çekti. Ama Glyn senin hazırladığın dosyada ve çektiğin resimlerde bir şey bulamamış. İkimizin birlikte elden geçirmemizin iyi olacağını düşündü. Bu resimlerde senin tehdit edilmene yol açacak kadar tehlikeli ne var, arayıp bulmak zorundayız. 

Benim kamaramda mı? 

Burası en az dikkati çekecek yer. Omzunu silkti. Neden gelip bize yardım etmiyorsun? 

Whitney başını salladı ... Ne arayacağımı bile bilmiyorum. 

Hawk usulca, tatlılıkla yanağına dokundu kızın. Öyleyse gel, yanımda otur, yeter. 

Genç adamın bakışlarındaki sıcaklığın karşısında Whitney'in bütün kızgınlığı kayboluverdi.Boğuk bir sesle, Önce sırtıma bir şey giyeyim. dedi. 


Sabahlığın V biçimindeki yakasından görünen çıplak tene bakarken Hawk'ın gözlerinin rengi koyulaşmaya başlamıştı. İçinde ne var? Sesi pürüzlü çıkıyordu. 

Whitney gülümsedi. Hiçbir şey, diye mırıldandı. 

Tanrrım! Kızın sırtına doğru kayan elleri hafifçe titriyordu. 

Whitney onun gözlerinin içine bakarak, Giyn'le bu işi başka bir zaman yapamaz mısın ? diye inler gibi fısıldadı. 

Hawk pişmanlıkla, hayır der gibi iki yana salladı başını içini çekti. Yarın Amsterdam 'a varacağız ... 

İyi de, orada ne olacak? Hiçbir şey anlayamıyordu. 

Henüz kesinlikle bilmiyoruz. Yüzünü buruşturdu. Sadece umabiliriz, 

Ama... 

Bırak da sana bir bakayım. Sabahlığın önünü kapalı tutan kuşağı çözdü. 
Whitney'in güneş yanığı, ince. uzun vücudu olanca çıplakhğı ve güzelliği ile karşısındaydı şimdi. Genç adam soluğu kesilmiş gibi baktı ona bir an. 
İçgüdüsel bir hareketle elini uzatıp göğüslerinden birini okşamaya koyuldu, Sonra başını eğip sertleşmiş göğüs ucunu ağzına alırken, Bir bakış yetmeyecek, diye inledi. 

Whitney, bütün gün boyunca özlemle arıdığı sıcaklığın bütün vücudunu kapladığını hissetti. Dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi. Kendini bütünüyle genç adamın dudaklarına bırakıverdi: 

Kapı usulca vurulunca güçlükle birbirlerinden ayrıldılar. Whitney çabucak sabahlığının önünü kapatıp kuşağını bağlarken Glyn kapryı açtı. 
Canını sıkmak istemiyorum Hawk, diye içini, çekti. Ama bu işin içinden çıkabilmek için ancak sabaha kadar vaktimiz var. 

Hawk, adamın bakışlarından! korumak istermişçesine Whitney'in önünde duruyordu. Hemen geliyorum Glyn, dedi sert bir sesle. Aklında olsun da, bir daha sakın Whitney'yle benim yanımıza böyle dalmaya kalkma. 

Glyn omzunu silkti Özür dilerim. Dışarı çıkıp kapıyı gürültüsüzce kapadı.Hawk genç kadına baktı. Özür dilerim, diye fısıldadı. Gözleri pişmanlık doluydu. 

Seninle yalnız kalınca kendimi, tutamadım. Whitney'in kızarmış yanağına usulca dokundu. 
Tamam Hawk. Titrek bir gülümseme belirdi yüzünde. Giyinip geliyorum. 
Genç adam, Fazla gecikme, dedi. Sesi alışılmadık derecede boğuktu. 

İki erkek saatlerce fotoğrafları incelediler. Whitney her resmin üstüne özenle, çekildiği tarihi yazmıştı. Bu arada fincanlar dolusu kahve tüketmişler, genç kız mutfağagidip onlara yeniden kahve hazırlamak zorunda kalmıştı. 

Glyn birden, Sanırım anladım! diye bağırdı. Tarihlerini kontrol ederek birkaç fotoğrafı Hawk'ın önüne doğru sürdü. Hawk! 

Genç adam gördüğü şeyin önem'ini kavrayınca yüzü soluverdi. Sert bir sesle, Buna inanmıyorum, dedi. 


Glyn acımasızca, Tarihleri. kontrol et, diye üsteledi. Onca zamandır burnumuzun dibirıdeymiş! 

Ne? Whitney ayrı ayrı yüzlerine baktı . Ne buldunuz? 

Seni ilgilendiren bir şey değil. Hawk resimleri Glyn'e doğru itti. Kendisi kabul edene kadar onun bu işe karıştığına inanmayacağım. 

Kimin? Geraldine'in mi?' Kadın eğer kocasının pis işlerine fiilen karıştıysa, Hawk onun başına bir şey gelmesine asla izin vermezdi. Bu işe girerken böyle bir durumla karşılaşacağını hiç düşünmemiş olduğu kesindi! 

Glyn lanet olası resimleri dosyayla birlikte zarfa koyarken, Adamı neden yakalavamadığımız ortaya çıktı, diye homurdandı. Yanlış yerlere bakıyormuşuz meğer 

Hawk, Son derece bencil, birinci sınıf bir fahişe olabilir ama bunu yapabileceğine inanmıyorum, diye ısrar etti. Yüzü çok solgundu. 

Gerçek ortada Hawk. 

Onu tutuklamayacaksın, değil mi? 

Tutuklamak zorunda olduğumu biliyorsun. Glyn bir gerçeği dile getiriyordu. Ondan artık sen sorumlu değilsin Hawk. Bırak da Beresford düşünsün bunu. Şimdi senin hayatındaki kadın Whitrıey, diye hatırlattı. 

Hawk, sevişmek bir yana, hayatında ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu Whitney'ye. 

Glyn anlamlı bir sesle, Bu işe bulaşmanın ne denini de aklından çıkartrna, diye ekledi. 

Genç adamın bakışları sönükleşiverdi. Hiç bir zaman unutacak değilim. 
Geraldine'in bu işe karıştığına inanmamamın bir nedeni de o zaten. 

Hawk'ın, Geraldine'in suçsuzluğunu böyle ısrarla savunması karşısında Whitney birden büyük bir mağlubiyet hissine kapıldı. Bir yıl önce Hawk kendisini hayatından çıkarıp attığında duyduğu o dayanılmaz boşluk duygusu gene içini kaplamaya başlamıştı. Hawk, Geraldine'e duyduğu aşkı asla içinden söküp atamayacaktı. 

Buna karar verecek olan biz değiliz. Glyn omzunu silkti. Hawk'ın itiraz etmek üzere olduğunu sezince, sert bir sesle, Bu konuyu iyi düşün Hawk, diye uyardı.Başka seçme şansım olmadığını göreceksin. 

Bir yıl bile düşünsem, gene de fikrimi değiştirmem. 

Glyn usanmış gibi içini çekti. Onunla konuş Whitney, dedi. Biraz mantıklı düşünmesini sağlamaya çalış. Bunu yapabilecek tek kişi de sensin. 

Adam çıkıp gidince odayı huzursuz bir sessizlik kapladı. Whitney ne diyeceğini bilemiyordu.Hala eski karısına aşık olan bir sevgiliye ne diyebilirdi ki? 

Hawk birden konusuverdi. Yapacağımız konuşmayı ertelemek zorunda kalacağız. Bütün bunlar ... işleri biraz değiştirdi. Altüst olmuş gibi parmaklarını gür, koyu sarı saçlarının arasından geçirdi. 


Whitney'ye artık konuşacak hiçbir şey kalmamış gibi geliyordu. Evet, diye uyuşuk uyuşuk onayladı onu. Sonra zayıf bir sesle,, Üzgünüm, diye ekledi. Geraldine de karıştığı için ... Ne diyeceğini bilemeyerek sustu. 

Hawk güçlükle yutkundu. Acaba sen... Benimle ... Başını iki yana salıayarak sustu. 

Evet? 

Genç adamın bakışları acıyla kapkara kesilmişti Benimle sevişirmisin? 

Kızgın korların üstünde yürümesini, köpek balıklarıyla dolu bir havuza atlamasını isteseydi, ona evet demek Whitney'ye şu isteğine evet demekten çok daha kolay gelecekti o anda. Ama Hawk, Geraldine'e olan sevgisini daha biraz önce açıkça belli etmişti. Bu durumda onunla sevişmeyi düşünmek bile acı veriyordu genç kıza. 

Whitney'in yüzündeki şaşkınlık dolu incinmiş ifadeyi görünce Hawk, Söylediğimi umut, dedi sert bir sesle. Seninle yaptığım bir sürü hataya eklenecek bir başka hata olurdu bu. 

Genç kız, hayatının en güzel gecesi için kullanılan sözcükleri duyunca tokat yemiş gibi irkildi. Öyleyse seviş benimle, dedi. Menekşe rengi gözlerini genç adamın gözlerine dikmişti. Bu ı gece sana yakın olmak istiyorum. Yarından sonra bir daha böyle bir gecenin olmayacağından emindi. 

Hawk yüksek sesle içini çekti. Sanırım sana söylemem gerek: .. 

Bana hiçbir şey anlatma. diye sözünü kesti Whitney, Yatahm. 

Belki de haklısın Derin bir soluk koyverdi. Keşke bu işin dışında kalsaydın. Nasıl da isterdim bunu. 

Ve benimle hiç sevişmemiş olmayı ... 

Hawk, Buna hiçbir zaman pişman olmayacağım, dedi kesin bir sesle olmaması için direndim, ama hiçbir zaman pişman olmayacağım. 

Geraldine'i savunarak Whitney'yi ne kadar incittiğini, şu anda da isteksizliğiyle ne kadar incitmekte olduğunu anlamıyor gibiydi. Genç kadın, 'Acı çekmek için önümde çok uzun zaman olacak,' diye düşündü. 'Ama şu an bize ait.' Hawk yarın, Geraldine'e dönmek için bol bol vakit bulacaktı 

O gece Hawk onunla, kızın başını döndüren bir tutkuyla sevişti. 
Whitney'ye doyamıyor, yüzünün, vücudunun her noktasını kafasına kazımak istiyor gibiydi. Bir daha asla bu şekilde birlikte olamayacaklarına o da üzülüyor, o da bundan pişmanlık duyuyordu sanki. 

Whitney bunun gerçek olamayacağını biliyordu, ama genç adamı öylesine kayıtsız şartsız bir aşkla sevmekteydi ki, bütün benliğiyle ona karşılık veriyor, Hawk'ınkine eş bir tutkuyla sevişiyordu. 

O gece Hawk hiç uyumak istemiyor gibiydi. Genç kızla ikinci kez, ama bu sefer ağır ağır, tadını çıkara çıkara sevişti. Öyle bir an geldi ki, Whitney alev alev yanan vücudunun haykırışlarını susturması bu tatlı işkenceye bir son vermesi için ona yalvardı. 


Sabaha kadar defalarca seviştiler. İkisi de güneşin doğmasını istemiyor gibiydi. Gecenin o buram buram ihtiras kokan büyüsünün sonsuza kadar devam etmesini diliyorlardı. 

Ama, cennetin kapıları bir gecelik kendilerine açılmış olsa bile, Hawk da, Whitney de doğanın kurallarryla yaşamak zorunda olan basit birer ölümlüydüler. Önlerindeki günü yaşamak zoundaydılar, başka bir seçenekleri yoktu. 

Hawk duş yapıp giyindi, ama gitmekte hiç acele etmiyor gibiydi. 
Whitney'in odasında kalbak için bir sürü küçük bahane yaratıyordu kendine. 

Sonunda gergin bir sesle, Bugün ne olursa olsun, tabii eğer bir şey olursa, kesinlikle karışmayacak, uzak duracaksın. Tamam mı? dedi. 

Whitney sürekli karanlıkkta bırakılmanın verdiği engellenme duygusu yüzünden patlamak üzereydi. İyi ama ne olacak? diye sordu. Artık bütün bunların ne anlama geldiğini, neler olup bittiğini bana anlatamaz mısın? 

Hawk'ın gözlerinde birden buz gibi bir bakış belirdi. Kısa bir an, söyleyip söylemernek konusunda tereddüt ediyormuş gibi durakladı. Sonra başını salladı. 

Whitney bekliyordu. 

Uyuşturucu. Kısa ve çok açıktı. 

Genç kız şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Sonra kaşları çatıldı. Ama ben sanıyordum ki... 

Hawk onun daha fazla konuşmasını istemiyormuş gibi sabırsızlıkla içini çekti. 

Ne sandığını biliyorum Whitney. Sesi sert ve buyurucuydu. Öyle düşünmen senin için daha iyi oldu. Ama bugün hoşuna gitmeyecek kötü şeyler olabilir. Senin ateş hattında olmanı istemiyorum. 

BÖLÜM SEKİZ 

Whitney, Şimdi.ne olacak? diye sordu. Kahvaltı masasının başındaydılar. 

Ötekiler erkenden kahvaltı ettikleri için salonda ikisinden başka kimse yoktu. 
Amsterdam Limanı'na demirleyeli bir saat kadar oluyordu. 

Hawk, Bekliyoruz, diye omzunu silkti. 

Neyi? 

Kim bilebilir bunu? Sabırsızlıkla ayağa kalktı. Bu gösteriyi Glyn yönetiyor. 

Hala Geraldine'in suçsuz olduğuna inanıyor musun? Gözleri acı doluydu. 

Hawk sesli sesli içini çekti. Bilmiyorum. O fotoğraflar ... Başını salladı . 

Evet? Sesi yumuşacıktı . 

Hawk, Fazlasıyla suçlavıcı. diye sert bir sesle tamamladı sözünü. Ama Geraldine'in uyuşturucu madde satıcılarından en az benim kadar nefret ettiğini biliyorum. Dan'ı severdi. .. 

Whitney sert bir sesle, Babam mı? diye sordu. Bunun bu işle ne ilgisi var? 


Hawk'ın gözlerine, bakışlarındaki anlamı saklayan bir perde inmişti sanki. Hiçbir ilgisi yok, dedi çabucak. 

Ama demin dedin ki. .. 

Tom kıyıya çıkmak istiyor. Glyn hızla salona dalmıştı. 

Genç adam, Ya Geraldine? diye sordu. 

O gemide kalıyor. Gidemeyecek kadar hasta. 

Eh, bu da bir şeydir, diyen Hawk genç kıza döndü. Gitmem gerek Whitney döndüğümde konuşuruz. 

Whitney babasından Tom Beresford ve Geraldine'le bir ilişkisi varmış gibi söz edilmesi karşısında öylesine şaşırmıştı ki, bir türlü kendini toparlayıp bir cevap veremiyordu. Babasının uyuşturucularla, hiçbir ilişkisi olmamıştı hayatı boyunca. 

Hawk'ın , Whitney'den bir cevap beklediğini gören Glyn, sert bir sesle, Haydi öp onu da gidelim, diye emredercesine konuştu, Artık onu, elimden kaçırmaya niyetim yok. 

Malları kendisi mi verecek dersin? 

Giyn'in dudakları zafer dolu bir gülümsemeyle kıvrıldı. Geraldme hasta olduğuna göre, öyle yapmak zorunda. 

Hawk yanından hiç ayrılmak istemiyormuş gibi ,Whitney'in yüzüne baktı. Omuzlarmdan tutup kendine doğru çekerek uzun zun öptü onu.Neden sonra başını kaldırdığında, Ben yokken Geraldine'den uzak dur. dedi. Sesi ciddi ve sertti. 

Whitney buğulu gözlerini onun yüzünden ayıramıyordu. Peki, diye mırıldandı . 

Gitmeye hazırız, Mr. Hawkworth. Glyn'in sesi değişmiş ,çok daha resmi bir havaya bürünmüştü . 

Whitney hayretle dönüp bakınca bunun nedenini anladı. Tom Beresford'la Alex Cordeli da içeri girmişlerdi. 

Güzel. Hawk dönüp bir kez daha Whitney'ye baktı. Boğuk bir sesle, Sonra görüşürüz. dedikten sonra çıkıp gitti. 

Erkeklerin arkasından bakan Whitrıey hala Hawk'in beklenmedik bir şekilde babasından söz edişini düşünüyordu. 'Ne ilişkisi vardı? "Tabii eğer bir ilişki varsa, diye düşündü, Babasıyla uyuşturucu madde konusunda bir tek, kez konuşmuşlardı. O zaman Dan bu maddelerin yasa dışı kullanımından nefretle söz etmişti. 

Güvertenin parmaklıklarına dayanmış erkeklerin çoktandın gözden kayboldukları yöne doğru bakarken birden artık yalnız olmadığını fark etti. 

Geraldine ters bir sesle. Herkes nerede? diye sordu. 

Whitney ağır ağır dönüp kadının yüzüne baktı. Geraldine limon rengi elbisesinin içinde son derece güzel görünüyordu. Ne var ki, özenle yapılmış makyajı bile deniz tutmasının neden olduğu o yeşilimsi sarı cilt rengini gizleyememekteydi. 


Ece? 

Eee, ne Ceraldirıe? 

Yeşil gözler öfkeyle parladı . Ötekiler nerede? 

Whitney ornzunu silkti. Gittiler. 

Gittiler mi? Geraldine kulaklarına inanamıyor gibiydi. Ne demek gittiler? 
Nereye gittiler 

Nereye olacak! Whitney başıyla kıyıyı işaret etti. 

Sana inanmıyorum! Geraldine çok kızgındı. 

Genç kız omzunu silkti. Sen bilirsin. 

Kadın kaşlarını çatarak Whitney'ye baktı, Nasıl bir oyun oynadığını bilmiyorum ama ... 

Whitney sert bir sesle, Ben oyun oynayacak yaşı çoktan geçtim Geraldine, diye sözünü kesti onun. Hawk'ın da dahil olduğu oyun hariç,Eğer onu istiyorsan benimle mücadele etmek zorunda kalacaksm. Son derece kararlrydı. 

Geraldine dalgın dalgın Beni istemeyen bir erkeği ben neden isteyecek mişim? diye mrrıldandı . 

Hawk seni seviyor. 

Geraldine acıyormuş gibi baktı genç kıza, Biz evliyken bile beni hiçbir zaman sevmedi, diye küçümseyen bir sesle cevap verdi. Bu durumun değiştiğini düşünmem için de hiçbir neden yok. 

Buna manrmvorum. 

İnanıp inanmamak seni bileceğin bir şey, Omzunu silkti. Sonra bıkkın bir sesle, Sana karşı da, Hawk'a karşı da hiçbir şey hissetmiyorum, diye ekledi. 

Ama.,. 

Geraldine'in aklı başka şeydeydi. Erkeklerin sahile çıktığına emin misin? 
Buna inanmıyormuş gibiydi. 

Söyledim ya. 

Gideli ne kadar oldu? 

Whitney omzunu silkti. Bir saatten fazla oldu. Onlarla gidemeyecek kadar hasta olduğunu sanmıştım. 

Lanet olasıca herif! Geraldine, Whitney'yi duymamış gibiydi. Gözleri öfkeyle alev alev yanıyordu Neyin peşinde bu adam? diye kendi kendine murldandı Benim de onunla gitmem gerekiyordu. Ben ... 

Birden yalnız olmadığının bilincine vararak Whitney'ye baktı. Güzel yüzünde bir sürü' anlam, belirmişti. Ama kızgınlık ve güvensizlik hepsini bastırıyordu. Dönüp kamarasına giderken, Döndüklerinde tayfalardan biri bana haber versin, diye emredercesine konuştu. 

Söylediklerinden Geraldine'in teknede kalmaya niyeti olmadığı, Tom Beresford'un onu bilerek burada bıraktığı anlaşthyordu. 'Neden?' diye 


düşündü Whitney Geraldine'in, kocasmın pis işlerine boğazına kadar battığı belliydi. 

Çok garipti ama, genç kadın; Beresford hakkında yaptığı araştırmalar sırasında uyuşturucularla ilgili en ufak bir belirti bulamamıştı . Böyle bir, şey aramadığı doğruydu, ama o kadar ayrıntılı incelemeler yapmıştı ki, bu konuda kulağına hiçbir şey, çalınmamış olması çok tuhaftı . 

Kendisi şantaj ve rüşvet olaylarma karışıp karışmadığı konularını araştırmış ve bu konularda da elle tutulur bir kanıt bulamamıştı. Tom Beresford hakkındaki iddialar hep dedikodu olarak kalmıştı . 

"Umarım Hawk'la Glyn ne yaptıklarını iyi biliyorlardır,'diye düşündü. 

Ama asıl dileği, Hawk'ın, Geraldine'in suçluluğunu kabul etmeyi başarabilmesiydi. 

Gene yenildin güzelim. Sean, önünde iyice kabarık bir yığın oluşturan bozuk paralara bir yenisini daha katarken keyifli bir sesle güldü.. 

Whitney hafifçe kızararak dikkatini elindeki kağıtlara vermeye çalıştı. 
Aklı hep Hawk'da olduğu için sürekli olarak kavbediyordu . 

Sean onu amaçsız amaçsız güvertede gezinirken bulmuş ,çocukluğunda sık sık yaptıkları gibi bozuk paralarla kağıt oynamaya çağırmıştı . 

Whitney huzursuzca içini çekti. Dört erkek gideli saatler olmuştu. Bunca zamandır ne yapıyordu bu adamlar? 

Rıhtımda yaklaşan otomobilin sesini duyduğunda kamarasındaydı. 
Koşarak pencereye gitti. Arabadan sadece iki kişi inmişti. Ne var ki, bunların kim olduğunu anlayacak kadar uzun süre, göremedi erkekleri. 

Koridora fırladığında neredeyse Geraldine'le çarpışıyorlardı .İkisi birlikte yukarı, güverteye koştular. Kadın Whitney'yi iterek öne geçmişti. 

Whitney, tam Hawk ve Tom Beresford tekneye çıktıkları sırada güverteye geldi. Geraldine'in yüzü gri bir renk almıştı, gözlerini kocasının dondurucu bakışlarında ayıramıyordu. 

Aman Tanrım.. Kadın yüksek sesle, derin bir soluk aldı. Korkmuş gibiydi. 

Tom Beresford yumuşak bir sesle. Ya, gördünüz mü canım, diye mırıldandı. Beklediğin bu değildi değil mi? 

Geraldine diliyle dudaklarını yaladı. Her zamanki dengesine biraz kavuşmuş gibiydi. Ben... şey... seninle gelmeme fırsat kalmadan çekip gitmişsin. 

Adam evet der gibi başını salladı. Kasten yaptım. 

Kadının koyu yeşil gözleri öfkeyle parladı . Ama ben seninle gelmek istiyordum. 

Tom Beresford, Senin ne istediğinin farkındayım Geraldine, dedi. Sesi son derece sert ve soğuktu. Ne yazık ki bu artık mümkün değil 

Whitney dönüp Hawk'a baktı. Onu sağ salim görmenin verdiği mutluluk, bu garip konuşma yüzünden yerini şaşkınlığa bırakrnıştı Genç adam kızın bakışlarına anlamsız bakışlarta karşılık verdi. 


Tom... 

Bu konuyu baş başa konuşmak için kamaramıza gitsek iyi olacak. Tom Beresford karısının sözünü buz gibi bir sesle kesmişti. 

Kadının gözleri irileşti. Hayır, Başını iki yana sallayarak geriye doğru bir adum attı Hawk... Umutsuzca baktı genç adama. Bana bunu yapmasına izin verme! 

Hawk olanlar kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi, Geraldme eğer şanslıysan, hayatının sonuna kadar seni haftada iki kez dövmekle yetinir! 
diye mırıldandı . 

Hawk!- Whitney hızla genç adamın yanına gitti, Glyn onları tutuklamıyor mu? diye sordu ? 

Hawk alaylı bir sesle, -Hayır, diye cevap verdi. Kolunu Whitney'in omzuna dolayarak kızı kendine doğru çekti. 

Beni tutuklamak mı? Geraldine öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Glyn Briant neden beni tutuklamak istesin? 

Tom Beresford, Glyn bir gizli polis sevgilim, dedi. Alayediyor gibiydi. 

Ee, ne olmuş? 

Adamın yüzü öfkeyle kasıldı. Ne olacak, İngiltere'ye dönmeden önce seni tutuklamaması için ikna ettik. 

Saçmalama! Ben suç falan işlemedim ki. 

Hawk sert bir sesle, Uyuşturucu kuryeliği yapmayı suç işlememek olarak mı niteliyorsun sen? diye sordu. Gözlerinde kasvetli bir ifade belirmişti. 

Uyuşturucu mu? Siz ikiniz de sarhoş musunuz kuzum? 

Hayır, ama biraz sonra olacağım!- Tom Beresford bara gidip kendine bir kadeh içki doldurdu ve bir yudumda içti. Sonra karısına döndü. Yorgun bir tavırla, Artık rol yapmaktan vazgeçebilirsin Geraldine. dedi. Polis her şeyi biliyor. 

Whitney, Giyn'in karı kocayı tutuklamak için neden İngiltere'ye dönmeyi beklediğini anlayamıyordu. O da Hawk'ın peşinden salona. Tom Beresford'la Geraldine'in yanına gitti. 

Tom kendine yeniden içki koyarken öfkesini bastırmaya çalıştığı açıkça belli oluyordu. Sonunda dayanarnadı Tanrı aşkına bir şeyler söyle , Geraldine!. diye kükredi. Üzgün olduğunu söylemen bile yeter! 

Geraldine başını dikerek ters ters baktı kocasına. Yaptığımdan bile haberdar olmadığım bir durumduk. Ama bir kez nikah kıyıldıktan sonra çabucak bıktığı mallarından biri haline geliverdim. 

Tom buz gibi bir sesle, Aramızdakı sorunların nedeninin evlilik olduğunu düşünüyorsan, kolayca boşanabileceğimizden eminim. dedi. 

Geraldine yüksek sesle içini çekti Bıkkın bir hali vardı. Bencil ve çok şey isteyen biri olduğumu biliyorum, ama bu benim yapım, Değişemem ki. 


Bu olayda, başka bir erkekle geçindiğin maceradan çok daha önemli şeylerin söz konusu olduğunu bal gibi biliyorsun. Adam sinirinden patlamak üzereydi sanki. 

İkide birde böyle konuşmamanı... 

Tom Beresford soğuk bir sesle karısının sözünü kesti. Cordell bu sabah tutuklandı 

Geraldine bu açıklama karşısında donup kalmıştı. 

Kadının şaşkın haline bakan Whimey'kendi görünüşünün de ondan aşağı kalmadığına emindi. Tom Beresford'un ikinci 'koruması' Alex Cordell tutuklanmıştı ha? 

Başını kaldırıp soran gözlerle Hawk'a baktı. Genç adam cesaret vermek istermiş gibi gülümsedi ona. Whitney gözlerini. tekrar odadaki çifte çevirdi. 

Geraldine zayıf bir sesle, Alex mi? diye soruyordu. 

Kocası sert bir sesle, Sevgilin, dedi. Benim bulunmadığım zamanlarda „yatağını paylaşan adam, Bankadaki hesaplarını kontrol edebilmek için seninle hafta sonlarında İsviçre'de buluşan adam. 

Geraldine boş gözlerle kocasına bakıyordu. Tom acımasızca sürdürdü sözlerini. Evet, o adam. Uzun zamandır kendisi için uyuşturucu madde taşıyıp durduğun adam! 

BÖLÜM DOKUZ 

Yalan bul Geraldine sonunda konuşmayı başarmıştı. Boğuk bir hıçkırık gibiydi, sesi. 

Kocası iğrenerek, Hangi kısmı? diye sordu.Birden yaşlanmıştı sanki. 

Geraldine onunla göz göze gelmeye cesaret edemiyormuş gibiydi. Hepsi! 
diyebildi. 

Tom üzüntüyle başını iki yana salladı, Artık Whitney'in birkaç gün önce karşılaştığı o küstahça gururlu ve kendinden emin adam değildi. Aylardır Cordell'ın aşığın olduğunu biliyorum. 

Geraldine'in sevgilisinin Alex Cordell olduğunu öğrenmesi W hitney'ye yetmişti. Başını kaldırıp göz kamaştıran tatlılıkta bir gülümsemeyle Hawk'a baktı. Genç adam duygularını kısa bir an için olsun saklamayı başaramamış gözlerinde garip bir pırıltı yanıp sönmüştü, Ama hemen bakışlarını Geraldine'le Tom'a çevirdi. 

Kadın söylenenlere inanmıyormuş gibi. Öyleyse neden hiçbir şey söylemedin ? diye sordu. 

Adamın soluk mavi gözlerinde buz gibi bir ifade belirdi. Bir kenarda durup beni aptal yerine koymanı seyretmek hoşuma mı gitti sanıyorsun ? O güzel boynunu koparmamak için kendimi nasıl tuttuğumu Tanrı bilir! Ama, benim gururumdan daha önemli şeyler vardı. Kısacık bir an sustu. Sonra meydan okur gibi, İlk karımın yüksek dozda uyuşturucudan öldüğünü biliyor muydun? diye sordu. 


Geraldine kaşlarını çattı. Birden öldüğünü biliyorum ama nedeninden haberim yoktu. Neden durmadan uyuşturuculardan söz edip duruyorsun? 
Uyuşturucu madde kullananlardan her zaman tiksinmişimdir. Hawk'a döndü Söylesene ona. 

Genç adam omzunu silkti, Bir süre ben de kendi kendime bunu tekrarladım ama kanıtlar yalan söylemiyor. 

Ne kanıtı ? 

Cordell için çeşitli ülkelere taşıyıp durduğun paketler. Hawk'ın sesi sertti. 
Whitney farkına varmadan defalarca onun sana paketleri verişinin fotoğrafını çekmiş. diye ekledi. 

Yeşil gözler düşmanlık dolu bakışlarla genç kıza döndü. Bir casus gibi beni gözetlemeye hiç hakkın yoktu. 

Hawk, Bu yüzden mi Cordell'ın onu tehdit etmesini sağladın? diye sordu. Geraldine'in dudakları geriliverdi. Bütün istediğim Alex ile beni birlikte gösteren fotoğrafları ondan geri almaktı. Tom'un onları görmesine izin veremezdim. Benim ... 

Kadın susunca Tom yumuşak bir sesle, Evet? diye sordu. 

... benim Alex'le ilişkim olduğunu anlardın. Tanrı kahretsin! Pişman olmuş gibiydi. 
Tom acı bir sesle, Bu da bir gelişme sayılır, diye alay etti. 
Geraldine öfkeyle, Ama mesele sadece bundan ibaretti. diye ısrar etti.Bu uyuşturucu kaçakçılığı işi tamamen saçma. 

Kocası bıkkın ve, yorgun bir sesle, Senin aptal olduğunu hiç düşünmedim Geraldine., dedi. 

Değilirn! Ateş saçan gözlerle baktı kocasına.Senin vakit bulamadığın sıralarda Alex benimle ilgilendi. Nazikti. O... 

Adam iğrenerek, Seni kullanıyordu, dedi. 

O fotoğrafları Whitney'den seninle olan ilişkisini açığa çıkardığı için almaya kalkmaya çalışmadı .Çok daha ciddi bir suçun kanıtları olduğu için geri almak istedi. 

Gözlerini kısarak karısına baktı. O paketlerde uyuşturucu madde olduğunu kabul etmediğine göre, ne taşıdığını düşünüyordun? 

Geraldine bir kez daha gözlerini kocasından kaçırdı. Bunu söylemek zorunda değilim. 

Ya hemen söylersen ya da seni tutuklatırım. Geraldine'in yüzü soldu. 
Tükürür gibi, Antikalar! dedi. 

Antika mı? Tom ve Hawk bir ağızdan, kulaklarına inanamıyormuş gibi konuşmuşlardı. 

Geraldine'in başı meydan okuyan bir tavırla, dikleşti. Sıradan antikalar değil. Belli müşterilerin aradıkları özel parçalar ... 

Tom Beresford'un içinde zerre kadar neşe bulunmayan kahkahası kadının sözünü kesti. Gerçekten buna inanıyor olamazsm! 


Adamın belirgin alaycılığı karşısında Geraldine'in yüzü kızardı. Hayatını kazanmak için korumalık yapması Alex'in aptal olduğunu göstermez, diye kızgın bir sesle homurdandı, Harika bir antika gümüş koleksiyonu var ve .... 

Başka insanların hayatlarıyla satın alınan bir koleksiyon. Tom'un sesi alabildiğine sertti. Alex baskalarmı mahvetmeye uğraşıyor, ölümle oynuyordu ve son birkaç aydır sen de ona yardım ediyorsun! 

Hayır ben ... Tom? Kocasının kıvranarak yere düştüğünü görünce sesindeki öfke yerini endişeye bıraktı. Koşarak adamın yanına diz çök.tü. 

Tom Beresford'un yüzü grimsi bir renk almıştı. Mavi gözleri acıdan bulutlanmış gibiydi. Boğulurcasına, Tabletler ... demeyi başarabildi. 

Hawk adamın kravatını çözüp gömleğinin yakasını gevşetirken Geraldine de deli gibi ceplerini kanştınyordu. Kocası haplardan birini yutarken, Aman Tanrım, ben ne yaptım?, diye inledi. Sesi endişe ve pişmanlık doluydu. 

İlaç etkisini, göstermeye başlayınca, birkaç dakika sonra. Tom Beresford'un rengi hafifçe normale döndü . 

Whitney, sakin bir sesle, onu yatağına yatırmalıyız,. dedi. Bir doktor çağırıp 

Doktor istemez. Tom güçsüzce gülümsedi. 

Ama yatak fena fikir değil. 

Stephen Hollister'le Hawk kocasını yatağa taşırlarken Geraldine'in o soğukkanlı ve kendine güvenli hali tamamen yok olmuştu. 

Hawk çarşafların üzerinde solgun bir yüzle yatan adama kaşlarını çatarak baktı. Bir doktor gelse iyi olacak derim ben, Tom. 

Merak etme, bir şeyim kalmaz. Tom Beresford her geçen dakika biraz daha iyi görünüyordu. Bu krizleri daha önce de geçirdim ... 

Geraldine, Ne zaman? diye kocasının sözünü kesti. Bana hiç sözünü etmemiştin! 

Adamın dudakları garip bir biçimde kıvrıldı. Seni üzmek istemedim. 

Kocamın hasta olduğunu . bilmenin benim hakkım olduğun düşünmedin mi? 

Tom Beresford'un yüzünde pişmanlık, esef dolu bir gülümseme belirdi. 
Başlangıçta baban olacak yaşta biriyle evlendiğini açıkça belli etrnek istememiştim. Sonra da Cordell'le olan maceran her şeyi ortaya koyuyor sanırım. 

Geraldine, Oh, Tom diye inledi. Sesi bir garipti. 

Ağlıyor musun? Tom Beresford anlayamıyormuş gibi kaşlarını çatmıştı . 

Kadın, Tabii. diye hıçkırdı. Seni seviyorum! 

Bunu göstermek için çok komik bir yöntem bulmuşsun doğrusu! 

Ben... 

Hawk, Whitney ile biz seni salonda bekleyeceğiz Geraldine, diye söze karıştı. Doktor istemediğine emin misın? Tom'a bakan gözlerinde gerçek bir endişevardı . 


Evet. Gülümsedi. Whitney'ye bakarak, Yanılmıyorsam senin de açıklaman gereken bir şeyler var Hawk, diye hafifçe dalga geçti. 

Whitney kararlı bir tavırla, Evet kesinlikle açıklaması gerekiyor, dedi. 
Sizin büyük bir gangster olduğunuza inanmama neden oldu! 

Tom Beresford zayıf bir sesle güldü. Bu rolü oynamak çok hoşuma gitmişti doğrusu. Çok komikti. 

Birkaç dakika sonra Hawk hiç de komik bulmayacak ama, diye söz verircesine konuştu Whitney. 

Tom usulca güldü. Kadın konusundaki zevkine gerçekten hayranım Hawk. 

Hawk gürümsedi.- Whitney tamamen kendine özgü bir kadındır. Ve sanırım az sonra canıma okuyacak! 

Whitney, Hawk'ın öteki bacağına da bir tekme atmak için büyük bir arzu duyuyordu. Kendisine neden güvenmediğini haykırarak sormak istiyordu. 
Ama bir şeyin de farkındaydı. Hislerini kolay kolay gizleyemeyen bir insandı. Tom Beresford'un suçsuzluğunu bilirse, ona olan sempatisini saklayamayabilirdi Hawk da biliyordu bunu kuşkusuz. 

Ama gene de, kendisine karşı gösterdiği bu güvensizliği Hawk'ın yanına bırakmamaya kararlıydı. 

Salona girdiklerinde dönüp suçlayan gözlerle baktı genç adama. 

Hawk içini çekti. En baştan başlayacağım. 

Doğrusu iyi olur! 

Kızın sesindeki derin alaycılığı fark eden Hawk yüzünü buruşturdu.anlatabileceğim her şeyi anlattım sana.. 

Evet, pek az şey! Kendisine bir çocukmuş gibi davranmasına artık izin verme yecekti. 

Haklısın Tekrar içini çekti genç adam. Ama Cordell çok tehlikeli bir adam, Başına bir şey gelmesi riskini göze alamadım. Başını iki yana salladı. 
Geraldine onun dağıtıcısı rolünü ne kadar iyi oynamaya başladığının farkında değil. Bence, antika taşıdığma gerçekten inanıyor. 

Whitney, kadından hiç hoşlanmamakla birlikte, uyuşturucu lafını duyunca gösterdiği şaşkınlığın gerçek olduğunu kabul ediyordu. 

İkisini bir arada gösteren fotoğrafları geri alabileceğini düşünerek Cordell'e senin evinin telefon numarasını bile verdi. Dişlerini sıkarak, Martin o telefonlardan söz eder etmez, bu iş sona verene kadar seni yanımda tutmam gerektiğini anladım, diye devam etti. 

Alex Cordell'in uyuşturucuları verirken resmini çektiğimi nereden bilebilirdim? 

Adamın senden ne istediğini anlamamız biraz vakit aldı. 

Giyn'le birlikte bu işe nasıl girdiğini hala anlamıyorum. Whitney başını iki yana salladı . . 


Uyuşturucu satan herkese engelolunması gerekir. Hawk'ın bakışları soğuk ve kasvetliydi. 

Ben de senin gibi düşünüyorum, ama sen neden girdin bu işe? 

Genç adam uzak bir tavırla, Neden girmeyeyim? diye sordu. 

Hawk! 

Hawk içini çekti. Birisi sürekli olarak kendisine uyuşturucu sağladığı için bir arkadaşım öldü. 

Whitney bayılacakmış gibiydi. Bir arkadaşın?.. 

Genç adam neredeyse saldırgan denecek bir tavırla, Evet, diye cevap verdi. 

Genç kız kafasının içinde giderek artan bir uğultunun varlığını hissediyordu.Babam mı? Hıçkırdı . 

Hawk'ın sesi çok sertti. Babandan başka da arkadaşlarım var benim. 

Evet, biliyorum, ama .... 

Zaten, yüreği babasının uyuşturucu kullandığı için öldüğüne inanmayı reddetmekteydi. 

Hawk, Pek kolay. olmadı, ama ona uyuşturucu satan kişinin Alex Cordell olduğunu öğrendin, diye devam etti. Ama ele geçirilmesi güç biriydi. 
Tom'un koruması olarak dilediği her yere girip çıkma imkanını bulmuştu. 
Ona yaklaşamıyordum bile. O sırada Glyn hana başvurdu. O ve Tom, Alex'in mahkum olmasını sağlayacak kanıtları ele geçirmek için boşuna uğraşıp durmuşlar. 

Whitney üzüntüyle, Tom'un karısına da mı uyuşturucu sağlarnış? diye sordu . 

Evet. Hawk anlatmayı sürdürdü. Cordell ele geçirilmesi çok güç biriydi, çünkü öyle herkese sokulup uyuşturucu satmaya çalışmıyor, kurbanlarını çok iyi seçiyordu. Zavallı Tom o kötü gangster imajını yarattı ve bunu yıllarca sürdürdü. Cordell'in, kendisi için giderek riskli olmaya başlayan işine bir ortak almaya karar vereceği günü bekliyordu, Ama bu plan işe yaramayınca 

Whitney, Seni kullanmaya karar verdiler, diye sözünü kesti, 

Genç adam içini çekerek, İki yıldır onu yakalamaya uğraşıyordum, diye doğruladı onu. 

Freedom'la sık sık geziye çıkmamın uyuşturucuların nakledilmesi için mükemmel bir kamuflaj olacağına onu ikna etmeye çalışıyordum, Birkaç hafta önce, sonunda bir deneme gezisi yap maya razı oldu. 

Whitney pişmanlık içinde, Ve ben ortaya çıktım Tanrım neredeyse her şeyi mahvediyordum, dedi. 

İşler bir süre gerçekten hayli sallantıdaydı. Neredeyse vazgeçiyordu. 
Ama sonunda, istediği fotoğrafları bu gezide ele geçireceğini düşünmesi, benim de onun gibi biri olduğuma ikna etti onu. 

Whitney, Hala inanamıyorum, diye başını salladı. 


O zararsız görünümü sayesinde kendini gizlemeyi başarıyordu zaten. Tom'un karısının ölümünden yanında çalıştırdığı, adamın sorumlu olduğunu, uyuşturucuyu nakletmek için birlikte ,yaptıkları yurtdışı seyahatlerini kullandığını anlaması yıllar sürdü, Tom onu öldürmek istemiş ama Glyn birlikte çalışırlarsa yalnız Cordell'ı değil iş yaptıkları öteki alçakları da yakalayabileceklerine ikna etmiş onu. Tom'un hiç bir şey yokmuş gibi davranmayı başarması gerçekten güç oldu, hele Geraldine, Cordell'la ilişkiye girdikten sonra ... Dün gece Giyn'le o fotoğrafları görene kadar adamın uyuşturucuyu Geraldine'e taşıttığının farkında değildik. 

Geraldine'in Alex Cordell'la ilişki, kurmasına Tom 'Beresford katlanamadıktan sonra kim bilir Hawk bu konuda neler hissediyordu? 
Whitney araştıran bakışlarını genç adamın yüzünde gezdirdi. 

Tom seninle konuşmak istiyor. Geraldine salona girmişti. Sonra her zamanki şirretliği geri dönmüş gibi, Tabii eğer Whitney ile işin bittiyse diye ekledi. 

Hawk'ın yüzü sertleşti. Umarım Gilyn'in seni sadece, Tom'un duygularına saygı gösterdiği için hala tutuklamadığını anlamışsındır. 

Geraldine'in kavgacıhğı , biraz kaybolmuş gibiydi. Hawk'a yalvarırcasına, Uyuşturucu işinde olduğunu gerçekten bilmiyordum, dedi. 
Taşıdıklarımın antika eşyalar olduğunu söylemişti. Bana inanmak zorundasın Hawk. 

Genç adam soğuk bir sesle, Hayır değilim, diye cevap verdi. İkna etmen gereken kişi yargıç .. Tom belki seni sevdiği için buna inanmak isteyebilir. 
Ama ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim! 

Hawk, dinle beni ... 

Genç adam iğreniyormuşçasına, Şu .. anda dinleyemem, dedi. Belki ingiltere'ye dödüğümüzde buna zamanım olur. Yürüyüp salondan çıktı . 

Whitney de çekip gitmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. 
Huzursuzca kıpırdanınca Geraldine ona döndü. 

Hawk'ın altı yıl önce eve getirdiği karşısındakini memnun etmeye hazır o küçük yaratık ne kadar da değtşmiş. Sesinde hayranlığa benzer bir tonlama vardı 

Whitney, Annemin yerine koyacak birini arıyordum, diye kendini savundu. 

Ama onun yerine bencil bir cadı buldun karşında, Henüz yirmi altı yaşındaydım. On beş yasında bir çocuğa analık etmek istemedim. Kocamı, aptalca ona tutulmuş bir çocukla paylaşmak da istemedim. 

Whitney kıpkırmızı oldu. Hawk'a çocukça tutulmuş falan değildim., diye itiraz etti. Babam öldükten sonra dayanabileceğim kimse kalmamıştı. 

Bana rol yapmak zorunda değilsin Whitney, Hawk'ı sevmenin belirtilerini ben çok iyi bilirim. 


Sen mi? Whitney bu kadının sevgi denen duygunun anlamını bile bilmediğine emindi. 

Geraldine birden başını dikleştirdi. Bir zamanlar onu sevmiştim! 

Buna inanmam çok zor işte. 

Peki öyleyse neden onunla evli kaldım dersin? 

Whitney kadını küçümseyen bir edayla Para yüzünden. dedi. Mrs. James Hawkworth olmanın verdiği güç yüzünden. 

Geraldine ağır ağır, Sonunda belki öyle oldu, dedi. Ama bunun nedeni sadece, beni asla benim onu sevdiğim kadar sevemeyeceğini göstermesiydi. 

Asla sevmemek mi? Sen neden söz ettiğinin bile farkında değilsin. 

Geraldine dudağını büktü. Bu işte suçlu olan ben değilim sanırım. Bir sürü, konuda ne dediğimi belki bilmiyorumdur ama Hawk söz konusu olduğunda bu iş tamamen değişir. Beni hiçbir zaman sevmedi o. Evlendik, çünkü hamileydim. 

Ne?'! . Whitney hayret dolu bir ses çıkardı . 

Geraldine alay edercesine, Hamile. diye tekrarladı. O sıralarda motosiklet yarışçılarının peşinde oradan oraya dolaşan kızlardan biriydim. 
Bir yarış yerinden ötekine gider, mümkün oldukça içlerinden herhangi biriyle yatardım, 

Babam? .. 

Geraldine omzunu silkti. Neden olmasın? Ondan çok hoşlanmıştım. Bemi çok iyi tanımamış olsaydı, belki de üveyannen olurdum. Alay ediyordu. Ama ben Hawk'ı istedim. İçlerinde en heyecan vericisi, en ele geçirilemezi oyduKendilerini ayaklarının dibine atan onca kadından yararlanmaya bile çalışmıyor, ancak gerçekten istediklerini seçiyordu. 

Whitney aklı karışmış gibi kadına baktı. Bir türlü anlayamıyordu. Öyleyse nasıl 

Geraldine zafer dolu bir sesle sözünü kesti onun. Hawk'ı zayıf bir anında yakaladım. Arkadaşlarından biri yarış sırasında ağır biçimde yaralanmıştı. 
Adam öldüğünde. Hawk'ın, acısını unutmak için yanında birilerini aradığı sırada hemen elinin altında olmaya dikkat ettim. Kısa bir an sustu. Hamilelik ikimizin de hiç düşünmediği bir şeydi. Ama Hawk kişiliğine uygun davrandı, en şerefli şeyi yaparak benimle evlendi! 

Whitney bembeyaz olmuştu. Ama ben ... bebek falan yoktu ki! Şaşırmış, aklı karışmış bir şekilde kaşlarını çattı . 

Düşürdüm. Geraldine omzunu silkti. Dört aylıkken bebek düştü. Hawk bir kez daha centilmenliğini gösterdi. Dudakları garip bir biçimde kıvrıldı., Evliliğimizin nedeni ortadan kalkmış olmasına rağmen beni boşamadı. Tekrar sustu. Sonra garip bir sesle, Ama her açıdan evliliğimiz fiilen sona ermişti, diye ekledi. 


Whitney yıllarca Hawk'ın hayatında başka hiçbir kadın istemeyecek kadar Geraldine'e aşık olduğunu sanıp durmuştu. Yıllarca acı çektikten sonra şimdi onun karısını hiçbir zaman sevmemiş olduğunu öğrenmişti. 

BÖLÜM ON 

İngiltere'ye döndükten sonraki bir hafta bir türlü geçmek bilmedi. Hiçbir şey yapmadan oturmak zorunda kalan. Whitney, hayatında hiç bu kadar. 
sıkılmadığını düşünüyordu. 

O olaylı gün Öğleden sonra Amsterdam'dan aynlmışlar ve mümkün olan en kısa yoldan İngiltere'ye dönmüşlerdi. Denizde geçirdikleri tek gecede Hawk kendi kamarasında yatmıştı Aralarında olan her neyse, kesinlikle bitmiş gibiydi. 

Beresfordlar yol boyunca kamaralarından pek çıkmamışlar, İngiltere'de Geraldine gözaltına alındığında kocası bir an bile yanından ayrılmamıştı. 
Bütün kusurlarına rağmen Tom karısının arkasında olmaya devam edecek gibiydi. 

Hawk, Whitney'yi evine getirmiş, içeri girme davetini reddederek bundan sonra olacaklar konusunda düşünmek için ikisinin de yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek çekip gitmişti. 

Aradan bir hafta geçmesine rağmen Whitney ondan hiçbir haber alamamıştı. Gidecek bir işi de yoktu. 'Aklımı kaçıracağım!' diye düşündü. Üst katta pencerenin dışına asılı çiçeklikteki çiçekleri suluyordu. 

Sen ne yaptığını sanıyorsun! 

Whitney az kalsın pencereden aşağı düşüyordu. Martin'in öfkeli haykırışı karşısında yüzünü buruşturdu. Özür dilerim! Birazcık ıslandın diye beni bu kadar korkutman mı gerekirdi? 

İnip kapıyı açtı ona. Martin'in masasının başından kalkıp oraya kadar gelmesinin nedenini anlamamıştı ama bir haftadır ilk kez kapısını biri çaldığı içinçok rnutluydu Adamı kolundan tutarak içeri çekti. Çıkardığı itiraz dolu seslere aldırmadan üst kata sürükledi onu. 

Martin girdiği yerin bir oturma odası olduğunu fark edince hayli şaşırmış görünüyordu. Ben geldiğimde ne yapıyordun? 

Ceketinden de belli oluyor ya. Bahçemi suluyordum. Pencerenin dışındaki çiçek kutularını gösterdi. 

Adam koltuklardan birine çökerken, Güzel bir evin var, dedi. 

Evet, ben seviyorum. Dikkatle baktı adama. 

Martin'in böyle gevezeliklere ayıracak ne zamanı.. ne de sabrı olmadığını biliyordu. 

Adam genç kadının bakışlarma gözlerini kısıp onu süzerek karşılık verdi. 
Nasılsm? 

Çok iyiyim. 

Hiç de öyle görünmüyorsun. Her zamanki acımasızca dürüstlüğü ile söylemişti bunu. 


Whitney şu son bir hafta içinde Hawkı müthiş özlemiş, sürekli onu düşünüp durmuştu. Gözlerinin altındaki, koyu renk halkalar zayıfladığı için neredeyse üstünden sarkan blucin pantolonu ve solgun yüzü başka bir yoruma izin vermiyordu. 

Seni Hawk mı yolladı? Bunu yarı kızgınlık, yarı umutla sormuştu. 

Dolaylı olarak. Omzunu silkti 

Nasıl dolaylı olarak? 

Martin, Ona senin ne zaman işe; başlayacağını sordum, diye açıkladı. 0 da gelip öğrenme mi istedi. 

Whitney kaşlarını çattı. Ama ben artık National'da çalışmıyorum ki. 

Ne zamandan beri? 

Hawk işime son verdiğinden beri! 

Martin başını salladı. İşine son vermiş falan değil. Öyle olsaydı bana söylerdi. 

Genç kadın duyduklarına inanamıyor gibi başını salladı. Öyleyse bir buçuk haftadır nerede olduğumu sanıyordun? 

Martin birden utanmış gibi bir tavır takındı.Beceriksizce, Hawk ikinizin tatile çıkacağınızı söylemişti, diye açıkladı. 

Demek işine son verilmiş falan değildi. Whitney, 'Hawk, Amsterdam'dan döner dönmez hemen işe başlamamı düşünüyormuş demek,' diye geçirdi aklından. Ama bunu ona söylemek zahmetine katlanmamıştı! 'Lanet olası!' 

Martin, Whitney'in sustuğunu görünce, Ee? dedi. Hawk'la işlerin iyi gitmediği belli oluyor. Ama hala gidebileceğin bir işin var. 

Whitney birden bunun gerçek olduğunun bilincine vardı. Bir yandan o tahakküm edici davranışı yüzünden Hawk'a kızıyor bir yandan da eve kapanıp boş boş oturarak bir gün daha geçirmeyeceği için seviniyordu. 

Beresford, Cordell haberinin asıl hareketli kısımlarını kaçırdın tabii, diye sözünü sürdürdü Martin. Ama, objektif olamayacak kadar işin içine girmiştin zaten. 

Whitney, 'Keşke onunla aynı şekilde düşünebilseydim.' diye düşündü. 
Haberin gerçeğine hiç de Martin'in sandığı kadar yaklaşmış değildi. Tam tersine, her şeyi yanlış değerlendirmiş, yanlış anlamıştı. 

Martin usulca. Ama olayın Geraldine Beresford'un açısından anlatımının bütün haklarını satın aldık, diye açıklayıverdi. 

Whitney dikkatle baktı adama. Hakkında dava açılmadı mı? 

Martin omzunu silkti. Şimdiye kadar açılmadı. Bundan sonra açılacağını da sanmıyorum. 

Ama Geraldine suçlu olduğunu kabul etti. 

Uyuşturucu paketlerini taşıdığını kabul etti, diye başını salladı Martin. 
Ama polis, bunu bilmeden yaptığına inanıyor. 

Whitney iğrenerek, Arkasında Tom Beresford ve ... ve Hawk gibi kişiler olduğuna göre, buna hiç şaşmadım, dedi. 


Gene tırnaklarını gösteriyorsun Whitney. Bir takım sonuçlara varmadan önce hikayeyı neden bir de onun ağzından dinlemiyorsun? 

Ben mi? Hayretler içinde kalmıştı. 

Martin başını evet der gibi salladı. Röportajı senin yapmanda ısrar etti. 
Saatine baktı. Yarım saat sonra onunla buluşman gerekiyor. 

Whitney yerinden fırladı. Daha önce neden söylemedin? Hazırlanmam gerek! 

Martin oturduğu yerden kalkarken; Saat iki buçukta Beresfordların evinde olmayı unutma, diye mırıldandı. 

"Günlerce süren hareketsizlikten sonra kafasını çalıştıracak bir şeyler yapabileceğini bilmek Whitney'in çok hoşuna gitmişti, Geraldine'in neler söyleyeceğini de merak ediyordu. Onun da kendisiyle konuşmak istediği belliydi. 

Tam saatinde Beresfordların evine vardı. Hizmetçi, genç kadını rahat döşenmiş bir salona aldıktan sonra ortalıktan kayboldu. Birkaç dakika sonra da Geraldine içeri girdi. 

Hala eskisi kadar güzel, bakışları hala eskisi kadar sertti. Hala soğukkanlı bir kendine güven duygusu saçıyordu etrafa. Ama davranışlarındaki o saldırganca yön kaybolmuş gibiydi. 

Alaycı bir tavırla, Şimdiye kadar demir parmaklıkların arkasına düştüğümü sanmışsındır herhalde, dedi. 

Whitney ekşi bir sesle, İnsan umut ettikçe yaşryor. diye cevap verdi. 

Geraldine'in yeşil gözlerindeki sert ifade, bu sözlerden çok hoşlanmış gibi yumuşayıverdi. 

Korkarım. İkimiz hiçbir zaman dost olamayacağız. 

Whitney, Babam senin her zaman erkeklerden hoşlandığını söylerdi, diye omzunu silkti. Bunun değişeceğini sanmam. 

Whitney'in babasından söz edildiğinde Geraldine birden Ciddileşti. Dan, diye üzüntüyle içini çekti. Biliyor musun, ondan gerçekten hoşlanırdım. 

Evet, söylemiştin, 

Geraldine kendini küçümsercesine, Aman sen benim ne hissettiğime zerre kadar önem vermezsin diye mırıldandı. 

Whitney ters bir sesle, Buraya röportai yapmaya geldim Geraldine, geçmişi konuşmaya değil, dedi. 

Kadın sehpanın üstündeki tepsiye uzanıp ikisine de çay doldurduktan sonra arkasına yaslanarak bacak bacak üstüne attı. Pekala başla bakahm. 

Başlamadan önce bir şey öğrenmek istiyorum. Kocan nasıloldu? 

Çok daha iyi. Fazla çalışmamasına dikkat ediyorum. 

Whitney dikkatle kadını inceliyordu. Kocasından söz ederken davranışlarında ve sesinde gözle görülür bir yumuşama olmuştu. Belki gerçekten seviyordu o „adamı. 'Benim aşk anlayışıma pek uymuyor ama... diye düşündü. 


Evden, çıkmadan önce aceleyle not, defterine karaladığı bütün soruları tek tek sordu. Geraldine'in verdiği yanıtların içtenliği ve doğruluğu karşısında hem şaşırmış, hem de kadına hayran kalmıştı. 

İki saat sonra öğrenmek istediği son soruya gelmişti sıra. Duygularını saklamaya çalışarak, yapmacık bir aldırmazlıkla, Kocanın ilk karısı ve ilk kocanın en iyi arkadaşı yüksekdozda uyuşturucu alarak hayatlarını kaybettiklerine göre, sevgilinin seni böyle kullanması karşısında neler hissediyorsun? diye sordu. 

Geraldine içten gelen bir tavırla, Dan'in ölümü yüzünden uyuşturucuların kötüye kullanımını hep kınamış, bu tür adamlardan hep nefret etmişimdir, dedi. Alex'in, onun ve Tom'un ilk karısının ölümünden sorumlu olduğunu öğrendikten sonra bu adamdan ancak nefret edebiliim 

Whitney birden bütün vücudunun uyuştuğunu hissetti. Kulaklarında garip bir uğultu başalamıştı. 

Whitney? Geraldine onun not tutmaktan vazgeçtiğini görünce yerinden kalkıp hızla yanına gitmişti. Whitney'in bembeyaz kesilmiş yüzüne baktı ve birden gerçeği anladı. Suçlayan bir sesle, Bana oyun oynayarak bunları söylememi sağladın, dedi. 

Sorsaydım Hawk bana gerçeği söylemezdi ve ben, .. sustu. Güçlükle soluk alıyordu. Hawk'ın, Alex Cordell'in tutuklanması işine karıştığını öğrendiği andan beri kafasını, kurcalayan sorunun cevabını almıştı işte. 
Neden? diye inledi. 

Ne neden? Geraldine genç kızın yanma diz çökmüş, yüzüne endişe ile bakıyordu. 

Babam uyuşturucu maddelerden ve yarattığı sonuçlardan nefret ederdi. 
duyduklarına inanamıyormuş gibi başını iki yana salladı. 

Geraldine başını çevirdi. Ben bu sorulara cevap verecek durumda değilim Whitney, 

Neden? Gerçeği biliyorsun, öyle değil mi? 

Evet. Ama... Kadın içini çekti. Hawk'ın şimdiye kadar sana her şeyi anlatmış olduğunu sanıyordum. Siz iki sevgilisiniz ve ... 

Whitney acıyla başını iki yana salladı. Artık değiliz. 

Geraldine, Ne demek istiyorsun? diye sordu. 

Sadece bir oyundu bu. Benden kendisine herhangi bir tehlike gelmeyeceğine Alex Cordell'i inandırmak için uydurulmuş bir oyun. 

Geraldine usulca, Sevgili değildiniz demek? diye sordu. 

Whitney kızardı. Hayır, başlangıçta değildik. 

Ya biz tekneye bindikten sonra? 

Evet, içini çekti. . 

Öyleyse neden ... Geraldine kararlı bir tavırla doğruldu. Hawk'a telefon edeceğim. 

Hayır! Röportaj için teşekkür ederim. Artık gitmem gerekiyor. 


Geraldine onun peşinden salonun kapısına kaldar geldi. Hala bilmediğin çok şey var, diye anlatmaya çalıştı. 

Bilmem gereken, bilmek istediğim her şeyi biliyorum. 

Yo, hayır, bilemezsin. Hawk'm motosiklet yarışçılığını bırakmasının senin vesayetini almasıyla hiçbir ilgisi yoktu. Bu konuda sana yalan söyledim. 
Babanın ölümünden sonra bu işin bunca üzüntü ve acıya değmediğini düşünmüş ve 

Whitney uyuşuk bir sesle, Önemi yok, diye mıraldarıdı. Hiçbir şeyin önemi yok. 

Geraldine, Var, diye ısraretti. Hawk yıllardır seni seviyor, ama bu konuda hiçbir şey yapmıyor! 

Whitney acı bir sesle, Yanılıyorsun, dedi. Hawk benim için ne hissederse hissetsin, bu konuda, bir şeyler yapıyor. Beni hayatından çıkarıp attı! 

Geraldine duyduklarından hiç hoşlanmamış gibi bir sesle, Bu adamın bu kadar aptal olduğunu hiç fark etmemtştim, dedi. Hey Tanrım!-Artık bir çocuk değilsin ve Hawk'ın bunu anlamasının zamanı geldi! Senden hiç hoşlanmadım Whitney, ama bu kişisel bir şey değildi. Hawk'la olan hayatıma kim karışırsa karışsın aynı şeyleri hissederdim. Benimle birlikteyken hiçbir zaman mutlu olmadı. Ama ben evliliğimizin başlangıcında onun ihtiyacı olduğunu sandığım türde bir eş olmaya çalıştım. Sonra sen geldin. Hawk'ın en iyi arkadaşının kızı. Her şey çok farklı olabilirdi. İçini çekti. Bir aile oluşturabilirdik, kaybettiğim çocuğumun yerine geçebilirdin. 

Whitney, Böyle bir şey istemediğini söylemiştin bana! diye itiraz etti. 

Geraldine'in dudakları büküldü, Sana bir kez bakmam işlerin hiç de hayal ettiğim gibi olmayacağını anlamama yetmişti. on beş yaşındayken bile çok güzeldin ve Hawk'a neredeyse taptığın belli oluyordu. 

Whitney, Bana karşı çok iyi olduğu için onu sevdim. Hepsi o kadar, diye kendini savundu. 

Sana karşı o aşka türlü davranamazdı ki. 

Whitney acı acı, Çünkü o 'hayvanlara ve çocuklara karşı hep iyi davranan biri' öyle değil mi? 

Saçmalama. Bu söylediklerin doğru ama, Hawk'ın sana karşı o kadar iyi davranmasının nedeni bu değildi. Daha o zaman bile seni istiyordu. 

Peki şimdi kim saçmalıyor? 

Geraldine üzüntü ile başını iki yana salladı. Ben neden söz ettiğimi biliyorum Whitney. Hawk'ın sana duyduklarına karşı mücadele etmeye çalıştığını da biliyorum. Çoktandır bitmiş olan fiziksel ilişkimizi bile yeniden diriltmeye çalıştım ama işe yaramadı bu. Whitney acı dolu bir sesle derin bir soluk aldı. Geraldine ona aldırmadan sürdürdü sözlerini. İşte o zamandan 


mevkiinden bir çocuk tarafından sürülüp atılmaya hiç niyetim yoktu! 


Whitney acı bir alaycılıkla, Şu anda bizi ayırmak için hiçbir şey yapmıyorsun. Ama hala bir arada değiliz, dedi. Dönüp salondan, çıktı. 

Ama. Whitney ... 

Hoşça kal,Geraldine. Senin yerinde olsaydım.Tom Beresford'a sıkı sıkı saralırdım. İyi bir insan o. 

Ben de öyle yapacağım. Çünkü dediğin gibi biri olduğunu biliyorum. 
Ama sen ... Whitney' in arkasına bile bakmadan yürüyüp gittiğini görünce sustu. 

Genç kız kendisine düşünecek zaman tanımadan dosdoğru gazeteye gitti ve kapıyı şöyle bir tıklattıktan sonra Martin'in odasına girdi. Elindeki not defterini adamın masasına fırlattı. 

Martin öfkeyle Ne yaptığını sanıyorsun sen ? diye haykırdı. 

Whitney soğuk bir sesle, Bunlar Geraldine Beresford röportajmın notları, dedi. Yazıyı yazamayacağıma karar verdim. Objektif olamayacak kadar işe karışmış durumdayım. 

Ama... Whitney neler oluyor? 

Genç kız, Neler olduğunu Hawk'a sor, diye içini çekti. Bütün cevaplar onda. Sonra, Ama bu konuda hayli ağzı sıkı davranıyor, diye ekledi. 

Bulmaca gibi konuşmaktan vazgeçsene sen! 

İstifa ediyorum. Yeteri kadar açık mı? Alev saçan gözlerle bakıyordu, 

Çok açık. Ama nedenini açıklamıyor. 

Whitney başmı iki yana salladı. İstifamın nedenini açıklamak zorunda 

değilim. 

İhbar süren ne olacak? Whitney böyle çekip gidernezsin. 

Eminim Hawk ihbar süremi beklemeden ayrılmama izin verecektir. Bu notları da ona ver, Yazıyı herkesten iyi o yazabilir! 

Martin öfkeyle, Saçmalama, dedi. Sırf Hawk'a kızdığın için böyle iyi bir işi bıraktığını mı söylüyorsun şimdi bana yani? 

Genç kızın gözleri öfkeyle parladı. Ona kızmaktan da öte, horgörüyorum nefret ediyorum ondan! 

Böyle olmadığını sen de biliyor... , 

Whitney öfkeyle adamın sözünü kesti. Daha ilk karşılaştığımız andan itibaren bir budalaymışım gibi davrandı bana. Artık onunla hiçbir ilişkim kalmasın istiyorum! 

Dönüp odadan çıktı. Hawk'ın kendisinden saklamayı yeğlediği babasıyla ilgili o gerçeği öğrendiğinden beri duygularını denetlerneye çalışıyordu. 
Evine varana kadar da bunu başardı. 

Ama kapıdan içeri girince gözyaşlarını daha fazla tutamadı. Babası, o kadar çok sevdiği o neşeli adam, Alex Cordell'in temin ettiği uyuşturucu maddelere olan tutkusu yüzünden ölmüştü. Gerçek bir uyuşturucu madde tutkununun o ilaçları ne yapıp edip temin edeceğini iyi biliyordu ama Alex Cordell'den kendisine çok yabancı olan bir şiddetle nefret etmekten kendini 


alamıyordu. Gerçeği bu şekilde öğrenmesine neden olduğu için Hawk'a da alabildiğine kızmaktaydı. 

Sokak kapısına vurulduğunu duydu. Ses sanki çok uzaktan geliyor gibiydi. Böylesine küstahça bir tavırla içeri alınmak isteyen kişinin Hawk olabileceğini tahmin edince bütün vücudu öfkeyle kasıldı. Onunla konuşmaya hiç niyeti yoktu. 

Kırılan tahtaların ve büyük bir gürültüyle durava çarpan kapının sesini duyunca olduğu yerde sıçradı. 

Hawk odanın kapısında belirdiğinde genç kızının menekşe rengi gözleri alev saçıyordu. 

Hawk onun gözlerindeki düşmanlığı görünce biraz rahatlamış gibiydi. 
Doğal bir tavırla ona doğru yürüdü. Evinin kapısını kırıp zorla içeri girmişe hiç de benzemiyordu. Londra'nın yarısı seni merak ediyor, diye homurdandı. 

Whitney'yi suçluyordu! Genç kızın o anda beklediği en son şeydi bu. 

Hawk, Geraldine telefonda nasıl bir aptal olduğumu söyledi bana, diye devam etti. Martin'se odama girip yalnız hayatını değil mesleğini de mahvettiğimi haykırdı yüzürne. Gözlerini kısarak kızın yüzüne baktı. 

Neden babamı anlatmadın bana? Gözleri ateş saçıyordu. Neden sen ... 

Çünkü seni seviyorum. 

benim böyle düşünmeme Hawk'ın söylediklerinin anlamını kavrayınca birden sustu. Ne dedin? Soluksuz kalmış gibi derin bir nefes aldı. 

Hawk kızın tavrındaki inanmazlık karşısında irkildi. Seni, sevdiğimi söyledim. 

Whitney ihtiyatlı gözlerle süzdü onu. Sonra, Buna inanmıyorum, dedi. 
Hiçbir erkek, aşık olduğu kadına, Hawk'ın kendisine davrandığı gibi davranmazdı. 

Evet, inanmıyorsun. diye bu gerçeği kabullendi Hawk. Ama gerçek, Sana göre çok yaşlıyım, basımdan başarısız bir evlilik geçti, ama seni seviyorum. 

Whitney bir süre şüpheyle baktı ona. Sonra odayı dolaşmaya başladi. 
Arada bir duruyor, Hawk'a baktıktan sonra gene odayı arşınlamaya devam ediyordu. Birden, babamın nasıl öldüğünü bihyorum. dedi. 

Biliyorum. O şekilde öğrenmiş olmana da çok üzüldüm. 

Whitney onu, Sen anlatabilirdin, diye suçladı. Yıllarca önce. 

Hawk'ın yüzü soldu. Babasını, hayran olduğu babasını yeni kaybetmiş, hayatta başka hiçbir yakını olmayan on beş yaşındaki bir çocuğa, o babanın, bir yıl önce geçirdiği kazadan sonra çektiği büyük acılara rağmen yarışabilmek için uyuşturucu maddeler kullandığım nasıl söyleyebilirdim? 

Uyuşturucuyla mı yarışryordu? Soluğu kesilmiş gibiydi. 

Hawk çok acı çekiyormuş gibi başını salladı. Bir süre işe yaradı. Ama sonra, uyuşturucuları onlarsız yapamadığı için almaya başladı. Bırakması için onu kandırmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Uyuşturucular yüzünden 


refleksleri öylesine yavaşlamıştı ki, son yarışında köşeyi dönmeye bile çalışmadı. Dosdoğruduvara bindirdi ve motosikleti alevler içinde kaldı. 

Whitney, babasının kendi kendini mahvedişinin bu ayrıntılı anlatımı karşısında müthiş sarsılmıştı, Gene de benden gizlememen gerekirdi. Yeteri kadar büyüktüm. 

Yeteri kadar büyük olsaydın benim vesayetime verilmezdin, dedi Hawk. 
Dan'ın ölümünü söyledikten sonra okulda, seni kollarımın arasına ilk alışımda, senin için bir tehlike olabileceğimi anladım. Babanın yerine koyabileceğin biri olmam gerekiyordu ama o anda ben, seninle sevişmekten başka bir şey düşünemiyordum, diye inledi.Kendinden iğreniyor gibiydi. 

Bunu ne bir sözle, ne de bir hareketle belli etmedin bana, dedi Whitney. 

Belli etmemek için nasıl bir irade gücü kullandığımı asla bilemezsin. 
Geraldine bir an bile kanmadı. Bizi bir arada görür görmez bana neler olduğunu anladı. Vahşi bir sesle, Sanırım, kendisini sevmediğimi bildiği için, aşık olduğumda hemen fark etti bunu, diye ekledi. -Aramızdaki engel yalnız yaş farkı değildi. Evliydim. Bir süre evliliğimi normal bir hale sokmaya çalıştım. Tam bir fiyasko oldu. Geraldine'i istemiyordum. Şu son yedi yıldır senden başka hiçbir kadını istemedim. Geraldine ikinci kez kendisini reddetmeme çok kızdı ve -öfkesini, duygularını bana karşı kullanmak için daha da besledi. 

Whitney, Hawk'ın sesindeki acılığı fark edince kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? 

Genç adam omzunu silkti. Ellerini pantolonunun ceplerine sokmuştu. 
Ona, sana olan aşkımın gözle görülür bir kanıtını vermek hatasını işledim. 

Whitney birden duruverdı. Kızgınlığı çoktan geçmişti. Nasıl? 

Üç yıl boyunca seni arkadaşım, yoldaşım gibi yanımda tuttum. Gitmene izin vermek zamanı geldiğinde, bunu yapamayacağımı anladım. Genç kadının şaşkınlıkla kaşlarını çattığını görünce, Bana öyle bakma Whitney, diye hornurdandı. Anlamıyor musun? Babanın vasiyetinde yirmi bir yaş diye bir kayıt yoktu. Rüştünü ispat edince seni salıvermem gerekiyordu ama ben üç yıl daha yanımda tuttum seni! 

Olayın önemini kavrayınca Whitney'in çatılmış kaşları düzeliverdi. On sekizinci doğum gününden hemen sonra Geraldine geceleri tek başına sokağa çıkmaya başlamış, Hawk da iyice içine kapanmıştı. 

Birden Geraldine'in o gün söylediği, onları birbirlerinden ayrı tutmayı başardığı yolundaki sözlerini anımsadı. Nasıl yapmıştı bunu? 

Hawk, sana olan hislerimi bilmen gerekirdi. Vasim olman ya da olmaman hiçbir şeyi değiştirmezdi. İsteseydin ve açıkça söyleseydin gene senin yanında oturmaya devam ederdim. 

Genç adam içini çekti. Biliyorum, kendini bana aşık sanıyordun. 

Whitney ateşli bir tavırla, Sanmıyordum, öyleydim!- diye itiraz etti. 


Bir şey fark ettirmezdi ki. Geraldine sana duyduğum şeyler yüzünden bana kızıyordu ve bunda yerdem göğe kadar haklıydı, Evliliğimizin koruyuculuğu altında kendi hayatını yaşamak istedi. Bana eğer kendisini boşamaya kalkarsam mahkemede senin sevgilim olduğunu açıklayacağınısöyledi. Kendim için aldırmıyordum ama hiç haberin olmadığı bir aşk yüzünden hayatının mahvolmasına, izin veremezdim. 

Kendisi sona erdirmeye karar verene kadar bu evliliği sürdürmek için Geraldine'in kullandığı yöntem çok zalimceydi ama, Whitney, 'O şartlar altında hangi kadın olursa olsun aynı şeyi yapardı.'diye düşündü. Eğer kocası Hawk'sa, kendisi de aynı zalimlikle davranabilirdi! 

Ama Geraldine, Tom Beresford'la evlenmeye karar verdiğinde bu durum eğişmiştir, öyle değilmi? Whitney, Hawk'ı suçluyordu. 

Genç adam vahşi bir sesle, O sırada kendimi tamamen Alex Cordell'ın yakalanması işine vermiştim, dedi. Ve senin mümkün olduğu kadar bu işten uzak durmanı istiyordum. 

Whitney yıllardır kendisini üzüp durmuş olan, bir sürü şeye açıklık geldiğini görüyordu. Evet, Hawk hemen her şeyi açıklarmştı ama, onu hala kendinden de, başkalarından da koruması gereken bir çocuk olarak görmekteydi. Bana gerçeği söyleseydin sana karşı mücadele edeceğime yardım etmek için elimden geleni yapardım! 

Yardım ettin. Genç kadının gözlerinin içine baktı. İki gün ve unutulmaz iki gece boyunca beni sevdin. 

Whitney, İki gün ya da iki gece boyunca değil, diye itiraz etti. Seni her zaman sevdim ve seveceğim. Ama sen tuttun, hala Geraldine'i sevdiğini düşünmeme izin verdin. 

O şartlar altında en iyisi buydu. 

Whitney, Kimin için en iyi? diye öfkeyle parladı. Senin için mi? Çünkü benim için olmadığı kesin! Şu son bir yıl boyunca beni hayatından çıkarıp attığını düşünerek acı içinde yaşadım! 

Geraldine gittikten sonra seni evimde tutamazdım. Hawk başını hüzünle iki yana salladı. 

Hey Tanrım! Her sevişmemizde beni onun yerine koyduğunu düşündüğümü anlamadın mı? 

Genç adam yumuşacık bir sesle, Onu hiçbir zaman sevmedim, dedi. Ta en başta bile. 

Whitney sabırsızlıkla başını salladı. Geraldine bana nasıl evlendiğinizi anlattı. Ama bana bunu anlatması gereken kişi sen olmalıydın. Babamın nasıl öldüğünü de... Nasıl bir yandan beni sevdiğini söyler, bir yandan da her şeyden korunması gereken bir çocukmuşum gibi davrana bihrsin? 

Geraldine'le olan evliliğim sen hayatıma girmeden çok önce gerçekleşmişti. Babanla ilgili şeyleri söylemeye gelince, kafanda oluşturduğun imajı yıkmaya hiç hakkım yoktu. 


Sen de bir başkasının söylemesini tercih ettin! 

Genç adam, Hayır, diye inledi, Babanla ilgili gerçeği hiçbir zaman öğrenmeyeceğini umuyordum. Onu sevdin Whitney. Belki yanılıyorum ama, babanla ilgili anılarını berbat etmeye gerek olmadığını düşündüm. 

Hayır; Hawk yanılmıyordu, İçin için bu gerçeği sezmekteydi genç kadın. 

Bütün bunların hiçbiri şu son bir hafta boyunca benden, uzak durmanı açıklamıyor diye suçladı onu. En azından bu olay için hala kızgındı Hawk'a. 

Genç adam içini çekerek parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. 
Freedom'da senden yararlandım... Whitney'in kulaklarına inanarnıyormuş gibi attığı kahkaha sözünü kesmişti. 

Whitney, Ben kendimi senin kollarının arasına attım! diye hatırlattı ona. 

İlk seferinde öyle olmadı. 

Her zaman öyleydi. 

Hawk başını iki yana salladı. Korkmuştun. 

Sevmediğim bir adamla sevişecek kadar değil! Whitney'in gözleri parlıyordu. 

Hawk içini çekti. Belki inanmayacaksın ama, senden daha fazla uzak kalamadım. diye itiraf etti. Bir zamanlar vasisi olduğum ve delicesine sevdiğim genç kadından uzak durmaya katlanabilirim. Bu kadarını başarabilirim. Ama bir kez seviştikten sonra Whitney, senden uzak duramıyorum! Acı çekiyormuş gibi inledi, Soluduğum hava kadar gereklisin bana sen. 

Peki şimdi ne olacak, Whitney ışıl ışıl yanan gözlerle baktı Hawk'a, 

Genç adam omzunu silkti. Bundan sonrası sanırım sana bağlı. Geraldine belki öfkeyle korruşuyordu ama, eğer benimle evlenirsen çıkacak dedikodular hakkında yerden göğe kadar haklıydı. Şimdiden gazete başlıklarını görebiliyorum. Güzel Öksüz Vasisiyle evleniyor. Yarı alaylıbir tavırla dudaklarını büktü. 

Whitney bu seni rahatsız eder mi diye sordu? dikkatke bakıyordu. 

Aman Tanrım ne münasebet diye cevap verdi Hawk. Ben hep senin adının kötüye çıkmasından endişe edip durdum. Hala da ediyorum. Seninle evlenebilsem, bana ne derlerse desinler umrumda bile olmazdı! 

Sen küstah,kendini beğenmiş buyurgan, sinir bozucu tamamen saygısız bir adamsın... ama genede ölene kadar seveceğim seni diye hıçkırdı Whitney Skandal olcakmış olmayacakmış vız gelir. Seninle evlenmeye kararlıyım 

Hawk onun küstahça, buyurganlığı karşısında alaycı bir tavırla kaşlarını kaldırınca 
Eğer benimle evlenmenmeyi reddedersen herkese beni baştan çıkarttığını söylerim. diye tehdit etti. 

Sana olan zayıflığımı böyle hatırlatman hiç hoş bir şey değil. Hawk'ın altın rengi gözlerinde garip bir pırıltı belirmişti. 

Hala teklifime cevap vermedin diye hatırlattı. 


Genç adam anlamlı bir sesle Eğer istiyorsa seninim. Her zaman senin oldum. dedi 
Whitneylin kendine söylemiş olduğu sözleri tekrarlıyordu. 

Whitney onun bu sözleri gerçekten inanarak söylediğini sezdi.Onlar birbirlerine aittiler.hayatlarının bu dönemi hayli fırtınalı geçmişti ama, önlerinde mutluluk dolu uzun yıllar olduğuna emindi. 
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